
 

Gesprek: Hoe wordt in het verhaal 
op Jezus gereageerd? Hoe zou het 
komen dat de mensen bij de Jordaan 
zo anders reageren dan de mensen eerder in 
het verhaal? 
Het thema van vandaag is ‘Moet je hem 
horen!’ Dat kun je op verschillende manieren 
zeggen: enthousiast, maar ook kritisch. Hoe 
zou de eerste groep mensen deze woorden 
gezegd hebben? En de tweede groep? 
Jezus is de Zoon van God 
– waar denk jij aan als dat gezegd 
wordt? 

 

Spel: In een lange rij gaan de mensen 
naar de rivier. Laat de kinderen een lange 
rij maken, waarbij ze elkaar allemaal 
een hand geven. Loop rond op de muziek van 
‘Daar bij de rivier gaan je voeten dansen’.  

 

Creatief: Zet een bak met water 
midden in de kring. Vraag de 
kinderen waar water allemaal voor 
gebruikt wordt. Vraag ook waar we in de kerk 
water voor gebruiken. 
 
Creatief: Maak twee tekeningen van 
Jezus die aan het vertellen is. Op de 
eerste tekening zijn de omstanders 
boze mensen, op de tweede tekening zien 
we de mensen die bij de Jordaan tot geloof 
komen. 


