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Orgelspel –  
 
Aansteken van de Paaskaars & woord van welkom 
 
Stilte  
 
Bemoediging en Groet:  
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft.    
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. en niet loslaat wat Zijn hand begon.  
 
V. De Heer zij met u! 
A.  

 
  
 
Drempelgebed –  
   
Goede God, toen lang geleden  
de leerlingen van Jezus  
bij elkaar waren 
liet U hen niet in de steek.  
Ineens wisten ze weer  
dat U heel dichtbij was. 
En nu wij vandaag  
deze viering beginnen  
bidden wij U:  
Wees ook voor ons aanwezig,  
laat merken dat U ons niet vergeet,  
thuis of in de kerk,  
zegen ons met uw liefde.  
Amen. 
 
 
 
 
 



Psalm 33 vers 1, 2 en 8 
 

 
 
 
 
 
 



2. Zing al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde  
 overal op aarde, 
alles spreekt van Hem. 
Hem’len hoog verheven,  
vol van blinkend leven, 
schiep Hij door zijn stem. 

8.Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde  
uwe liefd'ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wie wij wachten,  
geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 

 
Gebed om ontferming met als kyrie Lied 301k 

 
Lied 648 

 



2 
Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest, 
dor hout bloeit op in uw open hof: 
één en al bloesem, wekenlang feest – 
wij plukken geloof en oogsten lof. 
 
3 
Zing halleluja, nodig de volken: drink, 
eet van de vrucht, gij gezegenden; 
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt: 
verheven is Hij, de Levende! 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Lezing: Psalm 116 
 
Lied 869 vers 1 en 5 
 

 
 
  



 

 
 
5. Wie alle troost ontberen moet 
en wien geen mens kan helpen, 
houd moed, – God zal met overvloed 
van heil u overstelpen. 
Hij buigt zich over het bestaan 
van hen die door de diepten gaan. 
Geef onze God de ere! 
 
Lezing: Johannes 21 vers 15 tot en met 25 
 
Lied 941 

 
  



Gij maakt mij steeds meer vreemdeling. 
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding, 
al ’t oude en vertrouwde? 
O blinde schrik, – / mijn God, mag ik 
niet eens mijzelf behouden? 

Want ik zie voor mij kruis na kruis 
mijn weg langs en geen enkel huis 
waar ik nog rust zou vinden. 
Kom ik zo echt / bij U terecht, 
ben ik wel uw beminde? 

 
Spreek Gij dan in mijn hart en zeg, 
dat het zo goed is, dat die weg 
ook door uw Zoon gegaan is, 
en dat uw land / naar alle kant 
niet ver bij mij vandaan is. 
 

Overweging  
 
Vox Quarantaina zingt Verleih uns Frieden, van Felix Mendelssohn Bartoldy 
‘Geef ons genadig vrede, Heer God, in onze tijd. 
Er is immers niemand anders die voor ons pal kan staan, dan u, Onze God alleen.’ 
 
Gebeden –  
 dankgebed,  
  
   voorbeden met als acclamatie lied 368f  

  

                 
  
 stil gebed 
  
 ‘Onze Vader’ 
 
Mededelingen  
 
Collecte – De eerste collecte is bestemd voor het Studentenpastoraat Rotterdam  

                 en de tweede voor het onderhoud van de gebouwen.  
 



Lied 908 vers 1, 3 en 7     

 

 
 

3. Ach, dat ik U zo laat herkende, 
Gij die de schoonheid zelve zijt, 
dat ik niet eer mij tot U wendde, 
mijn zielenrust, mijn zaligheid! 
Ach, dat ik U, mijn heil, mijn schat, 
zo laat heb liefgehad. 

7. Ik heb U lief, o wonderschone, 
ik heb U lief, Gij zijt mijn God. 
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen; 
ik heb U lief, ook in de nood. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
gezegend Aangezicht! 
 

Zegen met 
 
Gezongen amen  
 

 
 
Orgelspel –  


