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Orgelspel – ‘The Times They Are A Changing’ (Bob Dylan) 
 
Aansteken van de Paaskaars & woord van welkom 
 
Stilte  
 
Bemoediging en Groet:  
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft.    
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. en niet loslaat wat Zijn hand begon.  
 
V. De Heer zij met u! 
A.  
 

  
 
Drempelgebed – 
 
              gelezen door Nicolas:  
 
 Wilt U voor ons  

aanwezig zijn, God?  
In deze coronatijd,  
deze weken naar Pasen toe. 
Wilt U bij ons zijn? 
Laat het ons merken, 
omring ons met uw liefde,  
help ons verder 
in deze tijd, deze weken, 
deze dagen, dit uur. 
Wees ons tot vrede.  
Amen. 

 



Psalm 27 vers 1 en 7

 
 
2.  
O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op de Heer en houd u onversaagd. 
 



Gebed om ontferming met als kyrie Lied 367g

 
  
Lied 283 vers 1, 2 en 4 

 
2 
En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 

4 
Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 

 
 
En dan nu: de profeet Amos! – ‘Protest!’ 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Lezing: Amos 1 vers 1 tot en met 10  
 
 
 
 



Lied 438 vers 3 en 4 

 
 
4 
Gij armen en verdrukten, 
wáár gij op aarde zijt, 
gebeukten en gebukten 
in deze boze tijd, – 
houd moed, Hij nadert al! 
Gij moogt uw held ontvangen, 
de vorst van uw verlangen, 
met liederen zonder tal! 
 



Lezing: Marcus 2 vers 1 tot en met 12 
 
Lied 534

  
 

2 
Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 

3 
Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 
 

4 
Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 
 
Overweging  
 
Orgelspel 
 



Lied 858

 
 
2 
Beadem ons, o Geest, 
met wonderlijke kracht, 
dan opent zich het leven weer, 
een bloem in volle pracht. 
 
4 
Drie-enig God, vervul 
wat U ons hebt beloofd, 
na al ons zoeken U te zien, 
dan staan wij oog in oog. 
 

 
3 
Geef ons, o Christus, deel 
aan levenslang geluk. 
Gedoopt in U, een nieuw bestaan – 
dat slaat geen dood meer stuk. 
 
 

Gebeden – dankgebed, voorbeden met als acclamatie Lied 368e,  

 – stil gebed, ‘Onze Vader’  



Mededelingen  
 
Collecte – De collecte is bestemd voor de (kosten van de) catechese. 
 
Lied 422 

 
 
2 
Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 
 

 
3 
Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 

Zegen, met gezongen amen     
   
Orgelspel: 
 


