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Dienst van de voorbereiding 
 
Orgelspel: Schafe können sicher weiden (uit cantate 208) - J.S. 
Bach 
 
Welkom 

 
Stilte    (allen gaan staan) 
 
Bemoediging en groet  
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon. 
 
V. De Heer zij met u! 
 
A.  
 
 
Drempelgebed 
Goede God 
Als een herder zorgt U voor ons. 
Zoals schapen een kudde vormen, 
zo mogen wij Uw mensen zijn. 
Op mooie en goede momenten 
bent U bij ons. 
Als het moeilijk of verdrietig is 
geeft U ons troost. 
Wees ook nu bij ons, 
tijdens deze dienst. 
En wijs ons de weg 
naar een goed leven 
met U en met elkaar 
Amen 
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Lied 272: 1, 2 en 4 (hierna gaan allen zitten)  

 
2. 
Maar Jezus weend´ en bad, alleen, omdat de mensen 
als schapen dwalen waar geen herder ’t oog op richt. 
Verlos ons in zijn naam van onze ijd´le wensen. 
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht. 
 
4. 
De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader, 
vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit. 
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader, 
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid. 
 
Gezongen kyriëgebed 300c 
 
Voorzang: Ontferm U over de aarde  

 
Koor:  over de dieren, over de planten, 
  over de zee, het land en de lucht... 
  Laat uw hart spreken, 
  Kyrie eleison. 

Allen:  Kyrie eleison. 
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Voorzang: Ontferm u over de mensen, 

Allen:  Kyrie eleison. 
Koor:  over hun liefde, over hun zorgen, 
  over verdriet van groot en van klein... 
  Laat uw hart spreken, 
  Kyrie eleison. 

Allen:  Kyrie eleison, 
  Kyrie eleison. 
 
Voorzang: Ontferm u over de wereld, 

Allen:  Kyrie eleison. 
Koor:  over de volken, over hun wensen, 
  over een kind dat zoekt en niet vindt... 
  Laat uw hart spreken, 
  Kyrie eleison. 

Allen:  Kyrie eleison. 
Koor:  Laat uw woord horen. 

Allen:  Kyrie eleison. 
Koor:  Wil ons vergeven. 

Allen:  Kyrie eleison. 

Koor:  Blijf hier aanwezig. 
Allen:  Kyrie eleison. 

Koor:  Kyrie eleison. 
Allen:  Kyrie eleison. 
 
Glorialied 23c: 1, 2 en 5 
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2. 
Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 
 
5. 
Uw trouw en goedheid volgen mij, 
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag. 
 
Woord voor de kinderen 
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing uit Ezechiel 34:1-10 
 
Lied 65:1, 3 en 6 
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3. 
Gij antwoordt met geduchte daden, 
Gij treedt voor ons in ’t krijt. 
God van ons heil, Gij gaat te rade 
met uw gerechtigheid. 
O Gij vertrouwen aller landen 
die ver gelegen zijn, 
Gij houdt het oordeel in uw handen, 
de aarde is uw domein. 
 
6. 
Gij kroont het jaar van uw genade. 
Waar Gij getreden zijt 
tooit de woestijn zich met een wade, 
de heuvels zijn verblijd. 
De weidegrond is wit van schapen, 
het dal van koren blond. 
Dit is het land door U geschapen, 
uw lof schalt in het rond. 
 
Schriftlezing uit Johannes 10:11-16 
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Lied 512: 1, 2 en 3  

 
2. 
uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 
3. 
Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 
 
Overweging 
 
Orgelspel: Pastorale - Louis Lefébure Wély 
 
Look at the World – John Rutter 
 
Dienst van het antwoord 
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Lied 653: 1 en 6 

 
6. 
Gij zijt tot herder ons gegeven, 
wij zijn de schapen die Gij weidt; 
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven, 
Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
Wie bij U blijft en naar U ziet, 
verdwaalt in deze wereld niet. 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader. Na de zin ‘…zo 
bidden wij U zingend’, zingen wij lied  756:6 
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Mededelingen en Collecte 
 
Slotlied 23b: 1, 2 en 5 
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2. 
De Heer is mijn herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt m’als ik wankel, 
Hij draagt m’als ik viel. 
 
5. 
De Heer is mijn herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
’k Zal immer verkeren 
in ’t huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde m’altijd. 
 
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen: 

 
 
 
Orgelspel: Prelude on The Lord's my Shepherd - Searle Wright. 
 
 
 
 
 
 


