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Dienst van de voorbereiding 
 
Orgelspel: Bewerking van lied 550 ‘Verheug u, gij dochter van 
Sion’  van J.D. van Laar. 
 
Welkom 

 
Stilte    (allen gaan staan) 
 
Bemoediging en groet  
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon. 
 
V. De Heer zij met u! 
 
A.  
 
 
Drempelgebed 
Goede God, 
Op een ezel kwam Jezus Jeruzalem binnen 
hij stapte over de drempel 
en werd toegejuicht. 
Maar wij lopen niet mee vandaag 
we stappen niet over een drempel 
we zitten thuis. 
Als wij dan niet naar uw huis kunnen komen, 
komt U dan naar ons. 
Wees bij ons, deze dienst, 
en vul ons hart 
met uw vreugde. 
Amen 
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Psalm 122: 1 en 3      (hierna gaan allen zitten)  

 
 
3. 
Bid heil toe aan dit Vredesoord: 
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
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Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om ’s Heren tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten. 
 
Kyriëgebed. Steeds na de zin ‘…zo bidden wij U’, zingen wij lied 
367k: 

 
 
Lied 553  

 
2. 
Massa’s mensen in Jeruzalem: 
waarom rijdt hij niet op een prachtig paard, 
als een generaal ten strijde? 
‘Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!’ 
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3. 
Massa’s mensen in Jeruzalem; 
vol verbazing zien zij deze man 
rustig op zijn ezel rijden: 
‘Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!’ 
 
4. 
Stap voor stap gaat door Jeruzalem 
Jezus op de rug van een ezelin. 
Zullen wij de kinderen volgen: 
‘Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!’ 
 
Woord voor de kinderen 
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing uit Amos 6 
 
Lied ‘Meneer de president’ – Boudewijn de Groot 
Mijnheer de president, welterusten. 
Slaap maar lekker in je mooie witte huis. 
Denk maar niet te veel aan al die verre kusten 
Waar uw jongens zitten, eenzaam, ver van thuis. 
Denk vooral niet aan die zesenveertig doden, 
Die vergissing laatst met dat bombardement. 
En vergeet het vierde van die tien geboden 
Die u als goed christen zeker kent. 
 
Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten 
Eenzaam stervend in de verre tropennacht. 
Laat die weke pacifistenkliek maar praten, 
Mijnheer de president, slaap zacht. 
 
Droom maar van de overwinning en de zege, 
Droom maar van uw mooie vredesideaal 
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Dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen, 
Droom maar dat het u wel lukken zal dit maal. 
Denk maar niet aan al die mensen die verrekken, 
Hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord. 
Droom maar dat u aan het langste eind zult trekken 
En geloof van al die tegenstand geen woord. 
 
Bajonetten met bloedige gevesten 
Houden ver van hier op uw bevel de wacht 
Voor de glorie en de eer van het vrije westen. 
Mijnheer de president, slaap zacht. 
 
Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen 
Al die schuldeloze slachtoffers ziet staan 
Die daarginds bij het gevecht zijn omgekomen 
En u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan. 
En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten 
Dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld, 
Die het bloed en de ellende niet vergeten 
En voor wie nog steeds een mensenleven telt. 
 
Droom maar niet te veel van al die dooie mensen, 
Droom maar fijn van overwinning en van macht. 
Denk maar niet aan al die vredeswensen. 
Mijnheer de president, slaap zacht 
 
Schriftlezing uit Marcus 11:1-11 
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Lied 549 

 
2. 
De wonderdokter! Kijk die wonderdokter. 
Wie ziek is wordt op slag gezond. 
Ons land zal straks een paradijs zijn. 
Het woord hosanna fluistert rond. 
Nu hoopt het hart. Nu zingt de mond. 
 
3. 
De vredeskoning! Kijk die vredeskoning. 
Geen zwaard, geen speer; met blote hand, 
gewoon met woorden brengt hij vrede. 
Hosanna krijgt de overhand. 
Nu glanst de hemel, bloeit het land. 
 
4. 
De ezelruiter! Kijk die ezelruiter. 
De meute aan zijn voeten lacht, 
en rolt een loper uit van jassen. 
Hosanna! Zing en dans en lach! 
Hosanna! Hoop is aan de macht! 
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Overweging 
 
Orgelspel:  ‘Lamenting’  van Joh.G. Töpfer. 
 
Dienst van het antwoord 
 
Lied 1010: 1 t/m 3 

 
 
2. 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
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de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 
 
3. 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader. Steeds na de zin 
‘…zo bidden wij U’, zingen wij lied 368d 

 
 
Mededelingen.  
 
De collecte is bestemd voor de middagen van het Spiritueel Café. 
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Slotlied 556: 1, 3 en 5 

 
3. 
Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 
5. 
Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisig Hem! 
 
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen: 

 
 
Orgelspel: Fuga in d  van H. Scheidemann. 


