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Voorganger: ds. Willem de Boer 
Organist: Henk Walvaart 
Lector: Peri Vos 
Zang: Vox Quarantaina onder leiding van Maria Rosenmöller 



Orgelspel: ‘Christe, der du bist Tag und Licht’ (G. Böhm) 
 
Aansteken van de Paaskaars 
 
Vox Quarantaina: Lied 513

 
 
  2 
  God heeft het eerste woord. 
  Voor wij ter wereld kwamen, 
  riep Hij ons reeds bij name, 
  zijn roep wordt nog gehoord. 
 
 
3 
God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 

4 
God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
 

 
Welkom 
  



Stilte (staande) 
 
Bemoediging en Groet:  
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. en niet loslaat wat Zijn hand begon.  
 
V. De Heer zij met u! 
 
A.  
 

  
 
Drempelgebed – 
 
K.: Goede God, een nieuwe dag,  

de eerste zondag in een nieuw jaar,  
wat zal het ons brengen? 
Van dag tot dag, het is een reis  
en waar zal het ons brengen? 
Wilt U met ons meegaan? 
Wilt U er voor ons zijn? 
Als een ster aan de hemel,  
als een licht op onze weg? 
Wees bij ons met uw liefde, 
dit uur, deze dag, alle dagen.  
Amen.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Vox Quarantaina: Psalm 100 
 

 
 
2 
Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 
 
3 
Treed statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 
 
4 
Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
  



Gebed om ontferming met als kyrie het refrein van Lied 301k 
 

 
  
Vox Quarantaina: Lied 468

 
2 
Geef de Koning van uw leven 
wat de koningen Hem geven, 
breng uw schatten de verheven 
in de stal geboren Heer. 
  



3 
Laat uw loflied samenvallen 
met het lied der heiligen allen, 
dat de hemelen weerschallen 
van die jubelende wijs. 

4 
Aan de koning uitverkoren, 
uit een maagd voor ons geboren 
moet ons hele hart behoren 
onze lof en eer en prijs. 

 
Met de kinderen 
 
Vox Quarantaine: Lied 285 
 

 
 
2 
Dit licht is voor ons de zon! 
Het zegt hoe de goede God 
het donker van onze nacht 
met liefde overwon. 
 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Lezing: Matteüs 2 vers tot en met 12  
  



Vox Quarantaina: Lied 501

 
 
2 
Als een morgen aangebroken, 
als het licht zonneklaar, 
roos in de winter, 
in de woestijn ontloken, 
als belofte bloeit Gij daar. 

3 
Als een kind tot ons gekomen, 
zijt Gij ons ongedacht 
nader, nabijer 
dan wij ooit durven dromen. 
Liefde heet uw overmacht. 

 
  4 
  Als een woord dat, eens gegeven, 
  nóg de morgen ontbiedt, 
  zegt Gij ons aan 
  de nacht niet meer te vrezen, 
  want uw ster verlaat ons niet. 
  



Overweging  
 
Orgelspel: ‘Andante’ (Joh. Chr. Rinck) 
 
Vox Quarantaina: ‘The First Nowell’ (Traditional England) 
 
1  The first Noel the angel did say 
Was to certain poor shepherds in fields as they lay; 
In fields where they lay tending their sheep, 
On a cold winter’s night that was so deep. 
Noel, Noel, Noel, Noel, 
Born is the King of Israel. 
 
3  And by the light of that same star 
Three Wise Men came from country far; 
To seek for a King was their intent, 
And to follow the star wherever it went. 
Noel, Noel… 
 
4  This star drew nigh to the northwest, 
Over Bethlehem it took its rest; 
And there it did both stop and stay, 
Right over the place where Jesus lay. 
Noel, Noel… 
 
 
Gebeden – dankgebed, voorbeden met als acclamatie Lied 368c, 

 
stil gebed, ‘Onze Vader’  
 
Mededelingen  
 
Collecte – voor het diaconaal centrum ‘De Bakkerij’ te Leiden. 



Vox Quarantaina: Lied 654 vers 1, 5 en 6 
 

 
 
 
5 
Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 
Gij opgang uit den hoge, 
die onze ziel hebt vrijgekocht, 
dat zij U dienen moge, – 
Gij herder die ’t verlorene zoekt, 
de hemel heeft ons niet vervloekt: 
God is om ons bewogen. 

 

  



 
6 
Zing dan de Heer, stem allen in 
met ons die God lof geven: 
Hij schiep ons voor een nieuw begin, 
hoeveel wij ook misdreven. 
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht 
van zijn genadig aangezicht. 
In Christus is ons leven! 
 
Zegen   

 
   
 
Nieuwjaarswens – Door Arend-Jan Eshuis (voorzitter van de kerkenraad) 
 
Vox Quarantaina:  
‘Deck the hall with boughs of holly’ (Traditional England) 
 
 Fast away the old year passes 
 Hail the new, ye lads and lasses 
 Sing we joyous all together 
 Heedles of the wind and weather  

fa la la la la la la la la 
 
Orgelspel: ‘Toccata in A’ (J.S. Bach) 
  



 
 
 
 
 
 

 
Detail uit het drieluik ‘De aanbidding der magiërs’ (Anderlecht) uit de school van 
Jeroen Bosch uit circa 1500 – 1540. 
 

 
 
Voor het nieuwe jaar wensen we u 
‘vrede en alle goeds’.  
 
 



 


