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‘Spiritual Birth’  Claudine Peronne 
  
Muziek  
 
VOORBEREIDING: 
 

V.Q  Lied 694  Dat wij volstromen met levensadem* 
  en schreeuwen eindelijk geboren. 
 

  Dat wij volstromen met levensadem 
  en lachen eindelijk geboren. 
 

  Dat wij volstromen met levensadem 
  en weten eindelijk geboren. 
 

* het Hebreeuwse woord ‘ruach’ betekent zowel Geest als adem als wind. 



 
Welkom  

Stilte      

Groet en Bemoediging       
v.     De Eeuwige zij met u!  
 
a:  
 
              Ook met  u      zij   de    Eeuwige 

v. Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft 

v. God heeft beloofd ons nooit los te laten 

      a. Op God hopen wij! 

 
Drempelgebed  Lieve GOD 
   Heel veel vinden we gewoon.  
   Dat we ademen: lucht inademen en uitblazen, 
   net de wind 
   Dat we leven vinden we gewoon  
   Heeft dat iets met U te maken? 
   Of bent U iets extra’s, 
   wat er apart nog bijkomt? 
   Help ons bij deze vragen, amen     
 
Aanvangslied  687 wij leven van de wind 

 



 

2 
Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 

3 
Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zeg en zing het voort, 
geef uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 

 
 
Kyriëgebed begint en eindigt met acclamatie 301b  

 

 



Glorialied 304  

 
 
         2  Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
     bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
     luister naar Hem het woord van alzo hoge:  
  houd Hem in ere! 

        3 Zing van de Geest, de adem van het leven, 
 duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
 Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
 houd Haar/Hem  in ere! 
 

DE SCHRIFTEN:    

 

Gebed om de Geest afgesloten met  lied 681  

            Kom heilige Geest, ontsteek het vuur van jouw liefde. 

 



 

Inleiding  
 

Schriftlezing Johannes 3:1-12 
 
Lied  701 Zij zit als een vogel 

   
 
        2 Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 
 zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 
 zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 
 dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 

        3 Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 
 maakt de tongen los, taal en getuigenis, 
 bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 
 niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 

        4 Want zij is de Geest, een met God in wezen, 
 gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 
 de sleutel is zij, toegang tot de schriften, 
 vogel uit de hemel, witte vredesduif. 
 
Overweging 
 
Muziek  
 
Lied 697          V.Q. 1 Kom Schepper, Geest Jij, 
   die de dag verlicht 
   ons hart weer warmt. 
   Wij loven je om 
   het vuur in onze ziel, 
   de passie en de pijn, 
   wij loven je om 
   verlangen dat weerklinkt. 



allen: Refrein  

 

V.Q.: 2 Kom Schepper, Geest Jij, 
 die de nacht doorbreekt, 
 het schimmenuur bedwingt. 
 Wij loven je om 
 de prilheid van de morgen, 
 de eerste stappen van een kind, 
 wij loven je om 
 troost die je schenkt 
 allen: Refrein 
 
V.Q.: 3 Kom Schepper, Geest Jij, 
 die mensen aanraakt 
 en winterkou verdrijft. 
 Wij loven je om 
 rivieren die stromen, 
 een zalm die opspringt, 
 wij loven je om 
 adem die je brengt. 
 allen: Refrein 



V.Q.: 4  Kom Schepper, Geest Jij, 
 die ons roept te gaan 
 en in beweging zet. 
 Wij loven je om 
 de dieren op het veld, 
 een nachtegaal die zingt, 
 wij loven je om 
 vrijheid die verbindt.  allen: Refrein 

V.Q.: 5 Kom Schepper, Geest Jij, 
 die wonden heelt, 
 kom in ons bestaan. 
 Wij loven je om 
 de wind die waait, 
 de trom die klinkt, 
 wij loven je om 
 vrede die verstilt. allen: Refrein: 

 
 

GEBEDEN EN GAVEN:  
 
Voorbeden:  met acclamatie 331 

 

 



Stil gebed – Onze Vader (Korsakov) 
 
Mededelingen 

Inzameling gaven:  1. Straatpastoraat (Bakkerij Leiden) 

   2. Landelijk Kerkenwerk 

Graag uw gift overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 0007 7733 10, 
ten name van ‘Diaconie PG Voorschoten’, onder vermelding van de naam 
van de collecte. U kunt ook Appostel App en SKG webshop gebruiken,info 
op de Collecte pagina van onze website www.dorpskerkvoorschoten.nl  
 

Slotlied 675 De geest des heren heeft  

 

http://www.dorpskerkvoorschoten.nl/


 

        2  Wat kan ons schaden, 
 wat van U scheiden, 
 liefde die ons hebt liefgehad? 
 Niets is ten kwade, 
 wat wij ook lijden, 
 Gij houdt ons bij de hand gevat. 
 Gij hebt de zege 
 voor ons verkregen, 
 Gij zult op aarde 
 de macht aanvaarden 
 en onze koning zijn. Halleluja! 
 Gij, onze Here, 
 doet triomferen 
 die naar U heten 
 en in U weten, 
 dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 
 

WEGZENDING & ZEGEN 

allen: 

 
 
 
 
 
 
 

Muziek 


