
             
 

PROTESTANTSE  GEMEENTE  VOORSCHOTEN 
 

4 april 2021 
 

PASEN 

‘Sta op, laat liefde groeien en bloeien’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
 
 
 
 

                                                                  ‘Verschijning aan de leerlingen’ Ed de Guzman 

 

 

 

 

 

 

 
voorgangster: ds. Anki Peper;  
lectrice: Henka Boyadjian 
organist: Herman Lodder 
mmv Vox Quarantaina olv Maria Rosenmöller 



Muziek: Adagio( Paasoratorium BWV 249}  J.S. Bach (arr. Maurizio Machello), 
 

VOORBEREIDING: 

 

Solo lied 982: 1  In de bloembol is de krokus, 

   in de pit de appelboom, 

   in de pop huist een belofte: 

   vlinders fladderen straks rond. 

   In de koude van de winter 

   groeit de lente ondergronds, 

   nog verborgen tot het uitkomt, 

   God ziet naar de schepping om. 

Welkom  

 

allen blijven zitten 

Stilte 
 

Intocht  Paaskaars ‘Hallelujah’ van Johann Pachelbel  

 

 
 
allen gaan staan 
                                                                  

Groet en Bemoediging       v. Vrede voor jou  
           a.  en voor iedereen 
     verbonden met ons  
           v. Gods naam belooft ons: Ik ben aanwezig 
           a. De EEUWIGE die aarde en hemel maakte 
      laat niet in de steek 
 
Drempelgebed k: Vandaag schijnt de zon 

 a: ook al zijn er wolken, wij zien het licht 

 k: Vandaag zijn we blij 

 a: ook al is het moeilijk, wij hebben hoop 

 k: Vandaag vieren we opstaan 

    God helpt ons daarbij  

 a: en Jezus doet het voor, amen. 



 
Aanvangslied  216 

 

          2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
 vochtige gaarde, geurig als toen. 
 Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
 al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

          3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
 licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
 Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
 dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
allen gaan zitten 
 

 
Kyriëgebed  met acclamatie 367k: 

 
 
Glorialied Calypsogloria  

vertaling: Eer zij god in de hoge en vrede op aarde  

                voor de mensen van gods genade 



 

SCHRIFTEN 

 

Gebed 

Lied  858 

  
 
                       2   Beadem ons, o Geest, 
    met wonderlijke kracht, 
    dan opent zich het leven weer, 
    een bloem in volle pracht. 

   3  Geef ons, o Christus, deel 
       aan levenslang geluk. 
       Gedoopt in U, een nieuw bestaan – 
       dat slaat geen dood meer stuk. 

   4  Drie-enig God, vervul 
       wat U ons hebt beloofd, 
       na al ons zoeken U te zien, 
       dan staan wij oog in oog. 

 
Schriftlezing Amos 9:11-15 

 

Lied psalm 81:1,7,8,10,11,14  

 



 
7 
Luister, welk bevel 
Ik u in wil scherpen. 
Hoor Mij, Israël! 
Laat geen vreemde god, 
laat geen vreemd gebod 
ooit u onderwerpen! 

8 
Ik ben Hij-die-is: 
God wil Ik u wezen. 
Uit de duisternis 
van de slavernij 
maakte Ik u vrij: 
hebt gij nog te vrezen? 

 
10 
Maar mijn eigen volk 
was Mij niet terwille. 
Hoogmoed was hun tolk 
en Ik liet hen gaan 
in hun eigen waan 
om hun trots te stillen. 

11 
Ga niet van Mij heen, 
volg Mij op mijn wegen, 
sluit u hecht aaneen. 
Waar gij langs zult gaan 
maak Ik u ruim baan: 
niemand houdt u tegen. 

   

  14 
 Keer terug tot Mij 
 Israël, gij trotse – 
 en de woestenij 
 zal weer bloeien gaan; 
 Ik geef most en graan, 
 honing uit de rotsen. 
 
Schriftlezing Johannes 20:1-10 

 
V.Q.:  ‘Wat dreef mij’’         t. M. de Bruijne, m. Ch. van Bruggen en P. Rippen 

Wat dreef mij naar het graf? 
Wat dacht ik daar te vinden? 
De dood brengt anders niet  
dan leegte en verdriet. 

Met kruiden van de dood, 
welriekend zacht en geurig, 
als balsem voor mijn ziel,  
ging ik, om hem te zien. 

 
Schriftlezing Johannes 20:11-18 
 
Song ‘Let it grow’   Eric Clapton  

Standing at the crossroads,  
trying to read the signs 
To tell me which way I should go 
 to find the answer, 
And all the time I know, 
Plant your love and let it grow. 
 

Let it grow, let it grow, 
Let it blossom, let it flow. 
In the sun, the rain, the snow, 
Love is lovely, let it grow. 
 

'k Sta op het kruispunt,  
probeer de borden te lezen 
Die me vertellen welke weg  
ik moet gaan om het antwoord te vinden 
En al die tijd weet ik 
Plant je liefde en laat het groeien 
 

Laat het groeien, laat het groeien 
Laat het bloeien, laat het gedijen 
In de zon, de regen, de sneeuw 
Liefde is heerlijk, laat het groeien 



 

Looking for a reason 
 to check out of my mind, 
Trying hard to get a friend  
that I can count on, 
But there's nothing left to show, 
Plant your love and let it grow. 
 

Time is getting shorter  
and there's much for you to do. 
Only ask and you will get  
what you are needing, 
The rest is up to you. 
Plant your love and let it grow. 

Op zoek naar een reden 
 om niet te hoeven denken 
Probeer hard een vriend te krijgen  
waar ik op rekenen kan 
Maar er valt niets meer te laten zien 
Plant je liefde en laat het groeien 
 

De tijd wordt korter en  
er is veel voor je te doen 
Je hoeft maar te vragen 
 en je krijgt wat je nodig hebt 
De rest is aan jou 
Plant je liefde en laat het groeien 
 

                    
 
 

 

Overweging 
 
Muziek 
 
Lied 608  

 Improvisatie 



 

 
 
2 
De ballingen keren 
zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde 
één voor één, en voorgoed 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water 
als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen - 
die zaaiden in tranen 
die keren met lachen en juichen. 

3 
De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 

 
 
 
GEBEDEN EN GAVEN:  
 
Voorbeden  na: ‘.......zo bidden wij’  acclamatie 368f 
 

 
 
Stil gebed 

Onze Vader   
 
Mededelingen 
 
Lied bij collecte ‘Si ya hamba’ 

Si ya hamba ku ka nyen kwen kos 

We are marching in the light of the Lord (God) 

(vert. wij wandelen in het licht van God) 



 
Slotlied gezang 210  t. A. den Beste, m. M. Vulpius 

      
 
 2  
Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 
de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren. 

3 
Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, - alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen.

 

Zegen 
 

 
 
 
 

 

Muziek   Fanfare on Easter Hymn van Patrick Hopper.  
 
 


