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Tweede zondag na Pinksteren 
 

 

 

 
 
 
  Johannes   &   Jezus 

‘Twee zielen één gedachte?’ 
 
 
Voorganger: ds. Willem de Boer 
Organist: Jan Berghuis 
Lector: Sanne Roest 
Zang: Vox Quarantaina o.l.v. Maria Rosenmöller 
Techniek: Ronald Koek 
Koster: Willem van Delft 



Orgelspel –  
 
Aansteken van de Paaskaars & woord van welkom 
 
Stilte (staande) 
 
Bemoediging en Groet:  
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft.    
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. en niet loslaat wat Zijn hand begon.  
 
V. De Heer zij met u! 
A. Ook met u zij de Heer. 
 
Drempelgebed – 
 
 Goede God, altijd weer  

zoekt U mensen op,  
bent U dichtbij,  
geeft U licht en ruimte 
om te leven. 
U bent een liefhebber  
van al wat leeft,  
van mensen zoals wij. 

 Wilt U bij ons zijn,  
dat we begrijpen  
wie U voor ons wilt zijn. 
Wilt U bij ons zijn,  
altijd weer. 
Amen.  

   
 
 
 
 
 
 
 



Lied 216 (hierna gaan we weer zitten) 

 
 

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag 

Gebed – na de woorden ‘zo bidden wij’ zeggen wij tezamen:  
  ‘Heer, ontferm U, bij U is de bron van leven’ 
 
Lied 305 

 
  



 
 

2 Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 

3 Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Lied 330 

 



Lezing: Johannes 3 vers 22 tot en met 4 vers 3  
 
 Lied 686 

  
  

2 Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 

3 De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 



Overweging  
 
Orgelspel –  
 
Lied 858 
 

 
 

2 Beadem ons, o Geest, 
met wonderlijke kracht, 
dan opent zich het leven weer, 
een bloem in volle pracht. 
 
4 Drie-enig God, vervul 
wat U ons hebt beloofd, 
na al ons zoeken U te zien, 
dan staan wij oog in oog. 
 

3 Geef ons, o Christus, deel 
aan levenslang geluk. 
Gedoopt in U, een nieuw bestaan – 
dat slaat geen dood meer stuk. 
 

Gebeden – dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’ – 
Na de woorden ‘zo bidden wij’ zeggen wij tezamen: 
 ‘Vervul ons met uw Geest, geef adem en kracht aan mensen’ 
 
Mededelingen  
 



Collecte – De collecte is in het kader van het Werelddiaconaat bestemd voor de 
organisatie Mothers Union in Oeganda.  
Met dit project van Kerk in Actie wordt gepoogd kwetsbare vrouwen en 
kinderen sterker te maken. Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese 
samenleving maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. 
Het jarenlang geweld van het Verzetsleger van de Heer laat nog steeds littekens 
na bij ontwrichte gezinnen in afgelegen dorpen in Noord-Oeganda. Moeders 
hebben moeite hun kinderen van eten te voorzien en naar school te laten gaan. 
De vrouwenvereniging Mothers Union van de Orthodoxe Kerk begeleidt deze 
vrouwen om hun grootste uitdagingen te overwinnen.  
 
Lied 215 vers 2 tot en met 7 

 
 
3  
Al wat geliefd is en vertrouwd, 
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 
met glans en heerlijkheid verguld, 
want het bestaat in Gods geduld. 
 

4 
Wie van zich afziet naar God toe, 
loopt in het licht en wordt niet moe. 
Het schijnsel van de hemel gaat 
over de dag van vroeg tot laat. 
 

5 
Houd dan de hemel in het oog, 
maar hef uw hart niet al te hoog; 
op aarde hier, op aarde thans 
ziet gij een bovenaardse glans. 
 



6 
De kalme gang, de kleine taak, 
zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 
Onszelf verliezen in ’t gebod 
brengt daag´lijks nader ons tot God. 

7 
Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 
voor licht en vrede in eeuwigheid! 
En dat ons leven iedere dag 
als ons gebed U loven mag. 

 
 
Zegen   
 
Zingen:  

  
 
 
Vox Quarantaina: ‘Möge die Strasse uns zusammenführen’, een Keltische 
zegenbede. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


