
 

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN 
 

7 november 2021 
 

 Gedachteniszondag  
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Ik heb je in mijn handpalm gegrift’ 
 

 

 
VOORBEREIDING: 
 

Muziek 'Pie Jesu' - Gabriël Fauré 
 
Welkom  
 

Stilte      
 
Groet en Bemoediging       
v.     De Eeuwige zij met u!  
 
a:  
 
              Ook met  u      zij   de    Eeuwige 

v. Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. God heeft beloofd ons nooit los te laten 
a. Op God hopen wij! 

vg: Ds. Anki Peper 
orgel: Herman Lodder 
mmv Cantorij olv Maria Rosenmöller 



Drempelgebed  gezongen: lied 298  I: cantorij; II allen 

 



 
Gedicht In mijn hoofd zitten dingen  
  Dingen van toen      
  Je lach en je woorden      
  Je knuffels, je zoen 
  In mijn hart zit een plekje     
  Een plekje voor jou      
  Vol heimwee en liefde  
  Omdat ik van je hou 
  In mijn hart zit een leegte  
  Die leegte ben jij  
  Het gemis is zo voelbaar  
  Zo voelbaar dichtbij. 

 
Aanvangslied  1003:1,3,4,5 coupletten: cantorij; refrein: allen 

 
 
 



3 
Nergens meer feest in de stad, 
mensen die overal schuilen 
en om hun kinderen huilen – 
nergens een feest in de stad 
Komt er, God, een nieuwe morgen 
als een teken van uw trouw, 
worden wij bevrijd van zorgen? 
God, kom gauw. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kyriëgebed met acclamatie:  in begin 1x voorzang cantorij 

 
         

vert. Heilige God, Heilige, Sterke, Heilige Onsterflijke. Ontferm u over ons 

 

  Glorialied 657:1 allen; 2: cantorij; 4:allen                  t. S. de Vries 

     

5 
Stil is de stad. Overal 
mensen in huizen verdwenen, 
even een luide sirene – 
stil is de stad overal. 
Komt er, God, een nieuwe morgen 
als een teken van uw trouw, 
worden wij bevrijd van zorgen? 
God, kom gauw. 

4 
Niemand een lach om de mond, 
mensen met angst om de lippen, 
overal ogen die schrikken – 
niemand een lach om de mond. 
Komt er, God, een nieuwe morgen 
als een teken van uw trouw, 
worden wij bevrijd van zorgen? 
God, komt gauw 



 

      
 
2 
Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 

 
4 
Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

 

 
DE SCHRIFTEN:  

 
Kinderen – lied ‘Voor we gaan’ 

 

de kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 



 

Gebed om de Geest afgesloten met:                               t. Han Hoekstra                             

 
Inleiding  
 
Claudia de Breij ‘Mag ik dan bij jou?’  
 

Als de oorlog komt, 
En als ik dan moet 
schuilen, 
Mag ik dan bij jou? 
Als er een clubje komt, 
Waar ik niet bij wil horen, 
Mag ik dan bij jou? 
Als er een regel komt 
Waar ik niet aan  
voldoen kan 
Mag ik dan bij jou? 
En als ik iets moet zijn, 
Wat ik nooit geweest ben, 
Mag ik dan bij jou? 
 
 

refrein: 
Mag ik dan bij jou schuilen, 
Als het nergens  
anders kan? 
En als ik moet huilen, 
Droog jij mijn tranen dan? 
Want als ik bij jou mag, 
Mag jij altijd bij mij. 
Kom wanneer je wilt, 
Ik hou een kamer 
voor je vrij. 
 
Als het onweer komt, 
En als ik dan bang ben, 
Mag ik dan bij jou? 
Als de avond valt, 
En ‘t is mij te donker, 

Mag ik dan bij jou? 
Als de lente komt, 
En als ik dan  
verliefd ben 
Mag ik dan bij jou? 
Als de liefde komt, 
En ik weet het zeker, 
Mag ik dan bij jou? 
refrein 

 
Als het einde komt, 
En als ik dan bang ben, 
Mag ik dan bij jou? 
Als het einde komt, 
En als ik dan  
alleen ben, 
Mag ik dan bij jou?

Schriftlezing Jesaja 49: 14-16 
 

Sion zegt:   
‘De EEUWIGE heeft mij verlaten 
mijn Heer heeft mij vergeten.’ 
Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten 
of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? 
Zelfs al zou zij het vergeten, 
ik vergeet jou nooit. 
Ik heb je in mijn handpalm gegrift, 
je muren staan mij steeds voor ogen. 



Lied 91a: 1 cantorij;  3  allen

 
 
         3   Geen duister zal je overvallen, 
      er is een licht dat eeuwig brandt. 
     Duizenden doden kunnen vallen, – 
     jij blijft geschreven in Gods hand. 
     God is een schild voor zijn getrouwen 
      die leven van geloof alleen. 
     Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
     van liefde om hun tranen heen. 
 
 
Overweging 
 
 
Muziek   'In remembrance' - Eleanor Daley 
 
 



 
Lied  ‘Een venster door de tijd’.                                       t. Alfred Bronswijk 
 

 
         Breng ons de   pijn te      bo  --ven, ver -- los ons van de   nacht. 

         Leer   ons  in   licht ge  -  lo  -- ven, dat    op  de  mor-gen wacht. 

 
            Al      le – ven  wij        ten   do   ---  de, ge  --- bonden   aan    de  

 
        tijd,  wees ons het woord, de   bo  - de, de    taal  van eeuwig -heid. 
 
2 
Leer ons die taal te spreken  
als weerwoord op verdriet 
als leven af moet breken,  
het oog slechts leegte ziet. 
Als wij vervuld van zwijgen  
het pad van raadsels gaan, 
wees dan de God van leven  
die ons te na wil staan. 

3 
Ga met ons mee langs wegen  
van afscheid en gemis, 
kom onze tranen tegen  
voor wat verloren is. 
Wij sterven hier ten leven,  
als zaad voor eeuwigheid. 
Wil ons Uw uitzicht geven,  
een venster door de tijd. 

 
 
GEDACHTENIS 
 
Wij gedenken de mensen uit de kring van de gemeente, die ons ontvallen 
zijn in het afgelopen kerkelijke jaar (van 31 oktober 2020  t/m 3 oktober 
2021) 
 
Cantorij 247  

        1 Abide with me, fast falls the eventide 
 The darkness deepens Lord, with me abide 
 When other helpers fail and comforts flee 
 Help of the helpless, oh, abide with me 
 

        2 Swift to its close ebbs out life's little day 
 Earth's joys grow dim, its glories pass away 
 Change and decay in all around I see 
 O Thou who changest not, abide with me 
 

        4 I fear no foe, with Thee at hand to bless 
 Ills have no weight, and tears no bitterness 
 Where is death's sting? Where, grave, thy victory? 
 I triumph still, if Thou abide with me… 



    vertaling:    1 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
  De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
  Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
  Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

         2 Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 
  Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 
  Alles vervalt in ’t wisselend getij, 
  maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 

         4 Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 
  Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 
  Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 
  Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 
 

Noemen van de namen 

Voor iedere naam wordt een kaarsje aangestoken, teken van Gods 
aanwezigheid in ons leven, teken van Licht dat voor geen duister wijkt. 
 

Johannes Hendrik van ’t Wout     31-10-2020 
Gustaaf Bogerd     11-11-2020 
Neelte Adriana Hamberg – de Nood   25-11-2020 
Jansje Sophia de Bruin – Kagenaar   26-11-2020 
Sonja Margaretha Theresia Stoelinga-Riksma   05-12-2020 
Gerarda  van Tuijl - van den Hoek   12-12-2020 
Willemijntje  Dompeling - van der Sluis   19-12-2020 
Jansje van Leeuwen – Baart    21-12-2020 
Peter Mechelse     23-12-2020 
Richtje Boukje Willems – Attema   24-12-2020 
Catharina  Beers     25-12-2020 
Ruurd Hornstra     11-01-2021 
Carolina Helena Bukman – Boon   15-01-2021 
Theodorus Jacobus Maria van der Heide  22-01-2021 
Willemijntje Alberta Faber – van Bekkum   31-01-2021 

Cantorij: In manus tuas Pater, commendo spiritum meum 

Anton Sander de Bode     07-02-2021 
Leendert de Waal      09-02-2021 
Elisabeth Segaar - den Boef    11-02-2021 
Vera van Laar – Hilferink    15-03-2021 
Renee Jeannette Hubertine Boesveld – Admiraal 24-03-2021 
Margetha van der Marel – van der Wind  03-04-2021 
Willem Johannes van Gent    21-04-2021 
Jan Louis Ju      03-05-2021 
Cornelis Kriege      07-05-2021 



Hendrik Lucas Boter     15-05-2021 
Johanna Maria Titia de Bruijn – Mollenhof  02-02-2021 
Arie van Beest      07-06-2021 
Hessel Andries Wiersma    18-06-2021 
Evert Schoonekamp     19-06-2021 
Gerdina Cornelia Minderhout – Robertson  03-07-2021 

Cantorij: In manus tuas Pater, commendo spiritum meum 

Johanna Petronella Boom – Oostveen   22-07-2021 
Carla Petronella Harmse    25-07-2021 
Dirkje Langendoen – van der Vlies   05-08-2021 
Joost Dirk Vlasblom     06-08-2021 
Willem Verheij      10-08-2021 
Jansje Roest – Roest     15-08-2021 
Rudolf Hendrik Martinus Berkhuizen   16-08-2021 
Trientje Atsma – Dijkema    25-08-2021 
Elisabeth Cuperus – Limburg    27-08-2021 
Susanna Bezemer – Daman    06-09-2021 
Nicolaas Noort      18-09-2021 
Jouke Willem Bruin     19-09-2021 
Levinus Nijssen     22-09-2021 
Ferdinand Breedveld     30-09-2021 
Antonius Johannes Franciscus van Lierop  03-10-2021 

Cantorij: In manus tuas Pater, commendo spiritum meum 
 

U kunt nu zelf een kaarsje aansteken voor iemand die u lief is,  
iemand die u moet missen. Tijdens het aansteken van de kaarsjes  
zingen we in wisselzang met de cantorij: 
 

Taizélied  ‘Jezus u bent’ 

 



 

Ionalied ‘Licht in de nacht’ 

 
        Licht     in    de    nacht        dat    duis   - ter    ver - drijft,         ont-  

 
       steek      het,         wees      het,           jij------------------------ 
 
 
Taizelied ‘In manus tuas’ 
 

In manus tuas Pater, commendo spiritum meum 

vert. In uw handen Vader beveel ik mijn geest. 
 
 
Taizelied ‘Frieden, Frieden’ 417 

 

 
 
vert. : Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie. 
          Laat je hart niet moedeloos zijn. (Johannes 14:27) 
 
 
GEBEDEN EN GAVEN:  
 
Voorbeden 

Stil gebed  

Onze Vader 

 
Mededelingen 
 

Inzameling gaven:   

1. Het project ‘Vrouwen in Guatemala’ van Kerk in Actie 

2. Kerkpastoraat 

 
 
 



Slotlied (naar een Keltische Zegenbede) 1 allen; 2 cantorij; 4 allen; refrein allen 

 
                    2  Führe die Straße, die du gehst  
  immer nur zu deinem Ziel bergab;    
  hab wenn es kühl wird, warme Gedanken  
  und den vollen Mond in dunkler Nacht.   Refrein:   
 

                   4  Bis wir uns mal wiedersehen,  
  hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt;  
  er halte dich in seinen Händen,    
  doch drücke seine Faust dich nicht zu fest  Refrein:  
  

 

WEGZENDING & ZEGEN 

 
allen:  

           
 
 
Muziek 'Elegy' - G. Thalben Ball. 

Slotlied of Möge die Strasse: 1,2,4 

 
refrein: 

 
 
         2  Führe die Straße, die du gehst  
 immer nur zu deinem Ziel bergab;    
 hab wenn es kühl wird, warme Gedanken  
 und den vollen Mond in dunkler Nacht.  
 Refrein:   
 
         4  Bis wir uns mal wiedersehen,  
 hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt;  
 er halte dich in seinen Händen,    
 doch drücke seine Faust dich nicht zu fest 
.  Refrein:   


