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Orgelspel  -  Woord van welkom 
 
Stilte (staande) 
 
Bemoediging en Groet:  
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft.    
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. en niet loslaat wat Zijn hand begon.  
 
V. De Heer zij met u! 
A.    

   
 
Drempelgebed –  
 Goede God, altijd weer zoekt U mensen op,  

bent U dichtbij, geeft U licht en ruimte om te leven. 
U bent een liefhebber van al wat leeft, van mensen zoals wij. 

 Wilt U bij ons zijn, dat we begrijpen wie U voor ons wilt zijn. 
Wilt U bij ons zijn, altijd weer. Amen. 

 



Zingen: Psalm 100 ‘Juich Gode toe, bazuin en zing’ 

 
2 
Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 
 

3 
Treed statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 
 

  4 
  Want God is overstelpend goed, 
  die ons in vrede wonen doet. 
  Zijn goedheid is als morgendauw: 
  elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
 
Gebed om ontferming 
 



Zingen: Lied 865 ‘Komt nu met zang van zoete tonen’

 
2  In Israël was dat een wijze, 
valt met hen ook de Heer te voet: 
dat elk nu toch God roem’ en prijze, 
die ons zoveel weldaden doet. 
Roept overal / met groot geschal: 
‘Lof, prijs en dank alleen 
zij God en anders geen!’ 

3  De Heer heeft eertijds zijnen volke 
geholpen uit veel angst en pijn. 
Hij geeft ja wel een duistre wolke, 
maar weer daarna schoon zonneschijn. 
Lof zij die Heer, die ons ook weer 
geeft, na veel smart en druk, 
veel zegen en geluk. 

 
Met de kinderen 
 
Zingen: Lied 287 vers 1, 3 en 5 ‘Rond het licht dat leven doet’ 



 
 

3  Rond het water van de doop 
komt de Rode Zee ter sprake; 
droogvoets, tussen nood en dood 
volgen wij een brandend baken: 
in het nachtelijke uur 
vlamt een vuur. 

5  Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, – 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 

Gebed   
Lezing: Jesaja 40 vers 1 tot en met 11 
 
Zingen: Lied 315 vers 1 en 2 ‘Heb God, o God, van alle leven’    



           
2  En of een mens al diep verloren 
en ver van U verzworven is, 
Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
vernieuwd door uw getuigenis. 
Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
heeft uit het graf ons opgericht, 
doet ons in vrijheid ademhalen 
en leven voor uw aangezicht. 
Lezing: Lucas 3 vers 15 en 16, 21 en 22 
 
Zingen: Lied 523 ‘Christus ging als eerste’ 



 
2 
Christus trok als eerste 
door de doodsjordaan, 
wat als scheiding heerste 
schiep Hij vaste grond 
 
refrein 

3 
Christus staat als eerste 
voor Gods aangezicht, 
waar de doodsnacht heerste 
wenkt en lacht het licht. 
 
refrein 

 
Overweging 
Orgelspel 
 



Zingen: Lied 351 ‘In U zijn wij begrepen’

 
 
2  Wij zijn in U begraven, 
wij staan met U rechtop. 
Wij zijn niet langer slaven, 
maar kinderen van God. 
Een wereld zijn wij oud, 
maar nieuw als deze morgen, 
geboren ongeborgen, 
verloren tot behoud. 

 
3  De dood van één voor allen 
werd vruchtbaar in de tijd, 
het zaaizaad is gevallen, 
het loopt op oogsten uit. 
De zondvloed is voorbij, 
ziedaar de nieuwe oever, 
een duif koert in het lover, 
dit is de overzij. 



Gebeden – Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezongen ‘Onze Vader’ Lied 1006



 
 
 



Mededelingen 
 
Collecte – De eerste collecte is bestemd voor Stichting de Brug. De stichting 
ondersteunt kleinschalige projecten in Cambodja.  
De opbrengst van de tweede collecte gaat naar onderhoud gebouwen. 
 
Zingen: ‘Jauchzet dem Herrn alle Welt’ (Felix Mendelssohn) 
 
Slotlied: Lied 686 ‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt’ 

 
 
 
 



2 
Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 
 

3 
De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 
 

Zegen   
 
Zingen:  

  
 
Orgelspel 


