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In deze dienst nemen we afscheid van: 
Jaap Maan, Wim Faber, Caroline Heijer, Arjan Vos, Arend-Jan Eshuis, 

Ralph Dykstra, Herman van de Kraan en Margreeth Maan 
Jetse Siebenga zal bevestigd worden als ouderling, Herman Scholten 
en Annette van den Berg zullen voorgesteld worden als ouderling en 

diaken. 
 
Zondag 12 september 2021 
Voorganger: ds. Bert Boter 
Organist: Herman Lodder 
Pianist:  Frank den Herder 
Cantorij o.l.v. Maria Rosenmöller 
Lector: Sophie Litjens 
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Dienst van de voorbereiding 
 
Orgelspel: ‘Animoso' uit het orgelconcert in g van Johann Gottlieb 
Graun. 
 
Sonata uit cantate BuxWV 4 van Buxtehude 
 
Welkom 

 
Stilte    (allen gaan staan) 
 
Bemoediging en groet  
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon. 
 
V. De Heer zij met u! 
 
A.  
 
 
Drempelgebed 
Voorg.: Goede God 
  Op de drempel van het nieuwe seizoen 
  op de drempel van deze week 
  op de drempel van deze dienst 
  komen we bij U 
Kind:  En wij vragen U 
  wees bij ons, deze dienst. 
Voorg.: Geef ons leven kleur 
  beziel ons met uw Geest 
Kind:  Help ons, dat wij er met elkaar 
  een goede startzondag van maken 
Allen:  Amen 
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Openingslied 212, 1 door de cantorijj, 2 en 3 allen (hierna gaan allen 
zitten) 
 
1. 
Laten wij zingend deze dag beginnen! 
Geven wij stem aan onze diepe vreugde 
omdat wij dankbaar ons in God verheugen. 
Zing Halleluja! 
 

 
 
3. 
Het is zijn zegen dat wij ons bewegen, 
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen, 
met lijf en leden wij hem dank toezingen. 
Zing Halleluja! 
 
Kyriëgebed. Na die zin ‘…zo bidden wij U’, zingen wij lied 301j 
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Gloria ‘Alles was ihr tut’ – door de cantorij 
 
Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, 
das tut alles im Namen Jesu, 
und danket Gott und dem Vater durch ihn. 
 Alles wat u doet, in woord en daad 
 doe dat in de naam van Jezus 
 en dank God en de Vader door hem 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing uit Genesis 2:4b-7 
 
Lied 695: 1 en 3 door de cantorij, 2, 4 en 5 allen  
1. 
Heer, raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 
geef op uw waarheid zicht. 
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3. 
Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 
 
4. 
Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 
 
5. 
Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! 
 
Overweging 
 
Aria en Arioso uit BuxWV 4 
Dir, dir Höchster, dir alleine, 
alles, Alleshöchster, dir, 
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Sinnen, Kräfte und Begier 
ich nur aufzuopfern meine, 
Alles sei nach aller Pflicht 
nur zu deinem Preis gericht. 
Helft mir spielen, jauchzen, singen, 
hebt die Herzen himmelan, 
jubele, was jubeln kann, 
lasst all’ Instrumenten klingen. 
Alles sei nach aller Pflicht 
nur zu deinem Preis gericht. 
Vater, hilf uns Jesu willen, 
lass das Loben löblich sein 
und zum Himmel dringen ein, 
unser Wünschen zu erfüllen, 
dass dein Herz nach Vaterspflicht 
sei zu unserm Heil gericht. 
 Op U, U hoogste, U alleen, 
 is alles, het allerhoogste, 
 gevoel, kracht, verlangen, 
 om mij op te offeren, 
 ja, alles zij naar alle plicht 
 alleen op uw lof gericht. 
 Help me spelen, juichen, zingen, 
 hef het hart ten hemel toe. 
 Jubel, alles wat jubelen kan 
 laat alle instrumenten klinken 
 Alles zij naar alle plicht 
 alleen op uw lof gericht. 
 Vader, help ons om Jezus wil, 
 laat het loven loffelijk zijn 
 en tot de hemel doordringen. 
 Om onze wens te vervullen: 
 dat uw hart naar vaderplicht 
 op ons heil zij gericht. 
 
Habe deine Lust am Herrn, 
der wird dir geben, 
was dein Herz wünscht. 
 Heb vreugde in de Heer 
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 Hij zal u geven 
 wat uw hart wenst. 
 
Dienst van het afscheid en de bevestiging 
 
Afscheid van ouderling kerkrentmeesters Jaap Maan en Wim Faber, 
ouderling-voorzitter Arend-Jan Eshuis, ouderling-scriba Ralph 
Dykstra, waarnemend scriba Arjan Vos, notuliste Caroline Heijer, en 
pastoraal medewerkers Herman van de Kraan en Margreeth Maan 
 
Bevestiging van ouderling Jetse Siebenga en voorstellen van 
ouderling-voorzitter Herman Scholten en jeugd-diaken Annette van 
den Berg 
 
Woorden van dank 
 
Lied 672: 1 en 7 
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7. 
Wie ’s Heren Geest bezielt, 
wie ’s Heren woord doet zingen, 
wie met ons vieren wil 
het feest der eerstelingen, 
die stemme met ons in 
en prijze Gods verbond 
dat Hij vandaag vernieuwt 
en elke morgenstond. 
 
Gedachtenis, na een korte stilte zingen wij lied 961 
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader. Steeds na de zin 
‘…zo bidden wij U’, zingen wij lied 103e 

 
 
Mededelingen 
 
Collecte 
 
De cantorij zingt uit BuxWV 4 
 
Gott will ich lassen raten, 
denn er all’ Ding vermag, 
er segne meine Taten, 
mein Vornehmen und mein Sach’, 
den ich’s ihm heimgestellt, 
mein’ Leib, mein’ Seel, mein Leben, 
und was er mir sonst geben: 
er mach’s, wie’s ihm gefällt. 
Darauf so sprech ich Amen, 
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und zweifle nicht daran, 
Gott wird uns all’ zusammen 
ihm wohlgefallen lan. 
Drauf streck’ ich auf mein Hand, 
greif an das Werk mit Freuden, 
dazu mich Gott bescheiden 
in mein’m Beruf und Stand. 
 
 God zal ik raad laten geven 
 want Hij kan alles, 
 Hij zegent mijn daden 
 mijn plannen en mijn werk. 
 Daarom vertrouw ik mij toe aan Hem 
 mijn lijf, mijn ziel, mijn leven 
 en wat hij mij ook geeft 
 Hij doet het naar zijn wil. 
 Daarop dan spreek ik amen 
 en twijfel er niet aan 
 dat God ons allen samen 
 zijn welgevallen zal doen. 
 Daarom steek ik mijn handen uit 
 en begin het werk  
 waartoe God mij opriep 
 met vreugde. 
  
Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, 
das tut alles im Namen Jesu, 
und danket Gott und dem Vater durch ihn. 
 Alles wat u doet, in woord en daad 
 doe dat in de naam van Jezus 
 en dank God en de Vader door hem 
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Slotlied 687: 1, 2 en 3 

 
2. 
Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 
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3. 
Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zeg en zing het voort, 
geef uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
 
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen: 

 
 
 
Improvisatie op piano en orgel 
 
 
Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken. Koffie kunt u ophalen 
bij één van de uitdeelpunten, waarna u weer plaats neemt op uw plek. 
Volgt u hierbij  - voor uw en onze veiligheid – alstublieft de 
aanwijzingen van de medewerkers. 
 
 


