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mee voorbereid door Hans en Ineke van Kempen 
 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                       Claudine Peronne ‘Spiritual Birth’ 
 

In deze viering stappen over  

van Kindernevendienst naar Provider 

(van basisschool naar voortgezet onderwijs): 

Friso, Nicolas, Sanne, Tijs
 
 

voorgangster: ds. Anki Peper 
organist: Jan Berghuis 
mmv Vox Quarantaina olv Maria Rosenmöller 
techniek: Ronald Koek 
  
 

VOORBEREIDING: 

Muziek 

Welkom  

Stilte      



 
Groet en Bemoediging       

v.     De Eeuwige zij met u!  

 
a:  
 
              Ook met  u      zij   de    Eeuwige 

v. Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft 

v. God heeft beloofd ons nooit los te laten 

      a. Op God hopen wij! 

 
Drempelgebed   

Goede GOD,  

Wij doen vaak alsof de aarde van ons is 

en dat wij ermee doen kunnen wat wij willen 

Daarom sterven dieren uit 

En wordt de lucht vies 

En stijgt de temperatuur 

En raakt goede grond uitgeput 

En zwerft overal plastic en afval rond 

Maar de aarde is niet van ons 

Wij zijn van de aarde en de aarde is van U  

Vergeef ons als wij dat vergeten 

En help ons zorgzaam te zijn, amen 

Aanvangslied ‘Wonderwereld, vol geheimen’  (Ionabundel) 

 

 
             Won   -- derwe -reld, vol     ge -hei- men,  schep  -ping    van God, 

             al        wat ons verbaast,     verbij - stert,   leeft      van      uw zorg: 

 
           vor  -men, kleu  -ren,     klank te      o   --ver    , tastbaar     weefsel, 

 
           veel           be  -  lo      - vend,        al    -------      les   wat       ons  

 
          hart          ver- o   -- vert,     schep  -  -   ping          van God. 



 
   2   Ieder mens bestaat uit gratie, leeft van Gods gunst; 
        elke stam en taal en natie: hemelse kunst. 
        Jij, voor het geluk geboren, jij, in zielloos werk verloren, 
        jij, die bouwt de hoogste toren, leeft van Gods gunst. 
 

  3   Hoe kan ik uw goedheid eren, Heer, voor altijd, 
       elk’ unieke mens waarderen, zijn/haar eigenheid? 
       Hoe bewaar ik alle dagen eerbied voor uw aardse gaven, 
       hoe kan ik uw hart behagen, Heer, voor altijd? 
 

  4   Gods gerechtigheid en vrede gaan hand in hand, 
       gaan met liefde hier en heden en houden stand; 
       liefde voor de kleinste dingen, liefde die niet op wil dringen, 
       liefde die het hart doet zingen; hand in een hand 
 

Kyriëgebed met acclamatie 301j 

 
 

Glorialied  ‘Look at the world’.  John Rutter (vertaling zie eind liturgie) 
Look at the world, everything all around us, 
Look at the world and marvel every day. 
Look at the world: so many joys and wonders, 
So many miracles along our way. 
 
 
 
 
 

Look at the earth bringing forth fruit and flower. 
Look at the sky, the sunshine and the rain. 
Look at the hills; look at the trees and mountains, 
Valley and flowing river, field and plain. refrein 



Think of the spring, think of the warmth of summer, 
Bringing the harvest before the winter's cold. 
Everything grows, everything has a season, 
Till it is gathered to the Father's fold:   refrein  
 

Every good gift, all that we need and cherish, 
Comes from the Lord, in token of his love. 
We are his hands, stewards of all his bounty. 
His is the earth and his the heavens above. refrein  
 
Overstap jongeren  
 
Toezingen (staande) 

 
De overstapjongeren gaan nu naar Provider 
 
DE SCHRIFTEN:    

 

Kinderen 
 
Gebed om de Geest  
 

Inleiding  ‘Filmpje Trees’ Nynke Laveman 
 

Schriftlezing Genesis 9: 8-17 
 
Lied  982  

 



 
2 
Elke stilte kent zijn zingen, 
zoekt een woord en melodie, 
ieder duister wacht een morgen 
in dat licht is alles nieuw. 
Het verleden bergt de toekomst, 
wat die brengt, je weet het niet, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herschept en ziet. 

3 
In ons einde is de aanvang, 
in de tijd oneindigheid, 
in de twijfel ligt geloven, 
in ons leven eeuwigheid, 
in de dood het nieuwe leven, 
overwonnen alle strijd, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herkent die tijd. 

 
Overweging     
 

Muziek  
 
Geloofsbelijdenis                         ( naar Dom Helder Câmara,) 
In de schepping zien wij Gods liefde voor de wereld,  
voor de aarde, voor al wie haar bewonen. 
Ook in mensen ontdekken wij de complexe verbondenheden  
van de schepping. 
Wij zijn zusters en broeders van de mineralen: 
wij hebben onze plaats in de ruimte 
en ook wij voldoen aan de wetten van de zwaartekracht. 
Wij zijn zusters en broeders van de planten: 
Ook wij zijn ontstaan uit een zaadje, 
wij ademen en voeden ons, we groeien op en sterven. 
Wij zijn zusters en broeders van de dieren: 
Geregeld stellen wij met verrassing vast 
hoe het dier in ons wakker wordt. 
Wij zijn zusters en broeders van de engelen: 
ons lichaam draagt een geest 
die met de hemelse geesten verwant is. 
Wij nemen ook deel aan Gods Geest en Gods scheppingskracht. 
God heeft ons mede verantwoordelijk gemaakt 
En dan zijn er nog heel eigen kenmerken van mensen: 
zoals dat wij kunnen lachen om onszelf….. 



 
Lied ’Dakotahym’ 

 

 
 
         1 Many and great, O God, are your works, 
 Maker of earth and sky; 
 Your hands have set the heav'ns with stars; 
 Your fingers spread the mountains and plains. 
 Lo, Your word formed the waters deep; 
 Oceans obey Your voice. 
 

         2 Grant unto us communion with You, 
 O star-abiding One; 
 Come unto us and dwell with us; 
 With You are found the gifts of life. 
 Bless us with life that has no end, 
 Eternal life with You. 
vert.: 
Talrijk en groot, o God, zijn Uw daden, 
Maker van aarde en hemel. 
Uw handen hebben de hemelen met sterren 
gevuld, Uw vingers de bergen en vlakten 
uitgespreid. Zie, met Uw woord werden de 
wateren gevormd; diepe zeeën gehoorzamen Uw stem. 

Gun ons eenwording met U, 
Die duurzaam als de sterren bent; 
Kom tot ons en woon bij ons. 
Met U worden de geschenken van het leven 
gevonden. Zegen ons met leven zonder 
einde, eeuwig leven met U. 
 

Gedachtenis overlijden  lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’ 
 



 
GEBEDEN EN GAVEN:  
 
Voorbeden: met acclamatie (uit Iona ‘Opstaan’ 42) 

 
 
Stil gebed – Onze Vader 
 

Mededelingen 

Inzameling gaven: 1. Kerk in Actie: Moldavië helpt kwetsbare mensen  

         2. Spiritueel Café. 

Graag uw gift overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 0007 7733 10, 
ten name van ‘Diaconie PG Voorschoten’, onder vermelding van de naam 
van de collecte. U kunt ook Appostel App en SKG webshop gebruiken,info 
op de Collecte pagina van onze website www.dorpskerkvoorschoten.nl  
 

Slotlied 978 

1 

 
            Eeu   -    wi   - ge schenk    ons uw     Geest 

 
       breng  ons op  a  - dem,   heel   ons be- staan. 

http://www.dorpskerkvoorschoten.nl/


 
2 
Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 

 
3 
Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 

 
  4 
  Laat dan mijn hart U toebehoren 
  en laat mij door de wereld gaan 
  met open ogen, open oren 
  om al uw tekens te verstaan. 
  Dan is het aardse leven goed, 
  omdat de hemel mij begroet.    
 

WEGZENDING & ZEGEN 

allen: 

 
 
 
 
 

Muziek 
 

vertaling ‘Look at the World’ 
Kijk naar de wereld. Alles om ons heen. 
Kijk naar de wereld, zo veel vreugde en 
verwondering. Zo veel wonderen op onze weg. 
    refrein:  Wij prijzen U Heer voor de hele schepping. 
   Schenk ons dankbare harten, dat we 
   mogen zien. Alle gaven die wij delen en 
   elke zegening. Alles komt van U. 
Kijk naar de aarde die fruit en bloem voort brengt. 
Kijk naar lucht, de zonneschijn en de regen.  
Kijk naar de heuvels, kijk naar de bomen en bergen. 
Dalen en stromende rivier, veld en vlakte. 
  refrein: 
Denk aan de lente, denk aan de warmte van de zomer 
die de oogst voort brengt voor de winterkou. 
Alles groeit, alles kent een seizoen,  
tot het wordt verzameld in de schoot van de Vader.  
  refrein:  

Elke goede gave. Al les wat we nodig hebben en koesteren 
Komt van de Heer als teken van zijn liefde. Wij zijn z'n handen.  
Beheerders van zijn gulheid. Hij is de aarde, en zijn hemelen daarboven. 
  refrein: 


