PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN

In deze dienst neemt ds. Bert Boter afscheid als predikant van de
Protestantse Gemeente Voorschoten

Zondag 1 september 2024

Voorganger: ds. Bert Boter

Organist: dhr. Herman Lodder

Lector: mw. Nienke Chin-van Oeveren
M.m.v. de cantorij o.l.v. Gertine Hoefnagel



Dienst van de voorbereiding

Twee korte koraalvoorspelen van Bach over “Wer nun den lieben Gott
lasst walten” (BWV 642 en 647)

Welkom

Stilte (allen gaan staan)

Bemoediging en groet

V. Onze hulp is in de Naam van de Heer

A. Die hemel en aarde gemaakt heeft.

V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid

A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon.

V. De Heer zij met u!
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Drempelgebed

V.. Goede God

K. Wat fijn dat wij hier mogen zijn,
met elkaar, in uw huis.

V.. Om met elkaar te zingen en te bidden,
te danken en te vieren.
K.: Nu wij hier zijn, vragen wij U:

Wees ook zelf in ons midden aanwezig

V.. Waai met uw Geest door onze harten en hoofden,
geef ons de woorden en de daden
waarmee we uw boodschap kunnen verkondigen.

K.:  En geef ons met U en met elkaar
een goede dienst.
A.: Amen

Psalm 78a  (hierna gaan allen zitten)

Gezongen Kyriégebed lied 4a



Glorialied Psalm 150. Als voorspel klinkt Psalm 150 van Toon Hagen.

Gesprek met de kinderen
Kinderlied 288

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing uit Romeinen 8:18-30

Lied 672:1,3en6

Overweging

De cantorij zingt het slotkoraal uit BWV 226 ‘Der Geist hilft unser

Swachheit auf’ van J.S. Bach.

Du heilige Brunst, stiRer Trost
nun hilf uns, fréhlich und getrost
in deinem Dienst bestandig
bleiben,

die TrUbsal uns nicht abtreiben.
O Herr, durch dein Kraft uns
bereit und stark des Fleisches
Blodigkeit,

daRd wir hie ritterlich ringen,
durch Tod und Leben zu dir
dringen.

Halleluja, halleluja.

O heilig vuur, zoete troost,

help ons dat wij verheugd en
gerust standvastig in uw dienst
blijven, dat de ellende ons niet
van u af drijft.

O Heer, maak ons gereed door
uw kracht en sterk de zwakheid
van het vlees,

zodat wij ridderlijk vechten

om ons door dood en leven een
weg naar u te banen.

Halleluja, halleluja.

Dienst van het antwoord

Lied 971

Gedachtenis, na een korte stilte zingen we lied 961




Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader, lied
1006.

Steeds na de zin ‘...zo bidden wij U zingend’, zingen wij met elkaar
lied 329.

Mededelingen

Collecte

Onder de collecte zingt de cantorij ‘Verleih uns Frieden’ van F.
Mendelssohn-Bartholdy

Afscheid van ds. Bert Boter door ds. Guus Fréberg

Slotlied 974: 1,2 en 5

Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen:
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Orgelspel: Sinfonia uit Cantate BWV 182 van J.S. Bach

U bent van harte welkom voor koffie, thee en limonade na afloop van
de dienst.

Meer informatie over onze gemeente en onze activiteiten kunt u
vinden op onze website: www.dorpskerkvoorschoten.nl. U kunt zich hier ook
aanmelden om onze wekelijkse nieuwsbrief, de Weekbrief, per e-mail
te ontvangen.



http://www.dorpskerkvoorschoten.nl/

