
 

 

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN 
PALMPASEN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intocht van Jezus in Jeruzalem 
Pieter Coecke van Aelst (1502-1550) 

 
 
 
 
Zondag 10 april 2022  
Voorganger: ds. Bert Boter 
Organist: dhr. Jan Berghuis 
Lector: mw. Wilma Saraber 



 

 2 

Dienst van de voorbereiding 
 
Welkom 

 
Stilte    (allen gaan staan) 
 
Bemoediging en groet  
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon. 
 
V. De Heer zij met u! 
 
A.  
 
 
Drempelgebed 
V.: Goede God 
 Vol vreugde zijn wij gekomen 
K.: Want het is feest in de kerk 
 Palmpasen! 
V.: Jezus komt Jeruzalem binnen 
 en dat vieren wij vandaag. 
K.: En wij mogen meevieren 
 en meelopen in de stoet 
V.: Vervul ons hart met blijdschap 
 om de intocht en de goede woorden 
K.: en geef ons met elkaar een mooie dienst! 
Allen: Amen 
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Psalm 118:1 en 9      (hierna gaan allen zitten) 

 
 
9. 
Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en wees verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in ’s Heren naam. 
Wij zegenen u uit ’s Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 
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Kyriëgebed, steeds na de zin ‘zo bidden wij U zingend’, bidden wij met 
elkaar: 

 
 
Lied voor de Palmzondag: 553 

 
2. 
Massa’s mensen in Jeruzalem: 
waarom rijdt hij niet op een prachtig paard, 
als een generaal ten strijde? 
‘Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!’ 
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3. 
Massa’s mensen in Jeruzalem; 
vol verbazing zien zij deze man 
rustig op zijn ezel rijden: 
‘Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!’ 
 
4. 
Stap voor stap gaat door Jeruzalem 
Jezus op de rug van een ezelin. 
Zullen wij de kinderen volgen: 
‘Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!’ 
 
Gesprek met de kinderen 
 
We zingen ons projectlied ‘Wil je wel geloven dat het groeien gaat’ 

 
 
2. 
Wil je wel geloven het begin is klein, 
maar het zal een wonder boven wonder zijn 
als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 
dan gebeuren wonderen 
om je heen. 
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
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Schriftlezing uit Lucas 14:15-24 
 
Lied 382: 1 en 2 

 
 
.2 
Waarom toch uw geld en uw moeite te geven 
voor wat niet verzadigt, het hart niet verblijdt? 
Kom allen tot Mij en uw ziel zal herleven 
van spijs en van drank die voor eeuwig gedijt. 
Hier weet gij met harten, met handen en monden 
dat God met zijn volk zich voorgoed heeft verbonden. 
 
Schriftlezing uit Lucas 19:28-40 
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Lied 550: 1 en 3 

 
 
3. 
Verheug u, gij dochter van Sion, 
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
Zijn daden, zij zullen 
de aarde vervullen, 
voor jood en voor heiden 
door dood en door lijden 
draagt Hij met zich mede 
de blijdschap, de vrede, 
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht, 
zo brengt Hij het leven terecht. 
 
Overweging 
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Orgelspel 
 
Dienst van het antwoord 
 
Lied 435: 1 en 2 

 
2. 
Rechtvaardigheid is zijn bestel, 
zachtmoedigheid zijn metgezel. 
Hij draagt een kroon van heiligheid, 
een scepter van barmhartigheid. 
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 
juich, nu die Heiland ons verschijnt; 
door Hem geschiedt Gods raad, 
zijn heerschappij bestaat! 
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader. Als acclamatie in de 
voorbeden zingen wij lied 863:6 

 
 
Mededelingen 
 
Collecte 
 
De kinderen komen terug met Palmpasenstokken.  
Bij hun binnenkomst zingen we lied 551. 
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2. 
Hosanna, hosanna, 
nu nadert de stoet, 
nu nadert de stoet. 
Wij komen met palmen 
Hem blij tegemoet. 
Hosanna, hosanna, hosanna. 
Hosanna, Hosanna! 

3. 
Hosanna, hosanna, 
wij roepen het rond, 
wij roepen het rond, 
en spreiden de mantels 
voor Hem op de grond. 
Hosanna, hosanna, hosanna. 
Hosanna, Hosanna! 

 
4. 
Hosanna, hosanna, 
geprezen zijt Gij, 
geprezen zijt Gij, 
o Jezus Messias, 
want Gij maakt ons vrij. 
Hosanna, hosanna, hosanna. 
Hosanna, Hosanna! 

Slotlied 556 

 
4. 
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 
5. 
Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
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waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisig Hem! 
 
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen: 

 
 
 
 
 
 
 


