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Orde van dienst voor de viering 

van zondag 11 juni 2023 

Dorpskerk 

Voorschoten 

 

 
 

 
 

 
 

Voorganger      :  ds. Guus A.V. Fröberg 
Organist      :  Henk Walvaart 
Lector      :  Henka Boyadjian 

       
Orgelspel :  Een bewerking van lied 302 ‘God in den Hoog’ 

alleen zij eer’  van J.G. Walther. 
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Welkom, Stilte, Bemoediging 
 
V.  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

A.  die hemel en aarde gemaakt heeft 
V.  die trouw is tot in eeuwigheid 

A.  die niet laat varen het werk van zijn handen 
 

Groet:  V. De Heer zij met u 

A. 

 
 

 

  Drempelgebed 
V. Die ons geroepen hebt, 
 nog altijd ons zoekt, 

ons aanziet en wil kennen: 
K. Blijf naar ons vragen! 

 
V. Als wij niet horen, 

vluchten in zwijgen, - 

noem onze naam, 
noem ons uw geliefde: 

K. Blijf naar ons vragen! 
 

V. Die aan ons vasthoudt, 
ons leven ten goede: 

K. Sta ons voor ogen! 

 
V. Doe ons elkaar zien 

zoals U ons ziet: 
K. Sta ons voor ogen! 
 

V. Die ons geroepen hebt: 
Hoor ons gebed!   

Allen: Amen 

  
Wij zingen : lied 280 
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Kyriëgebed, besloten met de gezamenlijke woorden: 
A.  Heer ontferm U over ons 
  Christus ontferm U over ons 

  Heer ontferm U over ons

 
Glorialied : lied 304 

 
DIENST VAN HET WOORD 

  

Gesprek met de kinderen 
 
Wij zingen  (kinder) lied 806 : 1 

 
Gebed van de zondag 

 
Lezing:  Jesaja 57:14-21   

 
Wij zingen : lied (psalm) 33 : 1 

 
Lezing: Matteüs 9 : 9-13 
 

Wij zingen : lied  837 : 1 en 3 
 

Uitleg en verkondiging  
 
Orgelspel Ps. 116 ‘God heb ik lief’ van Anth. Van Noordt. 

 

Wij zingen : lied 917 
 

VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en ‘Onze Vader’  
 

We zingen : ‘Ga maar gerust’,  Nederlandse tekst van Sytze 

de Vries, vrij naar een bekende Engelse hymne ‘Be still my soul’, 

met de melodie Finlandia van Jean Sibelius (1865-1957).  
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2. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
 Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 
 Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 

 Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
 Ik ben het lied dat fluistert in de bomen. 

 Ik ben de dag, die schemert in je droom. 
 
3. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 

 Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 
 Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 

 Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 
 En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
 ben Ik de hand, die al je tranen wist. 

 

Zending en zegen, gezongen amen 

Orgelspel : Een fuga van G.Fr. Händel. 


