
Je bent wat je antwoordt 
 

  
voorkant van het boek dat de overstappers meekrijgen 

 
Wat staat er geschreven in de Bijbel?    Hoe lees jij? 

Lucas 10:26 

Zondag  13 juli 2025 

 
Aandacht voor de jongeren die overstappen van de basisschool naar het 

middelbaar onderwijs  en welkom zijn bij Provider 
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voorganger: ds Martin Koster 
organist:  Frank den Herder 

lector: Nico-Jan de Rooij 
ouderling van dienst: Rein Buwalda 

diaken van dienst: Marja v.d. Meide 
koster: Bert Westra en Wim van Winsen   

mediateam: Theo Knoester en Jacoline Kleyn 
provider: Marthijs van der Spek en Jaap Booij 

leiding kinderdienst: Maxim Snippe 
crèche: Wilma Saraber 

 
    

 

Orgelspel    Variaties op lied 276 van Herman van Vliet en van Ronald Stolk. 

 

Welkom             Stilte    (allen gaan staan) 
 

Bemoediging en groet  
  

V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 

A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 

A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon. 

V. ♫ De Gezegende zij met u,      A.  

  

Drempelgebed  -  door één van de kinderen 
 

U die ons kent, U die ons aanvoelt, 
U die de hele wereld draagt: 

Kom naar ons toe, leer ons te leven, 
help ons te zien wat ieder vraagt: 

tijd om te leven, kans om te zijn 
een plek om telkens weer erbij te mogen zijn.  

 
Aanvangslied   Vrede voor jou  melodie Lied 276  Zomaar een dak 

 
Vrede voor jou, hierheen gekomen, 

zoekend met ons om mens te zijn. 

Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn. 

Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed voor jou en iedereen. 
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Gij die ons kent, gij die ons aanvoelt, 

Gij die de hele wereld draagt: 
Kom naar ons toe, leer ons te leven, 

help ons te zien wat ieder vraagt,- 
tijd om te leven, kans om te zijn; 

een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn. 
 

 
Inleiding op de dienst 

 
Kyriegebed, gezongen 

 

 
Refrein: 

 
 

Hoe vaak slaan de mensen de ogen omhoog 
voordat zij de hemel echt zien? 

Hoe vaak raakt een noodkreet het menselijk oor? 
En toch wij herkennen het niet. 

Hoevelen gaan sterven nog voor wordt beseft 
hoe zinloos men ’t leven verliet? 

 
Refrein: Het antwoord, mijn vriend..... 
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Hoe lang kan de berg nog rechtop blijven staan? 

De zee spoelt hem uit maakt hem klein. 
Hoe lang moeten mensen gebukt blijven gaan 

voordat zij echt vrij mogen zijn? 
Hoe vaak wordt het hoofd nog bewust afgewend 

om niets meer te zien van de pijn? 
 

Refrein: Het antwoord, mijn vriend..... 
 

 Glorialied Lied 841:1,2  
 

Wat zijn de goede vruchten,  
die groeien aan de Geest? 

De liefde en de vreugde,  

de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen  

en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen,  

te vragen honderd-uit; 
 

geloof om veel te geven,  
te geven honderd-in, 

wij zullen leren leven  
van de verwondering: 

dit leven, deze aarde,  
de adem in en uit, 

het is van Gods genade  
en zijn lankmoedigheid. 

 

Aandacht voor de kinderen en jongeren 

speciaal voor de jongeren van groep 8 die na de zomer naar de brugklas 

gaan en in de kerk welkom zijn bij Provider 

 

Voordat de kinderen en jongeren naar hun eigen ruimte gaan, zingen we 

onderstaand lied 2x allen en aansluitend nog 2x in canon. 
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Inleiding op de Schriftlezing  
 

Lied bij de opening van de Bijbel  Lied 313:1,5  Een rijke schat van 
wijsheid  

 
Schriftlezing   Lucas 10:25-37 

 

 
De Barmhartige Samaritaan   Vincent van Gogh   

‘En hij zette hem op zijn eigen rijdier’  Lucas 10:34 

 
 

 
De Barmhartige Samaritaan   Han Richters, 1947, Amsterdam, 
Wingerdweg 52 
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Antwoordlied  Zegen Gods grote Naam / Laudate Dominum 

 

 
 

Laudate Dominum, laudate Dominum 
omnes gentes, Alleluja! 

Laudate Dominum, laudate Dominum 
omnes gentes, Alleluja! 

 
Lets sing and praise the Lord, lets sing and praise the Lord 

All you peoples, Alleluia! 
Lets sing and praise the Lord, lets sing and praise the Lord 

All you peoples, Alleluia! 
 

Zegen Gods grote Naam, zegen Gods grote Naam, 

Alle volken, Halleluja! 
Zegen Gods grote Naam, zegen Gods grote Naam, 

Alle volken, Halleluja! 
 

 
Verkondiging   gesproken en gemusiceerd 

 

   muziek: Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like 

me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see 

 

vertaling: Verrassende genade, hoe lieflijk zijn de klanken die 

uitkomst gaven aan een ellendige als ik. Eens was ik verloren maar 

nu ben ik gevonden, was blind maar heb nu voluit zicht. 

 
Antwoordlied  976  Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven 
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Blue behind      Peter van Damme 
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Bij de kunst in de kerk deze zomer   door Peter van Damme  
 

Gebeden   afgewisseld met  
 

  
 
 

Stilte   Onze Vader  
 

Mededelingen en collecte 
 

We zingen elkaar opnieuw op weg  staande, in canon,  Lied  419 
 

1                   2 
Wonen overal nergens thuis 

aarde mijn aarde mijn moeders huis 

vallende sterren de schim van de maan 
mensen die opstaan en leven gaan - 

mensen veel geluk. 
 

Wonen overal even thuis 
handel en wandel en huis na huis 

loven en bieden op waarheid en waan 
wagen en winnen en verder gaan - 

mensen veel geluk. 
 

Wonen overal bijna thuis 
aarde mijn hemel mijn vaders huis 

stijgende sterren de lach van de maan 
mensen die dromend een stem verstaan - 

mensen veel geluk. 

 
Zegen    

 
Pianospel    Improvisatie over het slotlied  Wonen overal nergens thuis 

 
 


