Orde van dienst zondag 14 december 2025 10.00 uur PG Voorschoten
Derde zondag van Advent
paars
Viering heilig avondmaal

. Voorganger: ds. Hans Meijer
. Organist: Jan Berghuis

Thema van de viering:
TEKENEN VAN TOEKOMST

Orgelspel voorafgaande aan de viering
Binnenkomst ambtsdragers en voorganger
Welkom door de ouderling van dienst
DIENST VAN VOORBEREIDING

Stilte
Bemoediging, groet en drempelgebed

V. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,

A. die hemel en aarde gemaakt heeft,

V. die trouw blijft tot in eeuwigheid
A. en niet loslaat wat zijn hand ooit begon.

V. J] De Gezegende zij met u

A.él’; JfJJJ

ook met u zij de Heer

V.: U kunt het, God: vergeven en vergeten,
een nieuw begin maken met ons.
Daarom: keer U naar ons toe en kom ons bevrijden.

Kind: Laat uw licht weer helder schijnen,
dat het donker doet verdwijnen.
Laat eindelijk de vrede komen,
waar we al zolang van dromen.
Raak ons met uw liefde aan.
Laat ons hoopvol verder gaan.

De derde adventskaars wordt aangestoken

Zingen: Psalm 85: 3, 4 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant

Inleiding bij deze viering



Kyriégebed, afgewisseld met refreinregel:
Psalm 85b Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen

Adventsproject ‘De geluksbezorger’ met de kinderen
Adventsprojectlied: ‘De geluksbezorger’
de kinderen gaan naar de kinderdienst

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van deze zondag

Profetenlezing: Jesaja 35: 1-10

Evangelielezing: Matteds 11: 2-11

Zingen: Lied 13 uit Het liefste lied van overzee I De blinde ziet zijn ogen uit
Overweging TEKENEN VAN TOEKOMST
Orgelspel

Zingen: Gezang 111: 1, 3 uit Hervormde Bundel 1938
De dorre viakte der woestijnen

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Gedachtenis
Zingen: Lied 961 Niemand leeft voor zichzelf
Voorbeden
Mededelingen

Inzameling van de gaven (orgelspel)

DIENST VAN DE TAFEL
Nodiging

Tafelgebed 11 ‘Met heel uw gemeente’ (Advent)
Dienstboek voor de Protestantse Kerk Niek Schuman (1936-2018)

Zingen: Lied 405: 1, 4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
Zingen: uit Lied 191 ‘Onze Vader in de hemel’
De kinderen komen terug uit de kinderdienst

We stellen ons op in een grote kring



We groeten elkaar met vrede

We ontvangen brood en wijn/druivensap

Tijdens de rondgang van wijn en druivensap zingen we:
Lied 399 Brood van leven, wijn van vreugde

Dankgebed

Slotlied: Lied 440: 1a/2b, 3a/4b Ga, stillen in den lande
Zending en zegen

Gezongen ‘Amen’

Orgelspel



