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Orde van dienst  zondag 15 juni 2025  10.00 uur  PG Voorschoten 

Zondag Trinitatis 

Viering heilig avondmaal 

 
. Voorganger: ds. Hans Meijer 

. Organist: Mieneke Meijer 

. Ouderlingen van dienst: Ineke van Kempen, Jaap Booij 

. Diakenen van dienst: Anneke Dekker, Hans van Kempen 

. Lector: Anke Swager 

 

Thema van deze viering: 

 

VREUGDE OVER AARDSE EN HEMELSE DINGEN 
 

 
Muziek voorafgaande aan de viering 

 

Binnenkomst ambtsdragers en predikant 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 
DIENST VAN VOORBEREIDING 

 

Stilte 

 

Bemoediging, groet en drempelgebed (naar Psalm 8 Karel Eykman (1936-2022), 

                                                              de Psalm van deze zondag) 

 
V. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 

A. die hemel en aarde gemaakt heeft, 

V. die trouw blijft tot in eeuwigheid 

A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon. 

 

 

V. ♫  De Gezegende zij met u   
 

A.    

 

 

V.:      Verwonderd ben ik, God: dat U mij wil bewaren. 
          Zoveel moois in deze wereld; waarom uitgerekend mij? 

 

Kind: Miljoenen sterren zwerven en zweven. 

          Ik weet in de verste verten niet waar. 

          Wie zou om dat éne sterretje geven? 

          En dat is alleen de zon nog maar. 
 

V.:      Verwonderd ben ik, God: dat U mij wil bewaren. 

          Zoveel moois in deze wereld; waarom uitgerekend mij? 
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K.:   Er zijn hier zeeën, bossen en rivieren, 

        er is zo veel dat bloeit en leeft. 

        Hoe komt het toch dat U naast alle dieren 

        ook iets speciaals met mensen heeft? 
 

V.:      Verwonderd ben ik, God: dat U mij wil bewaren. 

          Zoveel moois in deze wereld; waarom uitgerekend mij? 

 

Zingen: Psalm 8: 1, 2, 3, 6  uit De nieuwe Psalmberijming (2021) 

 
HEER, onze Heer, uw naam is groot en machtig. 

Alles wat U geschapen hebt is prachtig. 

U maakt uw glorie wereldwijd bekend. 

De hemel laat ons weten wie U bent. 

 
De eerste woordjes die een kind kan uiten, 

gebruikt U om uw vijanden te stuiten. 

De allerkleinste is met zijn gepraat 

een kracht waarmee U tegenstand weerstaat. 
 

Als ik de maan en sterren zie daarboven, 

kan ik het wonder bijna niet geloven 

dat U, o Heer, aan kleine mensen denkt. 
Hoe kan het dat U ons uw liefde schenkt? 

 

HEER, onze Heer, uw naam is groot en machtig. 

Alles wat U geschapen hebt is prachtig. 
U maakt uw glorie wereldwijd bekend. 

De aarde laat ons weten wie U bent. 

 

Inleiding bij deze viering 

 

Kyriëgebed 
 

Gloria: Lied 305: 1, 2, 3  Alle eer en alle glorie 

 

Moment met de kinderen 

 

Zingen: Psalm 8b: 1, 2  Zie de zon, zie de maan 
 

de kinderen gaan naar kinderdienst 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed van deze zondag 

 
Profetenlezing: Spreuken 8: 22-31   
 

Zingen: Lied 848: 1, 2, 3, 4, 5  Al wat een mens te kennen zoekt  

 

Evangelielezing: Johannes 3: 1-16   
 

Zingen: Lied 686: 1, 2  De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt  
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Overweging    VREUGDE OVER AARDSE EN HEMELSE DINGEN 

 

Orgelspel 

 
Zingen: Lied 217: 2, 3, 4, 5  Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Voorbeden, met na elke intentie: 

Lied 368h  Vervul ons met uw Geest    

 
Mededelingen 

 

Inzameling van de gaven   

 

de kinderen komen terug uit de kinderdienst 

 
DIENST VAN DE TAFEL 

 

Nodiging 

 

Tafelgebed 16 Dienstboek I  tekst: naar Niek Schuman (1936-2018)   met 

Zingen: Lied 705: 1, 4  Ere zij aan God, de Vader   en 
Zingen: Lied 1014: 3, 4, 5  Geef vrede door van hand tot hand 

 

We geven elkaar de vredegroet  en  stellen ons op in een grote kring 

 

Rondgang van brood, wijn en druivensap 

 

Tijdens de rondgang van wijn en druivensap zingen we: 
Psalm 103e  Bless the Lord, my soul  

 

Dankgebed 

 

Slotlied: Trinitarisch gloria (uit Sytze de Vries, Op vleugels, 84 – m. Lied 103c) 

 
Aan U, Vader, alle glorie om het lichten van uw trouw, 

die met vrede uit de hoge onze aarde nieuw bedauwt. 

U de ere, U de glorie, zon die ons in leven houdt. 

 
Om de Zoon U alle glorie, woord van eer ons toegezegd. 

Vleesgeworden vriend en naaste, ons tot brood voor onderweg. 

U de ere, U de glorie, woord op onze tong gelegd. 

 

Door de Geest U alle glorie, die als lofzang in ons leeft 
en als nieuwe wind de aarde eenmaal haar gelaat hergeeft. 

U de ere, U de glorie, adem die in mensen leeft. 

 

Zegen 

 
Gezongen ‘Amen’ 

 

Orgelspel 


