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Dienst van de voorbereiding 
 
Pianospel: Vocalise - Rachmaninoff  
 
Welkom 

 
Stilte    (allen gaan staan) 
 
Bemoediging en groet  
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon. 
 
V. De Heer zij met u! 
 
A.  
 
 
Drempelgebed 
V.  Wij die u nooit hebben gezien,  
A.  zie ons hier bijeen.  
V.  Wij die van U hebben gehoord,  
A.  hoor ons aan. 
V.  U die bron van leven wordt genoemd,  
A.  doe ons opleven.  
V.  U die ons bij name kent,  
A.  leer ons U kennen.  
V.  U die hebt gezegd IK zal er zijn.  
A.  wees hier aanwezig. Amen. 
 
Psalm 78a: 1, 2 en 3      (hierna gaan allen zitten) 
 
Kyriëgebed 
 
Glorialied 27a 
 
Gesprek met de kinderen 
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Dienst van het Woord 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing uit Romeinen 14 
 
Lied 335 
 
Overweging 
 
Pianospel: “Wohl denen, die da wandeln”in de versie van Schütz en 
van Liselotte Kunkel. 
 
Dienst van het antwoord 
 
Lied 695: 1, 3 en 5 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader, acclamatie 4a:1 
 
Mededelingen 
 
Collecte 
De eerste collecte gaat naar het werk van stichting Wilde Ganzen. 
Wilde Ganzen ondersteunt overal ter wereld aanpakkers die armoede 
van onderop willen doorbreken. Met kleine, slimme projecten zorgen 
zij voor cruciale vooruitgang in hun eigen buurten en dorpen. 
De tweede collecte is bestemd voor de kosten liturgieën en week-
brief. 
 
Onder de collecte speelt Herman Lodder een vrije improvisatie op de 
piano. 
 
Slotlied 757: 1, 2 en 4 
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Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen: 

 
 
 

Pianospel: “Peace, I give to you”, uit de Latin Jazz Mass van Martin 
Völlinger 

 
 
 
 
 


