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Muziek 
 
Welkom 
 
Zingen: Lied 256: ‘Blijf met uw genade bij ons’:          
 

 
 

Uit de Psalmen: Psalm 86 (Liedboek, Lied 25b):  

 
Hoor mij, EEUWIGE, en antwoord mij, 
ik ben verzwakt en arm. 
Behoed mij, want ik ben U toegewijd, 
red uw dienaar, die op U vertrouwt, 
U bent mijn God. 
Wees mij genadig, Heer, 
heel de dag roep ik tot U, 
verblijd het hart van uw dienaar, 
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naar U verlang ik, Heer. 
U, EEUWIGE, bent goed en tot vergeving bereid, 
uw trouw is groot voor ieder die U aanroept. 

 
Zingen: Lied 458a: ‘Zuivere vlam’: 
 

  
 

Wijs mij uw weg, EEUWIGE, 
laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, 
vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. 
U, EEUWIGE, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart, 
uw naam voor eeuwig prijzen. 
Want U toont mij uw grote trouw, 
U verlost mij uit de diepte van het dodenrijk. 

 

Zingen: Lied 458a: ‘Zuivere vlam’. 
 

Keer u tot mij en wees mij genadig, 
schenk kracht aan uw dienaar, 
red het kind van uw dienares. 
Geef mij een teken van uw goedheid, 
dan staan mijn haters beschaamd, zij zien 
dat U, EEUWIGE, mij bijstaat en troost. 

 

Zingen: Lied 458a: ‘Zuivere vlam’. 
 
 
Zingen: ‘Let all who are thirsty come’ (Chants de Taizé 2016-2017, nr. 67): 

    Laat allen die dorst hebben komen. 
Laat allen vrijelijk levend water ontvangen 

    Amen, kom Heer Jezus. 
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Uit de Evangeliën: Johannes 9: 4-5 en 35b-38: 

Zolang het dag is, moeten we het werk doen van Hem die Mij gezonden heeft; straks komt de nacht 
en dan kan niemand iets doen. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld.’ 
Jezus vroeg de blindgeborene na zijn genezing: ‘Gelooft u in de Mensenzoon?’ – ‘Als ik wist wie het 
was, heer, zou ik in Hem geloven,’ zei hij. ‘U kijkt naar Hem en u spreekt met Hem,’ zei Jezus. Toen 
zei de man: ‘Ik geloof, Heer,’ en hij wierp zich voor Jezus neer. 
 

Zingen: ‘Nothing can ever come’ (Chants de Taizé 2016-2017, nr. 119): 

 
           Niets kan ooit komen tussen ons en de liefde van God, 
           ons onthuld in Christus Jezus. 

 

 
 
 
Zingen: ‘Jezus, U bent’ (‘Taizé, gebeden- en liederenboek’, nr. 60*): 
 
               Wij zingen de Nederlandse tekst 
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Begin Kruismeditatie: 

Terwijl het voorgaande lied gezongen wordt, wordt het kruis neergelegd. Daarna worden er vier 
kaarsen aangestoken. Terwijl wij zingen, kan iedereen die dat wil een lichtje aansteken en bij het 
kruis zetten. We beginnen bij de voet. 
 

Zingen: ‘Blijf bij mij’ (Taizé, Liederen- en gebedenboek, nr. 20): 
 

 
 
 
Zingen: ‘In manus tuas, Pater’ (Chants de Taizé 2016-2017, nr. 30): 

          Vader, in uw handen leg ik mijn geest (Lukas 23:46) 

 

 
 

Zingen: ‘Jesus remember me’ (Chants de Taizé 2016-2017, nr. 37): 

               Jezus, gedenk mij, als u in uw koninkrijk komt. 

 
 

 
Stilte 
 
Voorbeden: 
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Daartussen zingen wij: ‘Kyrië eleison’ (Heer, ontferm U) (Chants de Taizé 2016-2017, nr. 
87): 

 
 

Zingen: ‘Ubi caritas’ (Chants de Taizé 2020-2021, nr. 15): 
 

           Daar waar liefde is, en vrede, 
           daar waar liefde is, daar is God. 

 

 
 
Zegen 
 

Zingen: ‘Herre visa mig vägen’ (Chants de Taizé 2020-2021, nr. 159): 

               Heer, wijs mij de weg, 
               en maak mij bereid om die te gaan. 
               Heer, wijs mij de weg, 

geef mijn hart rust. 

 

 
 
 

 

Olivier Clément is schrijver en theoloog; hij is als professor verbonden aan het 
Instituut voor orthodoxe theologie Saint Serge in Parijs. Hij probeert in het bijzonder 
de onderlinge contacten te bevorderen tussen het christelijke Oosten en Westen. Hij 
voelt zich nauw verwant met de gemeenschap van Taizé. Hij schrijft: 

Centraal bij de ontmoetingen in Taizé staat de link tussen een diepe spirituele ervaring en een 
creatief openstaan naar de wereld. De ontmoetingen spitsen zich al jarenlang toe op het thema 
‘innerlijk leven en solidariteit tussen mensen’. En naar dát christendom moet men op zoek gaan, want 
hoe meer men een mens van gebed wordt, hoe verantwoordelijker men zich gaat voelen. 
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Het gebed bevrijdt je niet van de taken die je als mens in deze wereld hebt: het maakt je nog meer 
verantwoordelijk. Niets verhoogt de verantwoordelijkheid zozéér als bidden. Dat moet men echt 
doorhebben. Men moet er voor zorgen dat jongeren dit ook zo begrijpen. Bidden is er niet voor de lol, 
het is geen soort drug voor de zondag. Als je bidt, dring je verder door in het mysterie van de Vader, 
in de kracht van de heilige Geest, rondom een Gezicht dat elk mensengezicht weerspiegelt, en dat 
ons uiteindelijk dienstbaar maakt aan elk mensengezicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


