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Orde van dienst  zondag 2 november 2025  10.00 uur  PG Voorschoten 

Zevende zondag van de herfst 

wit 

‘Allerzielen’ – gedachtenis van de gestorvenen 
 
. Voorganger: ds. Hans Meijer 

. Orgel en piano: Mieneke Meijer 

. Muzikale medewerking: cantorij o.l.v. Gertine Hoefnagel 

 

Thema: THUISKOMEN 
 
Orgelspel voorafgaande aan de viering 

Binnenkomst ambtsdragers en voorganger 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

DIENST VAN VOORBEREIDING 

 

Stilte 

 

Bemoediging, groet en drempelgebed (bij Psalm 138) 
 

V. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 

A. die hemel en aarde gemaakt heeft, 

V. die trouw blijft tot in eeuwigheid 

A. en niet loslaat wat zijn hand ooit begon. 

 

V. ♫  De Gezegende zij met u   
 

A.    

 

V.:     U, Eeuwige bent er altijd weer: een God die antwoordt. 

Kind: U ziet mij niet over het hoofd; U ziet mijn blijdschap, mijn verdriet. 
V.:     U bent trouw door alle tijden, vandaag, morgen en altijd. 

Kind: U gaat de hele weg met mij, en altijd kom ik bij U thuis. 

      

Zingen: Psalm 138: 1,4  U loof ik, Heer, met hart en ziel 

 

Inleiding bij deze viering 

 
Gezongen kyrië en gloria: Lied 274: 1,2,3  Wij komen hier ter ere van uw naam 

 

Moment met de kinderen 

 

Zingen: Lied 186: 1,2,3,4,5  Er is geen plaats  

 
de kinderen gaan naar de kinderdienst 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed van deze zondag 
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Toralezing: Genesis 12: 1-9   
 

Zingen: Lied 803: 1,2  Uit Oer is hij getogen 

 

Evangelielezing: Lukas 19: 1-10   

 

Zingen: Lied 803: 3,6  Uit Abraham geboren 

 

Overweging    THUISKOMEN 

 
Orgelspel 

 

Zingen: Lied 18 uit Het liefste lied van overzee I (Sytze de Vries) 

                           Die innig met U leefden, zij leven nog altijd 

 
de kinderen komen terug uit de kinderdienst 

 

DIENST VAN DE GEDACHTENIS 

 

Inleiding 

 

Zingen: Lied 730: 1,2,3  Heer, herinner U de namen 
 
In het licht, ontstoken aan de paaskaars, gedenken wij onze gemeenteleden, 

die in het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn. Voor God en voor elkaar noemen wij 

hun namen, afgewisseld met het zingen van 

Lied 961 door de cantorij: Niemand leeft voor zichzelf 
 
Een kaars wordt aangestoken voor hen die zich met onze gemeente verbonden voelden. 

We noemen hun namen. 

De cantorij zingt Lied 961  Niemand leeft voor zichzelf          

 
Voor iedereen is er gelegenheid om een licht aan te steken en daarbij een geliefde te 

gedenken. 

Tijdens dit moment zingt de cantorij: In paradisum (Requiem Maurice Duruflé) 

en klinkt er muziek 

 

Afsluitende woorden 
 

Zingen: Lied 954  Rust en vrede 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Voorbeden, afgewisseld met een acclamatie voor de herfsttijd: Lied 368j 
en afgesloten met het gezamenlijk ‘Onze Vader’ 

 

Mededelingen  en  inzameling van de gaven   
 

Slotlied: Lied 416: 1,2,3,4  Ga met God en Hij zal met je zijn 

 
Zending en zegen 

 

Gezongen ‘Amen’                                                                Orgelspel 


