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In deze viering nemen wij afscheid van Anita en Jan van 

Hoeve als diakenen. Froukje Harkes – Idzinga wordt 

voorgesteld als nieuwe ouderlinge scriba . Ineke van Kempen, 

Kees Borman en Rein Buwalda willen hun ouderlingschap met 

nog een termijn voortzetten. 
 
 
voorgangster: ds. Anki Peper 
organist: Herman Lodder 
mmv De Cantorij olv Maria Rosenmöller 
 



VOORBEREIDING: 
 

Muziek 'Song 13' - Percy Whitlock 

Welkom  

Stilte      
  

Groet en Bemoediging      v.    De Eeuwige zij met u!  

                                             
                                            a:         Ook met  u      zij    de    Eeuwige 

                                            v. Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige 

                                            a. die hemel en aarde gemaakt heeft 

                                            v. God heeft beloofd ons nooit los te laten 

                                            a. Op God hopen wij!                                                                  
 

Drempelgebed        k: We hebben veel, God 
          a: denken we 
          k: En we kunnen veel 
          a: denken we  
          k: We zijn slim God  
               a: denken we 
          k: en misschien best wel rijk  
               a: denken we 
          k: Wij redden het wel 
               a: denken we 
          k: Maar dan opeens 
   is het moeilijk 
   is er oorlog 
          a: dan roepen we  
          k: Laat ons niet in de steek, help ons 
          a:  We hebben u nodig, amen 
 

Aanvangslied  221:1 allen ,2 cantorij,3 allen 

 



        
      2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
 waakt over mij en over al mijn gangen. 
 Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
 om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
 Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
 Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 

       3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
 dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
 Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
 wil alle liefde aan uw mens besteden. 
 Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
 Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
 
Kyriëgebed met acclamatie: 

 
 
Veertig dagenlied 538:2 cantorij; 3,4: allen  
 
         2 Een mens te zijn op aarde 
    in deze wereldtijd, 
 is komen uit het water 
 en staan in de woestijn, 
 geen god onder de goden, 
 geen engel en geen dier, 
 een levende, een dode, 
 een mens in wind en vuur. 
 
 

 

 



 

 
        4 Een mens te zijn op aarde 
 in deze wereldtijd, 
 dat is de Geest aanvaarden 
 die naar het leven leidt: 
 de mensen niet verlaten, 
 Gods woord zijn toegedaan, 
 dat is op deze aarde 
 de duivel wederstaan. 
 
  

Kinderen -  Project                     
 
Kinderlied: ‘Wil je wel geloven’ 



 

        2  Wil je wel geloven het begin is klein,  
 maar het zal een wonder boven wonder zijn  
 als je het gaat wagen met Gods woord alleen;  
 dan gebeuren wonderen om je heen. 
 
 
AFSCHEID EN (HER)BEVESTIGING: 
 
Lied psalm 90:8 gemeente met cantorij 

 

 
 



DE SCHRIFTEN:  

 

Gebed om de Geest afgesloten met lied 295  

 Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
 Dat ik U horen mag met hart en ziel. 

 
        1 Woord ons gegeven, God in ons midden, 
 toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
 Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 
 Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 

allen: refrein 

       2 Dat wij niet leven, gevangen in leegte. 
 Dat wij niet vallen terug in het stof. 
 Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 

allen: refrein 
 

       3 Dat wij U horen, dat wij U leven, 
 mensen voor mensen, alles voor allen. 
 Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
 Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

allen: refrein 
 

       4 Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
 Dat ik U horen mag met hart en ziel. 

allen: refrein 
 
: 
Inleiding  
 
Cantorij 734  
vertaling: Gelukkig zijn jullie, armen, 
  want voor jullie is het koninkrijk van God 
Beati voi poveri, 
perché vostro è il regno di Dio. 

Gelukkig die arm van geest zijn, 
want aan hen behoort het koninkrijk der hemelen. 

Gelukkig die verdrietig zijn, 
want zij zullen worden getroost. 

Gelukkig die zachtmoedig zijn, 
want zij zullen het land bewonen. 

Gelukkig zij die hongeren naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 



 

Gelukkig die barmhartig zijn, 
want zij zullen barmhartigheid ervaren. 

Gelukkig die zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 

Gelukkig zij die vrede brengen, 
want zij zullen kinderen van God worden genoemd. 

Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, 
want hun behoort het koninkrijk der hemelen. 
 
Schriftlezing Mattheus 13:44,45 

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen 
lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn 
vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. 
Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op 
zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel 
vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. 
 
Overweging 
 
Muziek 'Longing for light' - Simon Stelling 
  
Lied 1005:2,3,4, 5   refrein allen 

2 cantorij: 
Longing for peace, our world is 
troubled. 
Longing for hope, many despair. 
Your word alone has power to save us. 
Make us your living voice. 

Verlangend naar vrede, in een wereld vol 
problemen. Verlangend naar hoop, 
zovelen wanhopen. Alleen Uw woord 
heeft de macht ons te redden 
Maak ons uw levende stem. 
 

 
 



 
3 cantorij: 
Longing for food, many are hungry. 
Longing for water, many still thirst. 
Make us your bread, broken for others, 
shared until all are fed. 
 

erlangend naar voedsel, hebben velen 
honger. Verlangend naar water, hebben 
velen nog dorst. Maak ons uw brood, 
gebroken voor anderen, gedeeld tot 
ieder is verzadigd 

refrein: allen 
 
4 cantorij 
Longing for shelter, many are homeless. 
Longing for warmth, many are cold. 
Make us your building, sheltering 
others, 
walls made of living stone. 
 

Verlangend naar een schuilplaats, velen 
zijn dakloos. Verlangend naar warmte, 
velen hebben het koud. Maak ons uw 
bouwwerk, dat anderen beschut 
muren gemaakt van levende stenen 

refrein: allen 
 
5 cantorij: 
Many the gifts, many the people, 
many the hearts that yearn to belong. 
Let us be servants to one another, 
making your kingdom come. 
 

refrein: allen 
 

Zovele gaven, zoveel mensen, 
zoveel harten hunkerend erbij te horen 
Laten we elkaar dienen 
zo komt uw koninkrijk 

 

IN MEMORIAM 

Lied 961 

 
 
 
 
 



 
GEBEDEN EN GAVEN:  
 
Voorbeden met acclamatie lied 863: 6 cantorij 

 

 

Stil gebed  

Onze Vader  

 

Mededelingen 
 

Inzameling gaven  

1. Kerk in Actie: Noodhulp Nepal 

2. Algemene kerkelijke  arbeid 

Muziek tijdens collecte: ‘Sinfonia' uit cantate 182 - J.S. Bach 

 

Sotlied 1014: 1 cantorij , 2 allen, 3 cantorij, 4 en 5 allen  

         1  cantorij: 
 Geef vrede door van hand tot hand, 
 je moet die schat bewaren; 
 bescherm haar als een tere vlam, 
 behoed haar voor gevaren. 



 

        3 Geef vrede door van hand tot hand, 

 als brood om uit te delen; 

 kijk ieder mens met warmte aan, 

 zo kunnen breuken helen. 

        4 De sterke, zachte hand zij dank, 

 die meer dan troost kan geven: 

 als woorden stokken, spreekt de hand 

 in vriendschap, steun en zegen. 

        5 Geef Christus door van hand tot hand, 

 zijn liefde schenkt ons leven. 

 Geef vrede door, geef haar een kans: 

 een schat om uit te delen.

  
WEGZENDING 

ZEGEN 

allen: 

 

 

 

 

Muziek 'Dear Lord and Father of mankind' - Hubert Parry 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


