
 

“Zeg dat deze stenen broden worden.” 
Matteus 4:3b 

 

Eerste zondag van de Veertigdagentijd 

Zondag ‘Invocabit’ – ‘Iemand roept..’ 
Uit Psalm 91:15: Roept men tot mij – ik antwoord hen, samen met hen ben ik in 

benauwdheid, doe hen ontkomen, geef hen gewicht. 
 

afbeelding: Chuquicamata, Chili, de grootste kopermijn ter wereld 
 

voorganger: ds Martin Koster 

organist: Henk Walvaart 

lector: Marieke Dwarkasing 

diaken van dienst: Peri Vos 

kinderdienst: Suzanne Romein 

basiscatechese: Conny van de Krogt 

provider: Katinka Fledderus en Marthijs van der Spek 

crèche: Ineke ter Laak 

koster: Bert Westra en Wim van Winsen 

mediateam: Ruben Weijdema en Jacoline Kleyn 

 

 

Orgelspel    Bewerking op psalm 24 ‘De aarde en haar volheid’  Anth. Van 

Noordt. 

 

Welkom     Stilte    (allen gaan staan) 
 

Bemoediging en groet  



V. Onze hulp is in de Naam van de Gezegende 

A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 

A. en niet loslaat wat zijn hand ooit begon. 

V. ♫ De Gezegende zij met u,      A.  

 Drempelgebed  -  door één van de kinderen 

 

Veertig dagen tot aan Pasen  

soms een tocht door de woestijn, 
leren, stap voor stap, en vragen  

hoe je duister kunt verjagen 

om met Pasen klaar ☼  te zijn.   

 

Aanvangslied   wisselzang Psalm  24:1,2,5  De aarde en haar volheid 

 

Inleiding op de dienst 

 

Kyriegebed, gezongen Lied 1010:1,4  Geef vrede, Heer, geef vrede, 
 

Aandacht voor de kinderen  besloten met zingen:  

 

Wij reizen veertig dagen: een weg van hoop en licht. 

En ook een weg van vragen en van een goed bericht 

 
Wie zorgt er voor ons eten? En wie wijst ons de weg? 

‘Ik zal je nooit vergeten,’ heeft God ons toegezegd. 

 

Wij zoeken en wij bidden om vrede voor elkaar 

want God is in ons midden, hij maakt zijn toekomst waar. 

 
 Inleiding op de Schriftlezing 

 

Gebed bij de opening van de Bijbel, gezongen  Lied: 324  

                             Wat vrolijk over u geschreven staat 

 

Schriftlezing afgewisseld met samenzang 

 
Job 28:1-12 en 25-28  door lector en gemeente 

 



Lied 719:3,4  Loof God voor de vruchten uit aarde en mijn 

 

Matteus 4:1-12   
 

Antwoordlied  719:5 Loof God voor de vruchten van liefde alom 

 

Preek 

 

Antwoordlied    voorafgegaan door inleidend orgelspel 
 

 
 

2 Veertig weken duurt mijn groeien tot een nieuwgeboren kind 

in de warme schoot van moeder tot het klaar is om te komen 

volheid is en nieuw begin.   (refrein) Veertig dagen, weken… 

 

3 Veertig jaren van een leven zijn naar mensenmaat een tijd 

om te leren en te delen wat met moeite werd verkregen 
daardoor worden mensen vrij.  (refrein) Veertig dagen, weken… 

 

4 Veertig dagen tot aan Pasen soms een tocht door de woestijn 

om te leren en te vragen hoe je duister kunt verjagen 

om met Pasen klaar te zijn.  (refrein) Veertig dagen, weken… 

 

Gebeden   dankgebed en voorbeden  afgewisseld met:  

 



 

Stilte  Onze Vader 

 
Mededelingen  en   Collecte 

 

1.Stichting de Brug 

Stichting De Brug steunt Cambodjanen bij de opbouw van hun land 

en geeft bij die steun speciale aandacht aan de allerarmsten en 

vergeten groepen.  
Het zijn de Cambodjanen zelf, die het werk doen. Stichting De Brug 

wil hen daarbij helpen vanuit een houding van respect voor hun 

aard en cultuur. Stchting De Brug werkt samen met zijn lokale 

partner Spie. Samen met Spie worden de projecten uitgekozen en 

uitgevoerd..  

2.Bijdrage landelijk kerkelijk werk 
 

Orgelspel tijdens de collecte    

 

Zending  Lied 538:2,4  Een mens te zijn op aarde 

 
Zegen     beaamd met:   

 
 

Orgelspel   ‘Plein Jeu’ J.A.Guilain 

 

 


