
 

 

 Duurzaam handelen – doe het samen 

Zondag 22 juni 2025 
MilieuKeuzeKerkdienst 

 

voorganger: ds Martin Koster  

organist: Jan Berghuis  

lector: Liesbeth Liesveld Ligtering 

diaken van dienst: Jacqueline van Beckhoven 

leiding van de activiteiten: Lut van Helsen, Okke de Boks, 
  Johanna Terpstra, Babs van der Schoot, Marijke de Boks,  

  Theo Knoester  

koster: Willem van Delft 

mediateam: Adrie Guldemond en Henk Langeveld 

kinderdienst: Annemieke Constandse 

basiscatechese: Jetse Siebenga 
provider: Hans den Braven en Jaap Booij 

crèche: Rina Meines



 
 

Orgelspel Welkom Stilte (allen gaan staan) 

Bemoediging en groet 

V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 

A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 

A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon. 

 

V. ♫ De Gezegende zij met u, A. 

 
Drempelgebed - door één van de kinderen 

De wereld vol groenten en bloemen  

met bomen en gras en een waterplas.  

Zóóó-veel is er hier om te zoenen,  

veel leven op aarde is eerste klas! 
Een Stem uit de hoge  
roept luid naar de aarde: 

‘Ga samen je gang, bewerk en bewaar,  

leef hoog en leef lang, geniet met elkaar,  
want weerloos is alles van waarde.’ 

 

Aanvangslied Psalm 24:1,2,4 De aarde en haar volheid zijn 

Inleiding op de dienst 

Kyriegebed 

 

Gloria Laudato si o mi signore   Lof aan U, mijn God 
Tekst en melodie: Evangelisches Gesangbuch, Duitsland; vertaling André F. Troost 

Een bewerking van het Zonnelied van Franciscus van Assisi (1182-1226) 
Tekst laatste regel van de coupletten: M. Koster 

 

 
 



 
 

 

 
 

2 Halleluja, de vogels laat Gij zingen,  

Halleluja, de vissen laat Gij spelen,  

Halleluja, voor bloemen, bomen, dieren, 
Halleluja, hoe goed is onze moeder aarde, Refrein 

 
3 Halleluja, want Gij, Heer, schiep de mensen,  

Halleluja, zij beelden uit: uw liefde, 
Halleluja, voor ieder volk op aarde, 
Halleluja, hoe goed is onze moeder aarde, Refrein 
 

Refrein met slot-Halleluja:  

Laudato si, o mi signore, Laudato si, o mi signore,  

Laudato si, o mi signore, Laudato si, o mi signore,  

 
 

Inleiding op de Schriftlezing 

Gebed bij de opening van de Bijbel, gezongen Gezang 54 uit Liedboek 1973 



 
 

 
 

4 De lage, de hoge gevaren 
bedreigen het kiemende 

graan, maar soms kan het 

openbaren de zin van het 

aardse bestaan. 

 

6 O Zaaier, ga uit om te 

zaaien de kiem waaruit leven 

ontstond, zo wijd als de 
winden waaien 
en maak ons tot moedergrond! 

 

Schriftlezing uit Genesis 1 en 2 en uit Psalm 104 

 
Genesis 1:13a vertaling m.koster en 2:8- 

15 vertaling NBV21 

Met eerstelingen schept God de hemel en 

de aarde. En de aarde: ze is woest en 
leeg geworden, en duisternis ligt op het 

gezicht van de afgrond. 

En de geest van God zweeft over het 
gezicht van de wateren. En God roept: 

laat er licht komen! En er komt licht. 

8De HEER God legde in het oosten, in 

Eden, een tuin aan en daarin plaatste Hij 

de mens die Hij had gemaakt. 9Hij liet uit 
de aarde allerlei bomen opschieten die er 

aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke 

vruchten. In het midden van de tuin 
stonden de levensboom en de boom van 

de kennis van goed en kwaad. 

10Er ontspringt in Eden een rivier die 

de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze 

zich in vier grote stromen. 11Een 
daarvan is de Pison; die stroomt om 

heel Chawila heen, het land waar 

goud gevonden wordt. 12Het goud 
van dat land is uitstekend, en er is 

daar ook balsemhars en onyx. 13De 

tweede rivier heet Gichon; die 
stroomt om heel Nubië heen. 14De 

derde rivier heet Tigris; die loopt ten 

oosten van Assyrië. De vierde ten 

slotte is de Eufraat. 15De HEER God 
bracht de mens in de tuin van Eden 

om die te bewerken en erover te 

waken. 



 

Psalm 104:10-23 in beurtspraak lector en allen 
10U leidt het water van de bronnen 

door beken, tussen de bergen 

beweegt het zich voort. 
11Het drenkt alles wat leeft in het 

veld, wilde ezels lessen er hun dorst. 
12Daarboven wonen de vogels van de 
hemel, uit het dichte groen klinkt hun 

gezang.  
13U bevloeit de bergen vanuit uw hoge 
zalen, door uw daden raakt de aarde 

verzadigd. 14Gras laat U groeien voor 

het vee en gewassen die de mens 
moet verbouwen. 

Zo zal de mens brood winnen uit de 

aarde 15en wijn die het mensenhart 
verheugt, geurige olie die het gelaat 

doet stralen, ja brood dat het 

mensenhart versterkt.  
16De bomen van de HEER zuigen zich 

vol, de ceders van de Libanon, door 

Hemzelf geplant. 17De vogels bouwen 

daar hun nesten, in de cipressen 
huizen ooievaars.18De hoge bergen 

zijn voor de steenbokken, 

in de kloven schuilen de klipdassen. 
19U hebt de maan gemaakt voor de 

tijden, de zon weet wanneer zij 

moet ondergaan. 20Als U het 
duister spreidt, valt de nacht, en 

alles wat leeft in het woud gaat 

zich roeren. 21De jonge leeuwen 
gaan uit op roof, brullend vragen 

zij God om voedsel. 22Bij 

zonsopgang trekken zij zich terug 
en leggen zich neer in hun legers. 
23De mensen gaan aan het 

werk en arbeiden door tot de 

avond. 
 

Antwoordlied Psalm 67a beurtzang door Voorhuyskant & 
                    vleugelkant, laatste refrein allen 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

Allen:  

 

Ter Keuze - Duurzaam handelen - doe het samen 

We gaan 30 minuten uiteen naar zes plaatsen, ter eigen keuze. 

Mocht er meer belangstelling voor een activiteit zijn dan past in de ruimte, 

dan willen we u en jullie vragen om op zoek te gaan naar een plek van 

tweede keuze. Kinderen kunnen meedoen met hun ouders aan een 

aktiviteit naar keuze of gaan met de leiding van de kinderdienst naar 

aktiviteit 4. 

 

1 in de tweede zaal links 
boven in 't Voorhuys, 

o.l.v. Marijke de Boks en 

Theo Knoester 

Groene vingers kun je kweken  

Uitwisselen van ervaringen en ideeen vanuit tuin, balkon, 

volkstuin en vensterbank. 

2 in de eerste zaal links 
boven in 't Voorhuys 
o.l.v.  Lut van Helsen 

Milieuvriendelijk huishouden  
We gaan elkaar verrassen met allerlei vondsten om plezierig huis 
te houden met  weinig afval. 

 
3. in de Oase 
o.l.v. Johanna Terpstra 

Ruimte voor jezelf en de ander - beweeg, verbind en verruim. 
Hoe vaak neem je ruimte in voor jezelf? En hoe doe je dit zonder 
de ander uit het oog te verliezen?  Ondek hoe vrij en levendig 
het voelt als je mag bewegen en spreken zonder script. 

4. in de hal van ’t 

Voorhuys 
o.l.v. Babs van der Schoot 

Van afval tot klein kunstwerk  

We gaan zelf een kunstwerkje maken uit allerlei afval 

5. In de torenkamer 
o.l.v.  Okke de Boks 

Van ’t gas af stap voor stap  

Hoe dragen we bij aan schone energie? 

 
6 in de kerkzaal 
o.l.v. Martin Koster en 
Jan Berghuis 

Overdenking en lied - Welke bijbel- en liedteksten 
ondersteunen en inspireren om onze aarde niet alleen te 
bewerken maar ook de bewaren? Wat inspireert om ons ook 
gezamelijk in te zetten voor groen en ons samen te verzetten 
tegen afbraak van leven en  milieu? 

 



 

Terugkomst met korte impressie wat gedaan is 

 

Zingen  Lied 880 (is bij 6 ingestudeerd)    Het leven op aarde

Gebeden  dankgebed en voorbeden     Zo bidden wij samen: 

 
stil gebed    Onze Vader 

Mededelingen 
 

Collectee eerste collecte is bestemd voor De tweede collecte is 

bestemd voor 

 

Orgelspel tijdens de collecte 

 

Zending Lied 415 Zegen ons, Algoede  

Zegen beaamd met: 

 

 

 

Orgelspel 

 

Na de dienst is er koffiedrinken en aansluitend is er om 12.00 

een lunch. Er is salade gemaakt en van de meegenomen 

lunchpakketjes kan vast ook uitgedeeld worden aan anderen. 

Aansluitend aan de lunch zijn er twee workshops naar keuze: 

1. Wandelen langs de kerktuin – Biodiversiteit in je tuin – olv. 

Marijke de Boks en over het kerkhof olv Willem van Delft. 

2. Een klein kunstwerk maken uit afval olv Babs van der Schoot. 

We eindigen uiterlijk om 13.30 uur. 


