
 

 

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vogels en vissen – M.C. Escher 
Gevel van Dirk Schäferstraat 59, Amsterdam 

 
Zondag 23 april 2023  
Voorganger: ds. Bert Boter 
Organist: dhr. Frank den Herder 
Lector: mw. Ineke van Kempen 
M.m.v. de cantorij o.l.v. Maria Rosenmöller 
 
Dienst van de voorbereiding 
 
Welkom 

 
Stilte    (allen gaan staan) 
 
Bemoediging en groet  
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon. 
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V. De Heer zij met u! 
 
A.  
 
 
Drempelgebed 
Voorg.: Goede God 
  U roepen wij aan: 
Kind:  Wilt U bij ons zijn 
  hier, in uw huis? 
Voorg.: Wij hopen en verlangen 
  iets van U te merken. 
Kind:  Maar vaak is ons hoofd te vol 
  met andere dingen. 
Voorg.: Schep daarom ruimte in ons 
  kom ons tegemoet. 
Kind:  Wees bij ons, 
  hier, in uw huis! 
Allen:  Amen. 
 
Psalm 33: 1 cantorij en 2 allen  (hierna gaan allen zitten) 
 
Kyriëgebed. Steeds na de zin ‘…zo bidden wij U zingend’, bidden wij 
met elkaar: 

 
 
Glorialied 650 1,3,5 en 7 allen, 2,4,6 cantorij 
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Gesprek met de kinderen, we zingen ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 
 

 
 
2. Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt 

ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.  
3.  Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 

Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.  
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing uit Lucas 5:1-11 
 
Lied ‘Ubi caritas’ – Ola Gjeilo door de cantorij 
 

Waar vriendschap is en liefde, daar is God. 
Christus' liefde heeft ons tot eenheid gebracht. 
Laat ons juichen en blij zijn in Hem. 
Laten wij de levende God vrezen en liefhebben. 
En van harte goed zijn met elkaar. Amen 

 
Schriftlezing uit Johannes 21:1-14 
 
Lied 531 
 
Overweging 
 
Orgelspel 
Dienst van het antwoord 
 
Lied 322: 1 door de cantorij, 2 en 3 allen. 
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Gedachtenis, na een korte stilte zingen we lied 961 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader lied 
1006. Na de zin ‘…zo bidden wij zingend’ zingen wij: 

 
Mededelingen en collecte 
 
Slotlied 362  
 
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen: 

 
 
Na de zegen zingt de cantorij ‘A Clare Benediction’ van John Rutter 
 
 
U bent van harte welkom voor koffie, thee en limonade na afloop van 
de dienst. 
 
 
Meer informatie over onze gemeente en onze activiteiten kunt u 
vinden op onze website: www.dorpskerkvoorschoten.nl. U kunt zich hier ook 
aanmelden om onze wekelijkse nieuwsbrief, de Weekbrief, per e-mail 
te ontvangen.  

http://www.dorpskerkvoorschoten.nl/

