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Elisa en de Vrouw uit Sunem 

 

 

 

VOORBEREIDING: 

Muziek  

Welkom  (daarna gaan allen staan) 

 
Groet en Bemoediging       
v.     De Eeuwige zij met u!  
 
a:  
 
              Ook met  u      zij   de    Eeuwige 

v. Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. God heeft beloofd ons nooit los te laten 
a. Op God hopen wij! 

Voorgangster: ds. Anki Peper 

Organist: Jan Berghuis 



 

Drempelgebed   

k : Goede God, wij verlangen naar vrede: 

A : geen ruzies meer geen, geen politieke vechtpartijen 

K : Voor niemand meer oorlog 

A : Niemand meer die bang hoeft te zijn 

K : Vertel ons van warmte en licht 

A : van echte gemeenschap en liefde.  

     Amen 

 
Intochtslied  ‘Vol van verwachting’ t. M. Koijck-deBruijne,  
                                                        m. E. Silcocks 

 

2 Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,  
    toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord: 
    herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,  
    herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,  
    die opdracht aan alles wat ademt gaat voort. 

3  Samengekomen om te gaan vieren 
    uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,  
    dat warm en met liefde en licht is doorweven,  
    ons helpt om ons leven gestalte te geven.  
    Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest. 
 
allen gaan zitten 

 



 

Kyriegebed                                                          t. I. Lautenbach

… 

2 Eeuwige hoor ons lied, van menselijk verdriet. 
    Daartegen hebben wij geen verweer. 

Vergeet de tranen niet van wie geen licht meer ziet. 
Wij bidden U ontferm u, Heer 

 
Taizé Gloria  ‘Eer zij god in de hoge’’ 

 

    
 

 

DE SCHRIFTEN:  

Kinderen 

iii 

 



 
Kinderliedje ‘Voor we gaan’ 

 
de kinderen gaan naar de kindernevendienst   

 
Gebed  
 

Inleiding 

 

Schriftlezing 2 Koningen 4:8 - 24 

 

Lied psalm 57:1,2 

 
 

 



 
2 Ik roep tot God, de heerser van ’t heelal, 
   de Here, die ’t voor mij voleinden zal; 
   Hij zal zijn redding zenden, mij bevrijden 
   van allen die bedacht zijn op mijn val. 
   Zijn waarheid en zijn trouw staan mij terzijde. 
 
Schriftlezing 2 Koningen 4:25 - 37 
 
5 In U, Heer, heeft mijn hart zijn zekerheid, 
   U wil ik loven, die mij hebt bevrijd. 
   Ziel, maak u op, de Here groot te maken, 
   Gij harp en lier, toon dat gij vrolijk zijt, 
   doe met uw lied het morgenlicht ontwaken. 

6 Ik breng, o Heer, voor heel de wereld eer 
   aan U, van wie ik zingend profeteer. 
   Uw gunst en trouw zijn hemelhoog verheven. 
   Verhef U boven alle hemelen, Heer, 
   uw heerlijkheid zij over alle leven! 
 
Overweging 
 
Muziek  
 
Lied  973 

 

2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 
 te helpen wie geen helper had ontmoet: 
 wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,  
     halleluja, 
 



 
 
3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 
 om op te komen voor wie is verstomd, 
 voor wie gevangen zit of is gewond, 
 halleluja, 

4  roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 
    gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 
    uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 
    Halleluja! 
 
GEBEDEN EN GAVEN:  
 
Voorbeden met acclamatie 426 

 
 

God to enfold you, Christ to uphold you, 
Spirit to keep you in heaven’s sight; 
so may God grace you, heal and embrace you, 
lead you through darkness into the light. 
 
Stil Gebed,  Onze Vader 
 

Mededelingen 
 
Inzameling gaven 1 SOS-kinderdorpen 
                               2 Onderhoud kerkhof 
 

 

 

 



 

 

Slotlied  430 

Vg: Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige; 
      zegene ons de grote naam! 
 

 

 
 
Wegzending 
 

Zegen 
 
 
 
 
 
Muziek   

 



 


