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Straal nog een keer, lieve kerstster! 
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Welkom 
 
Kaarsenlied + aansteken van de kaarsen 

Een kaarsje brand, een lichtje klein,  
wij horen verbaast, God wil met ons zijn,  
verhalen en lichtjes, een stal en een kind,  
vertellen ons weer, waar je God vind. 

 
  
 
Gebed 
 
Kerstmusical 
 
Straal nog een keer, lieve kerstster! 
 
Lied ‘Stille nacht’ 
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2. 
Hulploos kind, heilig kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor.  
 
3. 
Stille nacht, heilige nacht! 
Vrede en heil, wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 
 

Lied: ‘Graag omkeren’ 

1.Drukte van verkeer en mensen, 
suf dat het zo langzaam gaat. 
Ik moet nog zoveel doen, 
wat gaat het tergend langzaam door de straat. 
Refrein: 
Let op, tweede stoplicht links! 
Nu nog snel een berichtje sturen, 
lange files, wel verdorie: 
al weer staat er: hier omkeren, hier omkeren. 
 
2.Voor de winkel staat een man, 
vraag hem waar het kerstfeest is. 
Hulploos wijst hij naar de straat 
waar het kerstgevoel te kopen is.  
Refrein: 
 
3.Tassen zijn te zwaar te dragen 
in ’t gezicht staat ’t koude zweet. 
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Alles wil ik en steeds meer 
spotgoedkoop is wat ik weet.  
 
En verder, verder, altijd verder, 
dit dwaalspoor moet nu stoppen, ja moet nu stoppen. 
nadenkend kijk ik de kerstster aan. 
Nu begrijp ik: graag omkeren! 
 
 
Lied: Kerstdinerswing 

Mjam mjam mjam mjam… 
Een geur verrukt mijn neus, 
ja het feest geeft heel veel keus, 
mijn smaakpapillen staan al klaar. 
De kerstkalkoen is mooi gevuld en gaar. 
En rode kool met appelmoes is een genot. 
En crème brûlée als toet met een bonbon tot slot. 
Chocola en marsepein kan ik ook moeilijk weerstaan! 
mmm mmm mmm. 
 
Lied: Advents of aandachtsjodler 

Djo-di-ri, djo-di-ri, djo-e-ho, 

Djo-di-ri djo-e, djo, djo-e-ho! 

 
Lied: Joyful christmas eve 
Come and see the christmas star, joyful christmas Eve is not so 
far,  

Halleluja, halleluja. 

He‘s the gospel way to peace on earth,  

Halleluja, halleluja, let us celebrate his birth. 

 

Hoe….. there is magic in his light 
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And he‘s making our spirits bright, Halleluja, halleluja. 

He‘s the gospel way to peace on earth 

Halleluja, halleluja, let us celebrate his birth. 

 

Hoe..come together sing and pray, Halleluja, halleluja. 

lo, the christmas star will show the way. 

He‘s the gospel way to peace on earth 

Halleluja, halleluja, let us celebrate his birth, his birth. 

 
kerstverhaal 
 

Lied: Er gaat een ster in donk’re nacht 

Er gaat een ster in donk’re nacht 
je ziet zijn helle schijn. 
Wij staan nu op en gaan op pad, 
het licht zal met ons zijn. 
 
De engel heeft het ons verteld, 
de redder zal er zijn. 
Wij staan nu op en gaan op pad, 
nu zal er vrede zijn. 
 
De ster die wijst ons nu de weg, 
de weg naar ’t kindje klein. 
Wij staan nu op en gaan op pad 
en God zal met ons zijn. 
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2. 
Vrede was het overal, / wilde dieren kwamen 
bij de schapen in de stal / en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom speelt gij niet? 
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
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Gebed 
 

Lied: This little light of mine 

Intro: This little light of mine, this little light of mine! 

1.This little light of mine, I‘m gonna let it shine. 

This little light of mine, I‘m gonna let it shine. 

Refrein: 

This little light of mine, I‘m gonna let it shine.  

Let it shine, let it shine, let it shine, gonna let it shine. 

2.Every where I go, I‘m gonna let it shine. 

Everywhere I go, I‘m gonna let it shine.  

Refrein: 

 
 
Zegen 
 
Voel je na de viering welkom in ‘t Voorhuys. Daar schenken we 
heerlijk warme chocolademelk. 


