Orde van dienst zondag 29 juni 2025 10.00 uur PG Voorschoten
Tweede zondag van de zomer
groen
. Voorganger: ds. Hans Meijer
. Organist: Herman Lodder
. Ouderling van dienst: Jetse Siebenga
. Diaken van dienst: Peri Vos
. Lector: Ineke van Kempen

Thema van deze viering:
DE HAND AAN DE PLOEG

Muziek voorafgaande aan de viering 'Preludium II' van Felix Mendelssohn
Binnenkomst ambtsdragers en predikant
Welkom door de ouderling van dienst
DIENST VAN VOORBEREIDING
Stilte
Bemoediging, groet en drempelgebed (bij Psalm 122)

V. Onze hulp is in de Naam van de Heer,

A. die hemel en aarde gemaakt heeft,

V. die trouw blijft tot in eeuwigheid

A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon.

V. J] De Gezegende zij met u

 $==e

ook met u zij de Heer

V.: Vol verlangen zal ik zingen van uw stad van vrede,
een hemelse samenleving hier beneden.

Kind: Hier in dit huis zingen we samen,
noot voor noot
van wat U ons heeft beloofd.

V.: Vol verlangen zal ik zingen van uw stad van vrede,
een hemelse samenleving hier beneden.

Kind: Hier in dit huis bouwen we samen,
steen voor steen
aan een hemel om ons heen.

V.: Vol verlangen zal ik zingen van uw stad van vrede,
een hemelse samenleving hier beneden.

Kind: Hier in dit huis lopen we samen,
voet voor voet
uw nieuwe toekomst tegemoet.



Psalm 122: 1, 3 uit De Nieuwe Psalmberijming (2021)

Ik spring van blijdschap op wanneer
vrienden mij vragen mee te gaan -
Jeruzalem, ik kom eraan;

ik sta al klaar, huis van de HEER!

Vol vrolijkheid ga ik op pad.

Mijn lied zwelt aan als ik de stad

met eigen ogen kan bekijken.

We gaan verheugd de poorten door.
De lofzang van het pelgrimskoor
weerklinkt tot wij Gods huis bereiken.

Bid dat de HEER zijn vrede geeft,
Jeruzalem van rust geniet,

haar vestingwal bescherming biedt,
wie van haar houdt in welvaart leeft.
Het is voor elk familielid

en voor mijn vrienden dat ik bid

om voorspoed, veiligheid en vrede.
Maar om Gods huis is het vooral

dat ik voor Sion bidden zal,

de mooiste stad van alle steden.

Inleiding bij deze viering

Kyriégebed, met:
Lied 367b Heer, onze Heer, ontferm U over ons.

Glorialied:
Psalm 150a: 3, 4 Geprezen zij God!

Moment met de kinderen
Lied 288 Goedemorgen, welkom allemaal
de kinderen gaan naar kinderdienst
DIENST VAN HET WOORD
Gebed van deze zondag

Profetenlezing: 1 Koningen 19: 19-21

Lied 831: 1 + refrein, 3 + refrein Gestuurd op wegen ongedacht

Evangelielezing: Lukas 9: 51-62

Lied 831: 4 + refrein, 5 + refrein Zo ongelegen komt zijn woord
Overweging DE HAND AAN DE PLOEG

Orgelspel 'The Messenger on the hill' van Ad Wammes



Lied 4: 1, 2, 5 Als ik jou bij name roep
uit Het liefste lied van overzee, deel 2

Als ik jou bij name roep,

ga jij dan met mij mee?

Wil je volgen waar ik ga,

al weet je niet waarheen?
Wil je dat in elke daad

al mijn liefde verder gaat,
dat mijn naam te lezen staat
in jou en jij in mij?

Als ik jou bij name roep,

laat jij jezelf dan los?

Heb je vriend en vijand lief,
hoeveel je dat ook kost?

Hoe je wegen zullen zijn,

in de storm, bij zonneschijn,
zal mijn trouw verankerd zijn
in jou en jij in mij?

Als U mij bij name roept,
om mijn vertrouwen vraagt,
zal ik volgen in uw spoor,
door liefde uitgedaagd.

Ja, met liefde zal ik gaan
waar U zelf bent voorgegaan
tot ik voluit zal bestaan

in U en U in mij!

Voorbeden, met na elke intentie:

Lied 368g Adem van God, vernieuw ons bestaan.
Stil gebed

Onze Vader

Mededelingen
Inzameling van de gaven
de kinderen komen terug uit de kinderdienst

Slotlied:
Lied 48: 1, 2, 3, 4 Stap voor stap ga ik de wereld door
uit Het liefste lied van overzee, deel 2

Stap voor stap ga ik de wereld door,
stap voor stap ga ik de wereld door.

Van wat ooit was naar wat komt,

wees mijn reisgenoot, wijs mij het spoor.

refrein
Ik verlaat wat was, op zoek naar wat nog komt;
vol verlangen ga ik in uw spoor.



Telkens als ik weer een hoek omsla,
wordt de wereld groter waar ik ga.
Hoeveel nieuws zie ik daar niet;

ik weet dat uw oog dat alles ziet.

refrein
Ik verlaat wat was, op zoek naar wat nog komt;
vol verlangen ga ik in uw spoor.

Moet ik reizen dwars door goed en kwaad,
houd U mij dan op het goede pad.

En raak ik de weg soms kwijt,

dat U voorgaat is mijn zekerheid.

refrein
Ik verlaat wat was, op zoek naar wat nog komt;
vol verlangen ga ik in uw spoor.

Geef mij moed, wanneer de reis vertraagt,
liefde, die de tegenslag verdraagt.

Vrolijk zingend ga ik voort.

Wees mijn reisgenoot, wijs mij het spoor.
refrein

Ik verlaat wat was, op zoek naar wat nog komt;
vol verlangen ga ik in uw spoor.

Zegen
Gezongen ‘Amen’

Orgelspel 'Fantaisie - Verset' van Alexandre Guilmant



