
Protestantse Gemeente Voorschoten 

Zondag 29 maart 

Voorganger: Marthijs van der Spek 
Ouderling: Jaap Booij  
Diaken: Jac.v.Beckhoven 
Organist: Jan Berghuis 
Koster: Piet Eilander 
Mediateam: Ruben Weijdema en Jacoline Kleyn 
 
 
Dienst van de voorbereiding 
 
Orgelspel 
 
Welkom 
 
Stilte (allen gaan staan) 
 
Bemoediging en groet   
 
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer  
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft.  
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid  
A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon.  
 
V. De Heer zij met u!  
 

A.   
 
Drempelgebed 
 
V:  Heer, wij staan hier voor U, met ons geloof en onze twijfel,  

met onze kracht en onze zwakheid, met onze vreugde en ons verdriet.  
 
G:  Heer, behoed ons, keer ons naar u toe en schenk ons de adem van uw geest. Amen.  
 
(tekst: Henri Veldhuis) 
 
Zingen: Het leven krijgt weer kleur 
 
Refrein:  
 
Van donker naar licht,  
van zwart naar heel veel kleuren.  
Met Pasen kun je verder gaan,  
want Jezus is opgestaan, de dood voorbij.  
Het leven krijgt weer kleur voor jou en mij.  
 
1.  Geel van de zon,  
de warmte die je nodig hebt,  
het licht voor jou en mij:  



het donker gaat voorbij.  
 
(refrein) 
 
2.  Rood van de liefde,  
die mensen aan elkaar verbindt.  
Die is oneindig groot,  
en sterker dan de dood.  
 
(refrein) 
 
3. Groen van de hoop,  
de muren vallen steen voor steen.  
We zien elkaar weer staan,  
een nieuwe tijd breekt aan. 
 
Kyriëgebed 
 
Zingen: Lied 880, Het leven op aarde 
 
Project filmpje 
 
Project lied:  
 

1. Wij reizen veertig dagen:  

een weg van hoop en licht.  

En ook een weg van vragen  

en van een goed bericht. 

 

2. Wij zingen voor de koning  

die op een ezel rijdt.  

Wanneer zijn rijk zal komen  

begint een nieuwe tijd. 

 

3. Wij zoeken en wij bidden  

om vrede voor elkaar.  

Want God is in ons midden,  

Hij maakt zijn toekomst waar. 

 
Op de melodie van Liedboek 311 
 
Uitleg betekenis palmpasenstok 
 
Kinderen gaan de Palmpasen stok maken 
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: Mattheüs 21:1-17 
 
Zingen: Psalm 24: 1,2 en 5, De aarde en haar volheid 
 



Overdenking 
 
Zingen Lied 555, Optocht Palmpasen van de kinderen 
  
Dienst van het antwoord 
 
Zingen: Lied 601, Licht dat ons aanstoot in de morgen 
 
Dankgebed 
 
Voorbeden 
Stil gebed en  
Gezongen onze vader 
 
Mededelingen:  
 
Collecte: 

1.Gevangenis Alphen aan de Rijn: Bezoek van onze cantorij. 

Onze cantorij verleent twee keer per jaar haar medewerking aan kerkdiensten in de penitentiaire 

inrichting in Alpen aan de Rijn. De opbrengst van de collecte is bestemd voor deze diensten. 

2.Kerkpastoraat. 

 
Slotlied: De steen is weg 
 
Een steen op het graf 
Die kan er niet af 
Iedereen treurt 
Maar kijk 'es wat er is gebeurd 

De steen is weg 
De weg is vrij 
Het graf is leeg 
De pijn voorbij 
Want Jezus leeft 
En de steen is weg weg 
Helemaal weg 

Een steen op mijn hart 
Zo zwaar en zo zwart 
Het komt nooit meer goed 
Maar kijk 'es hier wat Jezus doet 

De steen is weg 
Mijn hart is vrij 
Ik voel me nieuw 
God is bij mij 
Wat Jezus leeft 
En de steen is weg 
Weg 



Helemaal weg 
Foetsie 

 
 
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen: 
 
V: In ons hart en ons huis 
 
A: de zegen van God; 
 
V: in ons komen en ons gaan 
 
A: de vrede van God; 
 
V: in ons leven, op onze zoektocht 
 
A: de liefde van God; 
 
V: bij het einde, nieuw begin 
 
A: de barmhartigheid van God 
 
V: om ons te ontvangen 
en thuis te brengen 
 
 
 

 
 

 


