PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN

Derde zondag van de veertigdagentijd
Zondag Oculi

Zondag 3 maart 2024

Voorganger: ds. Bert Boter

Organist: dhr. Frank den Herder

Lector: dhr. Nico-Jan de Rooij

M.m.v. de cantorij o.l.v. dhr. Herman Lodder

Welkom
Stilte  (allen gaan staan)

Bemoediging en groet

V. Onze hulp is in de Naam van de Heer

A. Die hemel en aarde gemaakt heeft.

V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid

A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon.

V. De Heer zij met u!
A. Ook met u zij de Heer!

Drempelgebed

V. Trouwe God Naar Psalm 54
Wij zijn naar uw huis gekomen
laat ons dan ook hier thuis zijn

K. Maar ook hier denken wij aan de wereld
een wereld die niet goed en niet eerlijk is.
V.. Geeft U ons dan rust
laat ons hier op adem komen.
K. Wij willen bidden en zingen
rust vinden en vrolijk zijn
V. Geef ons de woorden in mond
geef ons de rust in ons hart
K. en laat het goed zijn.
Allen: Amen

Psalm 25b voorzang cantorij, allen door allen (hierna gaan allen
zitten)



Kyriégebed lied 281: 1 en 2 cantorij, 4 en 5 allen
Veertigdagenlied 542: 1 en 2 cantorij, 3 allen

Gesprek met de kinderen, kinderlied

9 T N—k—1— i L [ e— ]
ﬂ b (3 ) /A | - | i 1 1 | N I | | Il | (7]
P ] N N @ 1) N | | ] F
AN3V 1B} e 1 1B} 1] _= P 1y 1 i P e
D) - - & E ~
2 Ga met ons mee op de weg van ont - moe - ten
)7 - K K N—1 i v T 1
éda j i | i / 1/ “Ej . 1/ | bt
2 met God, de naas - te, de we-reld, je - zelf.
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Ja, wij ont - moe-ten de Le - ven-de zelf.

Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing uit Exodus 3:1-6

Lied 527: 1 en 2 cantorij, 3, 4 en 5 allen
Schriftlezing uit Johannes 3:1-17

Lied 346: 1 t/m 4 cantorij, 7 en 8 allen
Overweging

Orgelspel

Lied 676 allen

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader.

Mededelingen en Collecte, onder de collecte zingt de cantorij ‘Dear
Lord and Father of mankind’ van Hubert Parry

Slotlied 701 1 t/m 3 cantorij, 4 allen
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen:

Amen, amen, amen.



