
 

 

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Bij U, ik ben altijd bij U’ 
 
 
 
Zondag  3 november 2024  
Voorganger: ds. Freek Bakker 
Liturg:  Carijn Westeneng-Timmers 
Organist: Herman Lodder 
Lectrix: Lineke Stoop 
 
Aan deze dienst werkt ook de cantorij mee o.l.v. Gertine Hoefnagel. 
 
Dienst van de voorbereiding 
 
Orgelspel:  
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Welkom 

 
Stilte    (allen gaan staan) 
 
Bemoediging en groet  
  
V. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon. 
 
V. De Eeuwige zij met u! 
 
A.  
 
 
  
Drempelgebed    
Voorg.: Goede God, 
  Vandaag zijn we hier 
  een beetje verdrietig. 
K.  Want we denken 
  aan hen die hier  

niet meer zijn. 
V.  Daarom bidden wij U: 
K.  Wees heel dichtbij 

en omring ons 
met Uw liefde. 

V.  Troost ons vandaag, 
alstublieft. 

Allen:  Amen   
 
Zingen:  Lied 942, allen vers 1 en 3, cantorij vers 2 
 
Kyriëgebed: Telkens als de voorganger zegt ‘Wees barmhartig, God’, 
zingen wij: Lied 301h. 

 
Zingen: Glorialied: Lied 864 vers 1 en 5 
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Gesprek met de kinderen     (aansteken van de kaarsjes) 
 
Zingen:  Lied “Voor we gaan, steken we een kaarsje aan” 
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing:  Psalm 73:23-26 en 28 (uit ‘Vijftig Psalmen’) 
 
Zingen: Lied (Psalm) 73 vers 9 en 10 
 
Schriftlezing: Markus 12:18-27 
 
Zingen: Lied 1005 vers 1, 2 en 4, allen vers 1 en 4, cantorij vers 2 
 
Overweging 
 
Cantorij: ‘Onze Vader verborgen’ Huub Oosterhuis en Tom Löwenthal 
 
Dienst van het antwoord 
 
Zingen: Lied 730, allen vers 1 en 3, cantorij vers 2 
 
De namen … 
Tijdens het noemen van de namen uit ‘Op vleugels van een lied’, Lied 
6 (zie bijlage) 
 
Het aansteken van de kaarsen 
 
Lied 568a; variaties op Lied 458; Lied 16b. 
 
Gedicht: ‘De mensen van voorbij’ 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  
 
Telkens wanneer de voorganger zegt ‘Hoor ons zingend bidden’, zingen wij: 
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(vertaling: Onze ogen zijn gericht op de Heer Jezus, gericht op onze Heer) 

   
 
Mededelingen  (door ouderling)  
 
Collecte 
De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie: Ghana 
De tweede collecte is bestemd voor Raad van Samenwerkende 
Kerken 
 
De cantorij zingt tijdens de collecte ‘A Gaelic Blessing’ van John 
Rutter 
 
Slotlied Lied 657 vers 1 en 2 
 
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen: 

 
 
Orgelspel 
 



 

 5 

 
 
 
U bent van harte welkom voor koffie, thee en limonade na afloop van 
de dienst. 
 
 
Meer informatie over onze gemeente en onze activiteiten kunt u 
vinden op onze website: www.dorpskerkvoorschoten.nl. U kunt zich hier ook 
aanmelden om onze wekelijkse nieuwsbrief, de Weekbrief, per e-mail 
te ontvangen.  
 
 
*)  de diaken brengt het voorbedeboek.  SVP voorlezen wat er 
geschreven staat en in de gebeden meenemen.  
 
 

http://www.dorpskerkvoorschoten.nl/

