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VOORBEREIDING: 

 

Muziek 

 

Welkom 
 

Moment van stilte 
 

Groet en Bemoediging       
v.     De Eeuwige zij met u!  
 
a:  
 
              Ook met  u      zij   de    Eeuwige 

v. Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft 

v. God heeft beloofd ons nooit los te laten 

a. Op God hopen wij! 
 



Drempelgebed k: Lieve God, wij zijn weer in de kerk 

      Het is hier  eigenlijk net een groot huis 

  a: Een huis, een toevluchtsoord,  

      van ons allemaal en van U 

  k: We komen er even schuilen 

  a: We hopen op inspiratie 

  k: om daarna weer op weg te gaan,  

                             onze wereld in. a: Amen 
 

Aanvangslied ‘Zomaar een dak’ melodie        ‘Comt nu met sang’ 

    

 
2 
Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor God, dromen signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 

3 
Tafel van Eén, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 



 
Kyriegebed en Gloria lied 281:1,2,3,5,6,7,8,10 

1: allen 

 
2: hoog 

Wanneer het donker ons verrast, 
houd ons dan in uw goedheid vast: Kyrie eleison! 

3: laag 

Verschijn ons als de dageraad, 
Gij, zon die ons te wachten staat: Kyrie eleison! 

5: allen 

Dat ieder die zich tot U wendt 
de gloed van uw genade kent. Kyrie eleison! 

Gloria: 

6: allen 

De zon straalt van uw aangezicht 
en zet ons leven in uw licht. Amen. Halleluja! 

7: hoog 

Gij hebt uw woord gestand gedaan: 
wij zijn met Christus opgestaan! Amen. Halleluja! 

8: laag 

Hij gaat ons voor, is ons vooruit. 
De schepping zingt zijn vreugde uit: Amen. Halleluja! 

10: allen 

Ontvlam in ons en vuur ons aan! 

Getroost zullen wij verder gaan. Amen. Halleluja! 

 

DE SCHRIFTEN:  



 

Kinderen  -    Kinderlied ‘Give me oil in my lamp’ 

 
Gebed    
 
Schriftlezing Johannes 10:1-10 
 
Lied  ‘In vol vertrouwen’ t. H. Pasma; m. A.C. Schuurman  melodie lied 23a 

 

Lied ‘Give me oil in my lamp’ 

 

 
 

 

 



 

 
 

2. In vol vertrouwen leef ik al mijn dagen 
    door nacht en ontij heen, 
    een helder licht wordt voor mij uitgedragen, 
    ik voel me niet alleen. 
    Wie leeft in zorg, in liefde voor het leven 
    wordt gaandeweg gewaar 
    dat naast haar medemensen zijn gegeven 
    tot zegen voor elkaar. 
 
Overweging 

 

Muziek 
 
Lied  695 

 



 
 
2 Raak met uw adem mijn onrust 
   tot ik de rust hervind. 
   Al mijn wonden heelt Gij: 
   Gij ziet in mij uw kind. 

3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
   en al mijn twijfels bant. 
   Als geroepen kom ik: 
   mijn tijd is in uw hand. 

 
 

GEBEDEN EN GAVEN:  

 
Gedachtenis lied 961 
 

 
 
 
Voorbeden -  Stil gebed     -   Onze Vader 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mededelingen 

 

Inzameling gaven 1. Contactcommissie 
                               2. Kerkmuziek 

4 Kom en doorstraal mijn dagen, 
   Geest van God uitgegaan, 
   die mijn ogen opent 
   voor wie nu naast mij staan. 

5 Heer, raak ons aan met uw adem, 
   geef ons een vergezicht! 
   Draag ons op uw vleugels, 
   zegen ons met uw licht! 



 
 
Slotlied 419 ‘Wonen overal’ 

 

 
2. Wonen overal even thuis  
    handel en wandel en huis na huis  
    loven en bieden op waarheid en waan  
    wagen en winnen en verder gaan — mensen veel geluk. 
 
3. Wonen overal bijna thuis  
    aarde mijn hemel mijn vadershuis  
    stijgende sterren de lach van de maan 
    mensen die dromend een stem verstaan —  
    mensen veel geluk. 
 
Zegen 
a:  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wilhelmus lied 708:1,6 

1 

Wilhelmus van Nassouwe 

ben ik van duitsen bloed, 

den vaderland getrouwe 

blijf ik tot in den dood. 

Een prinse van Oranje 

ben ik vrij onverveerd, 

den koning van Hispanje 

heb ik altijd geëerd. 

 

6 

Mijn schild ende betrouwen 

zijt Gij, o God, mijn Heer. 

Op U zo wil ik bouwen, 

verlaat mij nimmermeer. 

Dat ik toch vroom mag blijven, 

uw dienaar t’aller stond, 

de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwondt.

 

Orgelmuziek  

 

 

Welkom voor koffie of thee! 
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