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30 oktober  2022    ‘Elisa en Naäman’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
   Carl Melegari ‘Naaman’ Oil on canvas30'' x 24'' 

 

 

 
VOORBEREIDING: 

Muziek  ‘Een vaste burcht is onze God’ van  J.G. Walther. 

 

Welkom  (daarna gaan allen staan) 

 
Groet en Bemoediging       
v.     De Eeuwige zij met u!  
 
a:  
 
              Ook met  u      zij   de    Eeuwige 

v. Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. God heeft beloofd ons nooit los te laten 
a. Op God hopen wij! 

     Voorgangster: ds Anki Peper 

  Organist: Henk Walvaart       



 

Drempelgebed   

k : God van Liefde, wij verlangen naar goede woorden: 

A : naar verhalen die ons hoop geven en ons bemoedigen 

K : Op TV. horen wij alleen nare dingen 

      Ook de kranten staan er vol mee 

A : Het ziet er zo somber uit in de wereld 

K : Help ons te geloven dat het anders kan 

A : Help ons uw Liefde en Trouw te ervaren 

      En vandaaruit  te leven.  Amen 
 
 
 

Intochtslied  ‘Vol van verwachting’ t. M. Koijck-deBruijne,  
                                                        m. E. Silcocks 

 

 2  Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,  
     toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord: 
     herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,  
     herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,  
     die opdracht aan alles wat ademt gaat voort. 

 3   Samengekomen om te gaan vieren 
     uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,  
     dat warm en met liefde en licht is doorweven,  
     ons helpt om ons leven gestalte te geven.  
     Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest. 
 

                                                                                allen gaan zitten 
 



Kyriegebed met acclamatie 301k : I= hogen stemmen, II= lage stemmen                                                    

 
Gloria psalm 100c:1,4 ‘Juich luid voor God’ 

 
          4 Wij zingen: ‘Dank U, lieve God! 
  Bij U komt ieder mens aan bod, 

want U bent goed, U bent altijd 
de Liefste die ons leven leidt. 

    
DE SCHRIFTEN:  

Kinderen, Kinderliedje ‘Voor we gaan’ 

 



Gebed  
 

Inleiding 
 

Schriftlezing 2 Koningen 5:1-8 
 

Song ‘Naaman the Leper’, Shelby Williams      

          (https://www.youtube.com/watch?v=MIN7mU2FK08) 
 

Naaman, the leper went down into the Jordan seven times, 
And he came up shoutin’ O Lord, I see a change’ (2x) 
 

Now if you don't know what a leper is, I want you to lend an ear 
Open the pages of your mind and I'll paint a picture there: Sores on 
Naaman's body, covered from limb to limb. He'd seen many a doctors, 
but  there was no hope for him. Until one day a little servant girl said, 
‘Master, good news!I know somebody, who knows somebody, who 
knows what to do for you’. So, she sent him to a  prophet, and he 
couldn't believe his ears: When the prophet told him to dip in the water 
of  the muddy river down there.  
 

Said he got to go down into the Jordan seven times 
And he came up shoutin’ o Lord I’ve seen a change 
 

Well he went on down in the waters, one time and then again 
He began to wonder as he looked down at his hands 
Now there were plenty of rivers in his homeland, where the water is 
crystal clear and he wondered why the prophet had to bring him over 
here. So he went on down for the fourth time, and he started to go back 
home. Then a voice called out to him said: "Naaman! Hold on! 
There's no power in this water, Naaman, none in this muddy stream 
The  power comes from doing what God said!" 
 

You got to go down into the Jordan seven times  
and he came up shoutin’ o Lord see I see a change 
 

Well, he went on down for the fifth time, body still covered with sores 
It seemed like the muddy waters made his pain a whole lot more 
Six times in the Jordan, six times so strange 
And Six times he looked at himself, and six times no change 
 I know he must have wondered  way back in his mind 
That he may be freed  from the dreaded disease without dipping seven 
times.  I know he must have doubted that the  promise would come true 
But, Naaman had to learn that when God said seven, six won't do 
 

He said he had to go down into the Jordan seven times 
And he came up shoutin', o Lord, I see a change 
Naaman the leper  went down into the Jordan seven times 
And he came up shoutin'  o Lord and  he came up shoutin' 
o Lord! And he came up shoutin',  o Lord I see a change 
 



 
Vertaling: 
 
Naäman, de man met lepra, dompelde zich zevenkeer in de Jordaan 
En kwam schreeuwend omhoog: O Heer, ik zie een verandering 
 

Als je niet weet wat lepra is, luister dan, open je geest en ik laat je het 
plaatje zien: Zweren op Naämans lichaam, overal. Hij was al bij heel 
veel dokters, maar er was geen hoop meer voor hem. Tot op een dag 
een jong dienstmeisje zei: Meester, goed nieuws! Ik ken iemand, die 
iemand kent, die weet wat hij voor je kan doen. Dus zond ze hem naar 
een profeten hij kon zijn oren niet geloven, toe de profeet hem vertelde 
dat hij moest baden in de modderige rivier daar. 
 

Hij zei dompel je in de Jordaan zeven keer 
En hij kwam omhoog schreeuwend: O Heer, ik zie een verandering  
 

Wel, hij gig het water in, een keertje en nog een keer. Terwijl hij naar 
zijn handen keek vroeg hij zich af: Er zijn genoeg rivieren in zijn eigen 
land, met prachtig helder water. Daarom vroeg hij zich af waarom de 
profeet hem hier naar toe bracht. Hij dompelde zich de vierde keer 
onder, en toen begon hij naar huis terug te keren. Maar een stem riep 
naar hem: Naäman, houd vol! Er zich geen kracht in dit water, Naäman, 
noch in de modder. De kracht komt van doen wat God je zei. 
 

Je moet je onderdompelen in de Jordaan, zeven keer 
En hij kwam omhoog schreeuwend: O Heer, ik zie een verandering 
 

Toen dompelde hij zich voor de vijfde keer onder, zijn lichaam nog vo 
zweren. Het leek alsof het modderige water zijn pijn erger maakte. Zes 
keer in de Jordaan, zes keer zo vreemd en zes keer keek hij naar 
zichzelf, zes keer veranderde er niks. Ik weet zeker dat hij ergens 
achter in zijn hoofd dacht dat hij ook zonder zeven keer onderdompelen 
vrij van de ziekte kon worden. Hij heeft vast getwijfeld aan de belofte.  
Maar Naäman moest leren: als God zeven keer zegt, dan doet zes keer 
het niet… 
 

Hij zei dat hij zeven keer zich moest onderdompelen in de Jordaan 
En hij kwam omhoog schreeuwend: O Heer, ik zie een verandering 
Naäman de man met lepra, dompelde zich zeven kee onder 
En hij kwam omhoog schreeuwend: O Heer! En hij kwam omhoog 
schreeuwend: O Heer! En hij kwam omhoog schreeuwend: O Heer 
Ik zie verandering. 
 

 

Schriftlezing 2 Koningen 5:9-19a 

 
 
 



Lied: ‘k Stel mijn vertrouwen’ 

 
        ‘k Stel      mijn ver  --- trou   ----    wen      op  de Heer mijn    God 
          Want     in    zijn       hand          ligt        heel mijn le -  vens -- lot 

 
          Hem     heb  ik         lief,            zijn         vrede woont in        mij 

 
         ‘k Zie   naar Hem    op en ‘k weet Hij     is mij steeds na  ---  bij. 

 

Overweging 
 
Muziek koraalbewerking over “Erhalt uns Herr bei deinem Wort”  
             van D. Buxtehude. 

 
Lied  880 ‘Het leven op aarde’ 

 
 
2  Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid 
 stroomt over in arbeid, in passie en pijn, 
 in de hectische steden en de stilte van wijsheid 
 in elk kind, onbevangen en klein. 
 

3 Dit leven op aarde: een bron van genezing, 
 welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied. 
 Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde, 
 bevrijdt onze ziel van verdriet. 



 
4 Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper, 
 wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit. 
 Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede 
 tot ons leven zijn tijd heeft voltooid. 
 
 
GEBEDEN EN GAVEN:  
 
Voorbeden met acclamatie: 

 
      God    U   bent    Lief -  de,    Bron  van  het     le    -   ven 

   
Stil Gebed 
Onze Vader 
 

Mededelingen 
 
Inzameling gaven 1 Contactcommissie 
                               2. Kosten catechese 
 
 

 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slotlied  701 

 
 

2 
Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 

3 
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

 
Wegzending 
 

Zegen 
 
 
 
 

Muziek  Canon  van J. Pachelbel. 


