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Orde van dienst Paaswake Stille Zaterdag 4 april 2026  22.00 uur 

PG Voorschoten 

paars en wit 
 
. Voorganger: ds. Hans Meijer 

. Muziek: Jan Berghuis 

Thema: 

HOOP IN DE NACHT 
 

Stilte voorafgaande aan de viering   

 

DE INTOCHT VAN HET LICHT 

 

De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht tijdens het zingen van: Lied 600 

 
Voorganger: Het licht van Christus 

                   die in heerlijkheid verrezen is, 

                   moge de duisternis 

                   uit ons leven verdrijven. 

                   De nacht is voorbijgegaan, 
                   de dag breekt aan: 

                   de zon van de gerechtigheid 

                   gaat over ons op. 

Allen:           Halleluja! Amen. 

 

Openingsgebed 

 

Zingen: Lied 601 
Tijdens dit lied worden de antependia en de stola’s gewisseld 

 
LEZINGEN VOOR DE PAASNACHT 

 

IN HET LICHT 

Toralezing over de schepping 

 

Toralezing: Genesis 1: 1-19  
 

Zingen: Lied 608: 1   

 

DOOR HET WATER 

Toralezing over de doortocht door de Rietzee 

 

Toralezing: Exodus 14: 16-22, 27, 28 – 15:2     
 

Zingen: Lied 608: 2   

 

 

WEER TOT LEVEN 

Profetenlezing over het herstel van Israël na de ballingschap 
 

Profetenlezing: Ezechiël 37: 1-14    

 

Zingen: Lied 608: 3   
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LEZING VAN HET EVANGELIE 

 

Evangelielezing: Matteüs 27: 62-66   
 

Zingen: Lied 610: 2   

 

Overweging   HOOP IN DE NACHT 

 

Zingen: Lied 610: 3   

 
DOOPGEDACHTENIS en GELOOFSBELIJDENIS 

 

Doopgedachtenis 

 

Zingen: Psalm 42: 1, 7   

 
Geloofsbelijdenis 

 

Zingen: Lied 340 b   
 

Slotgebed 

 

Zegenbede 
 

Voorganger: Ga heen in de vrede van de Heer. Halleluja.  

Allen: God zij lof en dank. Halleluja. 

 

 
Een ieder die dat wil, krijgt gelegenheid om langs de doopvont te lopen om de eigen 

doop te gedenken: 

. door het water aan te raken 

. door water op het voorhoofd aan te brengen 

 

Na de gang langs de doopvont lopen we langs de nieuwe paaskaars. 

Je kan je eigen kaarsje laten aansteken door de voorganger of de ouderling of de diaken 
van dienst. 

 

Met ons licht verlaten we, al zingende de kerk. 

Zo brengen we het licht van Christus deze donkere wereld in. 

 
Zingen: Psalm 139 d   
 


