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Orgelspel: ‘Erbarm dich mein, o Herre Gott’ van Johann S. Bach. 

 

De cantorij zingt: ‘Verleih uns Frieden’ (Mendelssohn) 

 

De paaskaars wordt aangestoken 

Het wordt stil  

 

Groet:  

voorganger : Genade zij u en vrede van God, onze Vader  
en van Jezus Christus, de Heer  

 

Bemoediging: naar Psalm 121: 1,2 en 146: 6-10:  

voorganger : Ik sla mijn ogen op naar de bergen  
waar komt mijn hulp vandaan?  

allen   : Onze hulp komt van de Levende,  

voorganger : die hemel en aarde gemaakt heeft,  

allen   : die trouw is tot in eeuwigheid,  

voorganger : die recht doet aan de verdrukten,  

allen   : brood geeft aan de hongerigen,  

voorganger : die de gevangenen bevrijdt,  

allen   : en blinden doet zien  
een die de rechtvaardige liefheeft,  

voorganger : die de vreemdelingen beschermt,  

allen   : wees en weduwe staande houdt.  

voorganger : De Levende is koning tot in eeuwigheid  

allen   : God van geslacht op geslacht. Halleluja.  

 

Woord van welkom 

 

Zingen: ‘Wilt heden nu treden’, vers 1 en 2 (Gezangen voor liturgie 550) 

 

Stilte 

 

Gedicht: ‘Vul de stilte met de doden’,   
van Sytze de Vries, geschreven voor de dodenherdenking  

 

Vul de stilte met de doden  
die gevallen zijn als zaad,  
uitgezaaid en graan geworden  
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dat ons voedt en leven laat.  

 
Vul de stilte met hun namen,  
noem ze, ken ze, telkens weer,  
laat ze leven,  
ook al zijn hun graven al bemost, verweerd.  

 

Vul de stilte met gedenken,  
laat de daden van weleer  
ook vandaag als wimpels wuiven:  
vrijheid moet steeds weer geleerd!  

 

Vul de stilte met het weten  
hoe de vrijheid blijft bewaard,  
hoe wij samen kunnen leven veilig,  
zonder angst en haat.  

 

Vul de stilte met dit weten,  
dit gedenken naam voor naam;  
als de doden niet meer heten  
zijn wij niet hun erfgenaam. 

 

De cantorij zingt: ‘Dat ons zorgen en ons werken’ (Lied 736) 

 

Uit de Bijbel, uit de Thora: Numeri 6:22-27: 

De EEUWIGE zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze 
woorden moeten zegenen: “Moge de EEUWIGE u zegenen en u beschermen, moge 
de EEUWIGE het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge 
de Eeuwige u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”  

Wanneer zij mijn naam over het volk uitspreken, zal Ik de Israëlieten zegenen.’ 

 

Overweging 

 

Zingen: ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’, vers 1 en 2 (Liedboek 1010) 

 

Voorbede 

Elke voorbede wordt afgesloten met: Laat ons bidden 
Allen: Heer ontferm u over ons. 

 

De voorbede eindigt met het Onze Vader  

Oecumenische versie:  
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Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Zingen: ‘Frieden, Frieden’ (Liedboek 417) 

 

De zegen van St. Patrick:  

voorganger: 

De Eeuwige zij voor je  
om je de goede weg te wijzen.  

De Eeuwige zij achter je  
om je in de armen te sluiten  
en je te beschermen tegen gevaar.  

De Eeuwige zij onder je  
om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen.  

De Eeuwige zij in je  
om je te troosten als je verdriet hebt.  

De Eeuwige zij rondom je  
als een beschermende muur  
wanneer anderen over je heen vallen.  

De Eeuwige zij boven je  
om je te zegenen.  

Zo moge God jullie zegenen,  
vandaag, morgen en in eeuwigheid.  

Amen. 

 

Laten we nu gaan in vrede  

(en ons aansluiten bij de stille tocht naar het monument voor de kranslegging)  

Allen verlaten in stilte de kerk 

 

 


