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Muziek: Elegy - George Thalben-Ball 
 
Welkom 
 
Groet               v: Vrede zij u allen 
                        a: De wereld zij vrede 

Bemoediging v: Ik sla mijn ogen op naar de bergen 
                van waar komt mijn hulp? 
                        a: Onze hulp komt van de EEUWIGE  
                        v: die hemel en aarde gemaakt heeft 
                        a: die trouw is tot in eeuwigheid 
 
Litanie  met gezongen acclamatie 300 b 
 

Allen:  
 
 
 
 

Psalm 13 uit Bijbel in Gewone Taal: 

Eeuwige, vergeet u mij voor altijd? 

Hoe lang nog blijft u zich verbergen? 

Hoe lang nog blijft mijn hart vol zorgen? 

Hoe lang blijf ik dag en nacht verdrietig? 

Hoe lang blijven mijn vijanden sterker dan ik? 
 

Eeuwige, mijn God, zie mij en geef antwoord! 

Laat het weer licht worden om mij heen, 

laat mij niet sterven in het donker. 

Want dan zullen mijn vijanden zeggen: 

‘Hij heeft de strijd verloren!’ 

En ze zullen juichen over mijn dood. 
 



Eeuwige, ik vertrouw op uw liefde. 
Ik zal juichen omdat u mij redt. 
Ik zal voor u zingen, 
want u bent goed voor mij. 
 

Dagboek Anne Frank Donderdag 25 mei 1944 
 

Koor ‘Ubi caritas’ Ola Gjeilo Lie 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Congregavit nos in unum Christi amor. 
Exultemus, et in ipso iucundemur. 
Timeamus, et amemus Deum vivum. 
Et ex corde diligamus nos sincero. 
 

Galaten 5:13,14,15 
13  Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die 

vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar 

in liefde, 14  want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste 

lief als uzelf.’ 15 Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan 

maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden.  

 

Overweging 
 

Lied 657:1 koor ,2,4: allen 

1 koor:   Zolang wij ademhalen 

       schept Gij in ons de kracht 

       om zingend te vertalen 

       waartoe wij zijn gedacht: 

       elkaar zijn wij gegeven 

       tot kleur en samenklank. 

       De lofzang om het leven 

       geeft stem aan onze dank. 

 

vertaling: 
Waar zorgzaamheid en liefde zijn, daar is God. 
De liefde van Christus heeft ons verenigd 
Laten ons juichen en verblijd zijn 
Laat ons de levende God vrezen en liefhebben 
en van harte goed zijn met elkaar 



 

 

4 Ons lied wordt steeds gedragen 

       door vleugels van de hoop. 

        Het stijgt de angst te boven 

       om leven dat verloopt. 

       Het zingt van vergezichten, 

        het ademt van uw Geest. 

        In ons gezang mag lichten 

       het komend bruiloftsfeest. 

 
Gedicht  ‘In vredesnaam’   Jana Beranová 

Mijn nacht is breekbaar 

als een kolibrievlinder 
 

vreemde stappen naast mijn bed 

laarzen groot als wolkenkrabbers 
 

’t bliksemt en knalt en ik sta weer 

op straat klein alleen 
 

Ik ren naar het slagveld 

om een gedicht te schrijven 
 

graaf geen kuil 

voor gevallen woorden 
 

 

ik laat de bomen 

stapelverliefd ruisen 
 

de bergen elkaar 

opnieuw ontmoeten 
 

en om geen kind te zijn 

dat nooit meer slapen kan 
 

geef ik landen voeten 

om het geluk met ons te delen 
 

Voor vrede plant ik 

een stokroos een echte 
 

met kaarsrechte rug 

 

 

Voorbede 

 



 

 

Lied ‘Komen ooit voeten’                   t. Huub Oosterhuis; m. NLB 868 

 

        2 Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen; 
 dromen van vluchten en doden en huiv’rend ontwaken. 
 Maar niemand vlucht, 
 nergens alarm in de lucht, 
 overal vrede geschapen 
 
        3 Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten. 
 Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten. 
 Dan zal ik gaan 
 waar nog geen wegen bestaan –  
 vrede de weg voor mijn voeten. 
 

Zegenbede 

Muziek: Prelude II - Felix Mendelssohn-Bartholdy 

 

 


