Orde van dienst zondag 5 oktober 2025 10.00 uur PG Voorschoten
Derde zondag van de herfst
ISRAELZONDAG
groen

. Voorganger: Hans Meijer

. Organist: Frank den Herder

. Muzikale medewerking: Elly den Herder (viool)
. Ouderling van dienst: Ineke van Kempen

. Diaken van dienst: Hans van Kempen

. Lector: Lineke Stoop

. Koster: Bert Westra en Wim van Winsen

Thema:
ROTSVAST

Orgelspel voorafgaande aan de viering - ‘Kol Nidrei’ (‘Alle geloften’)
(Max Bruch, 1838-1920)

Binnenkomst ambtsdragers en voorganger
Welkom door de ouderling van dienst
DIENST VAN VOORBEREIDING
Stilte
Bemoediging, groet en drempelgebed (naar de Psalm van deze zondag, Psalm 119)
V. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,
A. die hemel en aarde gemaakt heeft,
V. die trouw blijft tot in eeuwigheid

A. en niet loslaat wat zijn hand ooit begon.

V. 5] De Gezegende zij met u

éh; ===c

ook met u zij de Heer

A.

V: Uw Woord is waarheid, God; het roept om recht en vrede.
K: Uw wereld is vol strijd, de mensen zijn zo hard.

V: Zie de tranen, God, hoor het schreeuwen hier beneden.
K: Schijn uw licht op ons pad, geef liefde in ons hart.

Zingen: Psalm 18: 1, 9 Ik heb U lief van ganser harte, Here

Inleiding bij deze viering

Kyriégebed, afgewisseld met het lied Hasjiwenoe (na elk van de 3 beden):
Vertaling Klaagliederen 5:21 Breng ons terug bij U, HEER,

laat ons terugkeren,
laat het ons gaan als voorheen



Lied van bevrijding en terugkeer:
Lied 927 Ik vergeet nooit de mens die ik maakte

Moment met de kinderen

Zingen: Hemelhoog 89: 1, 2, 3 (Evangelische liedbundel 430)
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots

de kinderen gaan naar de kinderdienst
DIENST VAN HET WOORD
Gebed van deze zondag

Toralezing (synagogelezing sabbat 4 oktober): Deuteronomium 32: 1-15
Zingen: Lied 911: 1 Rots waaruit het leven welt

Toralezing (synagogelezing sabbat 4 oktober): Deuteronomium 32: 26-36a
Zingen: Lied 911: 2 Niet de arbeid die ik lijd

Evangelielezing: Lukas 17: 1-10
Zingen: Lied 911: 3 Ja, Gij zijt het die mij redt

Overweging ROTSVAST
Muziek: 'Sabbath prayer' (Jerry Bock (1928-2010), uit Fiddler on the roof, 1964)

Zingen: Hinnee ma tov oemanaiem
Vertaling Psalm 133:1 Zie, wat goed en lieflijk is het wonen
van de broeders (en zusters) ook tezamen

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden, met na elke intentie:
Lied 514 d Wees mij een rots, een toevlucht; U bent mijn redding
en afgesloten met het gezamenlijk bidden van het 'Onze Vader’
Mededelingen
Inzameling van de gaven - muziek ‘Hallelujah’ (Leonard Cohen, 1934-2016)
de kinderen komen terug uit de kinderdienst
Slotlied: Lied 1016 Kom, laat ons opgaan naar de berg; Sjaloom, sjaloom
Zending en zegen

Gezongen ‘Amen’

Orgelspel



