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Parkviering  6 juli 2025  10.30 uur 
 

thema: 
Ik ga op reis en neem mee… 

 

 
 

Voorganger ds. Hans Meijer 
Muzikale medewerking: 
Herman Lodder (piano) 

Cantorij o.l.v. Gertine Hoefnagel 
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. Welkom 
 
. Lied Iona 21  t. René van Loenen  m. John Bell 
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cantorij 
1 O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen? 
   En hoe overleef je? Hoe kom je ooit aan? 
   Je hebt geen bepakking, geen tent en geen kleding, 
   geen eten, geen drinken – hoe kun je bestaan? 
 
cantorij 
2 O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen? 
   En waarom zoek jij steeds een ander gehoor? 
   Je twist met de machten. Je eet met verachten. 
   Je loopt met de lamme. Zo ga je maar door. 
 
allen 
3 O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen? 
   En wat geeft je aanzien? Wat geeft je krediet? 
   Geen winst uit de handel, geen vakwerk of kunde, 
   geen stempel of keurmerk, geen kunstwerk of lied. 
 
4 O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen? 
   En wat is je missie waar jij je voor geeft? 
   En wat inspireert je? Wat drijft je, wat sterkt je? 
   En wat is de droom toch die jouw liefde heeft? 
 
5 Ik ga waar ik gaan kan en zoek reisgenoten. 
   Maar stel me geen vragen naar heg of naar steg, 
   naar leeftocht of reisdoel of wie ons wil volgen. 
   Maar voeg je toch bij me: Ik leer je mijn weg. 
 
 
. Inleiding op het thema   Ik ga op reis en neem mee… 
 
. Gebed 
 
 
. Lied 833  t. René van Loenen  m. John Bell 
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cantorij 

 
 
allen 5 x 
Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
 
. Schriftlezing Lukas 10: 1-11 
Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die Hij twee aan 
twee voor zich uit zond naar iedere stad en plaats waar Hij van plan was 
heen te gaan. Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig 
arbeiders; vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen 
om de oogst binnen te halen. Ga op weg, en bedenk wel: Ik zend jullie als 
lammeren onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen 
sandalen mee, en groet onderweg niemand. Als jullie een huis 
binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!” Als er iemand woont die 
de vrede liefheeft, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede 
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bij je terugkeren. Blijf in dat huis, en eet en drink wat men je aanbiedt, 
want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het 
andere. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan 
wat je wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het 
koninkrijk van God heeft jullie bereikt.” Maar als jullie een stad 
binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en 
zeg: “Zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, schudden we 
van ons af en laten we bij u; maar bedenk wel: het koninkrijk van God is 
nabij!”  
 
. Lied 803   t. Hanna Lam  m. Wim ter Burg 

 
 
      3 Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs, 
                         altijd maar lopen, altijd maar hopen. 
                         Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs: 
                         straks wonen wij in een paradijs 
 
. ‘Werkwinkels’ 
1 zang  Een reiszegen ‘Dat jouw weg zich voor je voeten opent’ 
2 creatief  ‘Een vrolijke groet’ 
3 bezig met de bijbeltekst  Lukas 10:1-11 
4 Emmaüswandeling   
5 spelprogramma voor de kinderen  
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. Lied 783  t. Gerard van Midden  m. Gerard van Amstel 
 
cantorij 

 
 
allen 
                  2 Voor mij is geluk het leven te delen, 
                      een hand in mijn hand en samen op pad. 
                      Voor mij is geluk mijn huisdier te strelen 
                      en zachtjes te fluisteren: ‘Jij ben mijn schat’. 
 
                 3 Voor mij is geluk om vrede te maken. 
                     De hoop dat het kan, die wil ik niet kwijt. 
                     Voor mij is geluk de ruzies te staken, 
                     om muren te slechten, stoppen met strijd. 
                     Om liefde te geven, nu en altijd. 
 
. ‘Collecte’ van onze bevindingen 
 
. De ‘werkwinkel’ zang laat zich horen 
  ‘Dat jouw weg zich voor je voeten opent’, een reiszegen 
   t. Sytze de Vries  m. Daniel Rouwkema 
 



6 
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Gebed met gezongen Onze Vader lied 1006 
            t. Matteüs 6  v. Gerard van Midden  m. Gerard van Amstel 
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. Collecte 
 
. Slotlied 423  t. Sytze de Vries  m. Christiaan Winter 
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                  2  Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
                       ga met uw licht voor hen uit! 
                       Al onze vrienden wensen wij vrede: 
                      Ga met God! 
                      Vaya con Dios en à Dieu! 
 
                  3  Voor alle mensen op onze weg: 
                       vrede en goeds in elk huis! 
                       Voor al wie kwamen hier in dit park: 
                       Ga met God! 
                       Vaya con Dios en à Dieu! 
 
. Gezongen zegenbede  m. Tom Löwenthal 
   1 x voorganger     2 x cantorij     3 x allen 

 


