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Dienst van de voorbereiding 
 
Orgelspel 
 
Welkom 

 
Stilte    (allen gaan staan) 
 
Bemoediging en groet  
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon. 
 
V. De Heer zij met u! 
 
A.  
 
 
Drempelgebed 
V.: Goede God 
 Op de drempel van deze dienst komen we bij U. 
K.: allemaal met onze eigen gedachten. 
V.: Allemaal met onze eigen vreugden 
 en ons eigen verdriet 
K.: Maar allemaal ook  
 zijn wij kinderen van U. 
V.: Daarom vragen wij U: 
 Zie naar ons om, wees bij ons 
K.: Laat ons bij U thuis zijn 
 en geef ons met elkaar een goed uur. 
Allen: Amen 
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Lied 91a: 1 en 3      (hierna gaan allen zitten) 

 
 

3. 
Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
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Gezongen Kyriëgebed en Gloria: Musikalischen Exequien I 1-7 
en 8-12 
 
1. Intonation (t): 
Nakket bin ich von Mutterleibe 
kommen, 
2. Soli (ttb): 
nakket werde ich wiederum dahin 
fahren. Der Herr hat's gegeben, 
der Herr hat's genommen, 
der Name des Herren sei gelobet! 
3. Capella: 
Herr, Gott, Vater im Himmel, 
erbarm dich über uns! 
4. Soli (sst): 
Christus ist mein Leben, Sterben 
ist mein Gewinn. Siehe, das 
Gottes Lamm, das der Welt Sünde 
trägt! 
5. Capella: 
Jesu Christe, Gottes Sohn, erbarm 
dich über uns! 
6. Soli (ab): 
Leben wir, 
so leben wir dem Herren; sterben 
wir, 
so sterben wir dem Herren. 
Darum: wir leben oder sterben, so 
sind wir des Herren 
7. Capella: 
Herr Gott, Heiliger Geist, erbarm 
dich über uns! 
 

(Job 1:21a) 
Naakt ben ik uit de schoot van mijn 
moeder gekomen, 
(Job 1:21b) 
en naakt zal ik weer daarheen 
terugkeren. De Heer heeft het 
gegeven, 
de Heer heeft het genomen, 
de naam van de Heer zij geloofd! 
Heer God, Vader in de hemel, 
ontferm u over ons! 
(Filippenzen 1:21)  
Christus is mijn leven, sterven is 
mijn winst. Zie het lam Gods 
dat de zonde der wereld draagt! 
 
 
Jezus Christus, zoon van God, 
ontferm u over ons! 
(Romeinen 14:8) 
Als wij leven, 
dan leven wij voor de Heer; 
als wij sterven, 
dan sterven wij voor de Heer. Dus: 
of wij nu leven of sterven, wij zijn 
van de Heer. 
Heer God, Heilige Geest, ontferm 
u over ons! 
 

8. Intonation (t): 
Also hat Gott die Welt geliebt, 
daß er seinen eingebornen Sohn 
gab, 
9. Soli (ssattb): 
auf daß alle, die an ihn glauben, 
nicht verloren werden, sondern 
das ewige Leben haben. 
10. Capella: 

(Johannes 3:16a) 
God had de wereld zo lief dat Hij 
zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft 
(Johannes 3:16b) 
opdat allen die in hem geloven 
niet verloren gaan maar het 
eeuwige leven hebben. 
(Kerklied van Luther, 1523) 
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Er sprach zu seinem lieben Sohn: 
Die Zeit ist hie zu erbarmen; 
fahr hin, meins Herzens werte 
Kron und sei das Heil der Armen 
und hilf ihn' aus der Sünden Not, 
erwürg für sie den bittern Tod 
und laß sie mit dir leben. 
 
11. Soli (st): 
Das Blut Jesu Christi, 
des Sohnes Gottes, 
machet uns rein von allen Sünden. 
12. Capella: 
Durch ihn ist uns vergeben 
die Sünd, geschenkt das Leben. 
Im Himmel solln wir haben, 
o Gott, wie große Gaben! 

Hij sprak tot zijn lieve zoon: 
Het is de tijd van ontferming; 
daal af, waarde kroon van mijn 
hart en wees het heil van de 
armen en help hen uit de nood van 
de zonden wurg voor hen de 
bittere dood en laat hen met jou 
leven. 
(Eerste Brief van Johannes 1:7b)  
Het bloed van Jezus Christus, 
de zoon van God, 
reinigt ons van alle zonden. 
(kerklied van Helmbold, 1575) 
Door Hem is ons vergeven 
onze zonde, geschonken is ons 
het leven. Wat een grote gaven 
zullen ons in de hemel ten deel 
vallen! 

 

Gesprek met de kinderen, we zingen ‘Wie kan zeilen zonder 
wind?’ 

 
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing uit Genesis 35:6-29 
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Lied 733 

 
2. 
Laat ze niet tot niets bevriezen 
in de ijskou van voorbij, 
laat hun namen nieuw geschieden 
aan uw overzij. 
 
3. 
Allen die zo, zonder adem 
biddende, zijn voorgegaan, 
bind ze samen in het amen 
van uw vaste naam. 
 
Overweging 
 
Musikalischen Exequien I 13, 24 en 25 
13. Soli (sb): 
Unser Wandel ist im Himmel, von 
dannen wir auch warten des 
Heilandes Jesu Christi, des Herren, 
welcher unsern nichtigen Leib 
verklären wird, daß er ähnlich werde 
seinem verklärten Leibe.  
 
24. Solus (t): 
Ich weiß, daß mein Erlöser lebt und 
er wird mich hernach aus der Erden 
auferwekken, und werde darnach 

(Filippenzen 3:20-21) 
Ons burgerrecht is in de hemel, 
vanwaar wij ook verwachten onze 
Heiland Jezus Christus, de Heer, die 
ons armzalig lichaam zal 
verheerlijken zodat het gelijk wordt 
aan zijn verheerlijkte lichaam.  
(Job 19:25-26) 
Ik weet dat mijn verlosser leeft, en 
Hij zal mij later uit de aarde 
opwekken, en ik zal dan met deze 
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mit dieser meiner Haut umgeben 
werden, und werde in meinem 
Fleisch Gott sehen  
25. Capella: 
Weil du vom Tod erstanden bist, 
werd ich im Grab nicht bleiben, 
mein höchster Trost dein Auffahrt 
ist, Todsfurcht kannst du vertreiben, 
denn wo du bist, da komm ich hin, 
daß ich stets bei dir leb und bin, 
drum fahr ich hin mit Freuden.  

huid van mij worden bekleed, en ik 
zal in mijn vlees God zien.  
 
(kerklied van N. Herman, 1560) 
Omdat U uit de dood bent 
opgestaan zal ik niet in het graf 
blijven, 
mijn grootste troost is uw 
hemelvaart, angst voor de dood kunt 
u verjagen, want waar u bent, daar 
ga ik naartoe, zodat ik altijd bij u leef 
en ben, daarom ga ik heen met 
vreugde.  

 
Dienst van de gedachtenis 
Lied ‘De mensen die we missen’ van Sela. Couplet 1 door de 
cantorij, couplet 2 en 3 allen. 
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We noemen de namen, afgewisseld met steeds een couplet van 
lied 728. Voor iedere naam wordt een kaarsje aangestoken. 
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2. 
Zij trokken uit als Abraham, 
door God de Heer geroepen 
zonder te weten waar hij kwam, 
om ’t land van God te zoeken. 
Zij zijn gestorven in zijn naam 
en hebben niets geweten 
dan dat Hij had gezegd: Ik schaam 
mij niet uw God te heten. 
Geprezen zij zijn naam! 
Hij deed hen veilig gaan! 
Kom, zingen wij tesaam 
met alle heiligen! 
 
3. 
Die van de aarde vrijgekocht 
nu rusten van hun werken, 
zij spreken en getuigen nog 
om ons geloof te sterken, 
dat wij omgeven door de wolk 
de weg ten einde lopen, 
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één met het heilig trekkend volk 
in liefde en in hope. 
Geprezen zij zijn naam! 
Hij doet ons veilig gaan! 
Kom, zingen wij tesaam 
met alle heiligen! 
 
U wordt uitgenodigd om, indien u dat wilt, naar voren te komen 
en een kaarsje aan te steken voor iemand die u lief is, iemand 
die u moet missen, ondertussen zingen we: 
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader lied 
1006 
Steeds na de zin ‘…zo bidden wij U samen’ zingen wij met elkaar 
lied 329 
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Collecte 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie : Goede predikanten 
opleiden in Zambia 
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De opbrengst van de tweede collecte is voor de kosten van de 
liturgieën en de Weekbrief. 
onder de collecte zingt de cantorij uit de Musikalischen Exequien 
III 
 
Herr, nun lassest du deinen Diener 
in Frieden fahren  
Selig sind die Toten,  
die in dem Herren sterben.  
Wie du gesagt hast  
Selig sind die Toten,  
die in dem Herren sterben.  
denn meine Augen haben deinen 
Heiland gesehen welchen du 
bereitet hast vor allen Völkern. 
Sie ruhen von ihrer Arbeit 
und ihre Werke folgen ihnen nach.  
ein Licht, zu erleuchten die 
Heiden, 
Sie sind in der Hand des Herren, 
und keine Qual rühret sie.  
Und zum Preis deines Volks Israel. 
Selig sind die Toten, die in dem 
Herren sterben.  

Heer, nu laat gij uw dienaar  
in vrede heengaan 
Zalig zijn de doden die in de Heer 
sterven.  
Zoals u gezegd hebt,  
Zalig zijn de doden  
die in de Heer sterven.  
want mijn ogen hebben uw 
Heiland gezien die gij hebt bereid 
voor alle volkeren,  
Zij rusten uit van hun arbeid  
en hun werken volgen hen na. 
een licht om de heidenen te 
verlichten,  
Zij zijn in de hand van de Heer  
en geen kwelling deert hen.  
En tot eer van uw volk Israël.  
Zalig zijn de doden die in de Heer 
sterven.  

 
Lied 753: 1, 2, 5 en 6 
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2. 
Daar is het altijd lentetijd, 
in bloei staat elke plant. 
Alleen de smalle doodszee scheidt 
ons van dat zalig land. 
 
5. 
Hing niet het wolkendek zo zwart 
van twijfel om ons heen, 
wij zouden ’t land zien van ons hart, 
dat ’t hemels licht bescheen. 
 
6. 
God, laat ons staan als Mozes hier 
hoog in uw zonneschijn, 
en geen Jordaan, geen doodsrivier 
zal scheiding voor ons zijn. 
 
Zegen, gesproken en gezongen afgesloten: 
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Orgelspel 
 
U bent van harte welkom voor koffie, thee of limonade.  
 
 
 
 
Meer informatie over onze gemeente en onze activiteiten kunt u 
vinden op onze website: www.dorpskerkvoorschoten.nl. U kunt 
zich hier ook aanmelden om onze wekelijkse nieuwsbrief, de 
Weekbrief, per e-mail te ontvangen.  
 

http://www.dorpskerkvoorschoten.nl/

