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Orde van dienst voor de viering 

van zondag 6 oktober 2024 

Israëlzondag 

Dorpskerk Voorschoten 

 

Voorganger      :  ds. Guus A.V. Fröberg 
Orgel en piano    :  Frank den Herder 

Viool       :  Elly den Herder 
Cantorij o.l.v.    : Gertine Hoefnagel 

Lector      :  Arno Roest  
 

Muziek (Frank en Elly) Black Gospel – Klezmer 
 
Welkom  

 
Stilte

Bemoediging: 

V.  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

A.  die hemel en aarde gemaakt heeft 
V.  die trouw is tot in eeuwigheid 
A.  die niet laat varen het werk van zijn handen 

 
Groet: 

V.  De Heer zij met u 
A. 
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Drempelgebed (naar het joodse gebedenboek) 
 
V. Gezegend de Naam 

 met eerbied en hulde, 
geloofd en geprezen 

boven alles uit. 
 
Neem ons gebed 

aan in ontferming!  
 

Hemelse Vader, 
hoor naar uw volk. 

 

Kind:  GEZEGEND DE NAAM, 
   GEZEGEND VOOR ALTIJD! 

 
V. Leven in vrede 
 schenke de hemel, 

 vrede voor ons 
 en voor heel zijn volk 

 
 Die in de hoge vrede sticht, 

zal vrede brengen op aarde, 
vrede voor ons en 
voor heel zijn volk. 

 
Kind:  GEZEGEND DE NAAM, 

  GEZEGEND VOOR ALTIJD! 
 

Allen: Amen 

 
Wij zingen  lied 326
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Kyriëgebed   
besloten met de gezamenlijk gebeden/gezongen woorden: 

 ‘Hasjiwenoe’ (Chassidisch klaaglied) 

 
Vertaling : Klaagliederen 5, 21: 

 'Breng ons, Heer, naar U terug en wij zullen terugkeren. 
Vernieuw onze dagen zoals vroeger'. 
 

Glorialied : 655 

DIENST VAN HET WOORD 
  
Gesprek met de kinderen 
 

Wij zingen 805 
 

Gebed van de zondag 

 
Lezing: Genesis 12: 1-9  

 
Wij zingen : 806 

 
Lezing: Matteüs 22 : 34 -40 

 
Wij zingen met de cantorij psalm 122A  
 

Uitleg en verkondiging  
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Muziek (Frank en Elly) : Doina - Yerushalayim  
 

Wij zingen met de cantorij 126a :  

 

VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met: 

Stil gebed en ‘Onze Vader’  

Collecte:  
1. Kerk in actie: jongeren en vrede 
2. Kerkmuziek 

 
Cantorij ‘Volt ikh gehat koyekh’ 

Volt ikh gehat koyekh  
Volt ikh gelofn in di gasn  
Volt ikh geshrign sholem  

Sholem, sholem, sholem 
 

Vertaling: 
Als ik genoeg kracht zou hebben  
zou ik door de straten rennen   

en het uitschreeuwen ‘Sjaloom’.  (vrede) 
 

en daarna zingen we met de cantorij ‘Hine ma tov? 
 
Hine ma tov oema nayim 

shèvet achim gam yachad 
 

Vertaling: 
Komt, ziet hoe goed 

en hoe lieflijk het is, 
als broeders (mensen) tezamen wonen! 
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We zingen met de cantorij : lied 993 
 
De cantorij zingt couplet 3 en  4. 
 

 

Zending en zegen 

 
 
 

 
 

 
Orgelspel:         

 
 
Muziek ( Frank en Elly) :  

Gods volk wordt uitgeleid -  Shalom chaverim 
 

 
 

 

 


