
 
PROTESTANTSE  GEMEENTE   VOORSCHOTEN 

 

Nieuwjaar 7 januari 2024 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 

 

         

‘Maria bewaarde al deze woorden in haar hart’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voorgangster:  
ds. Anki Peper  
organist: Frank den Herder 



 
Muziek - Welkom - Stilte 

Groet    
v.     De Eeuwige zij met u!  
 
a:  
 
              Ook met  u      zij   de    Eeuwige 

k:. Van het opgaan van de zon 
 tot zij ondergaat in het westen 
a: prijzen wij Gods heilige Naam 
k: In de vergezichten van ouderen 
             en de dromen van de jeugd 
a: prijzen wij Gods heilige Naam 
k: In de feestzalen van de hemel 
 en in de vergeten hoekjes van ons hart 
a: prijzen wij Gods heilige Naam. Amen 

 
Morgenlied 212:1,3,4 ‘Laten wij zingend’  

 

 
 
         3 Het is zijn zegen dat wij ons bewegen, 
 dat hart en ziel van vreugde kunnen springen, 
 met lijf en leden wij hem dank toezingen. 
 Zing Halleluja! 
 

         4 Bron van het goede, die ons zo behoedde, 
 blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven, 
 ons met uw liefdevolle trouw omgeven. 
 Zing Halleluja! 



 
PSALMGEBED: 

 

 
Psalm 139 (uit: Vijftig Psalmen) 

v: Mijn God, Gij peilt mijn hart, Gij kent mij. 

a: Mijn God, Gij peilt mijn hart, gij kent mij. 

v: In mij is niets voor uw ogen verborgen 

    en wat ik ook doe, Gij zijt er mee vertrouwd. 

a: Gij zijt er mee vertrouwd. 

v: Hoe zou ik ooit ontkomen aan uw Geest 

    en waarheen zou ik vluchten, Gij ziet mij overal. 

a: Gij ziet mij overal. 

v: Beklim ik de hemel, Gij zijt in de hemel, 

    daal ik af in de aarde, daar vind ik U ook. 

a: Daar vind ik U ook. 

v: En vlieg ik mee met het morgenrood 

    tot aan het uiterste van de zee, 

    ook daar zal uw hand mij verder helpen. 

a: Ook daar zal uw hand mij verder helpen. 

v: Hoe moeilijk zijn uw gedachten voor mij. 

    Mijn God, wat een machtig geheel. 

a: Mijn God, wat een machtig geheel. 

v: Ga ik ze tellen, ze zijn zo talrijk 

    als het zand aan de zee, en dan nog 

    dan weet ik altijd nog niets van U. 

a: Dan weet ik altijd nog niets van U. 

 



 
Gloria lied 495:1,4  ‘Toen midden in de wintertijd’ 

 
 
        4 Wij kinderen van een nieuwe tijd  

vieren het oude feest 
van Hem die na ons komen zal  
en voor ons is geweest. 
Hij is geboren in de nacht 
en heeft de wereld ’t licht gebracht. 
Zing nu: ere zij God, ere zij God, 
in excelsis gloria. 

 
 
 
 
 



 
LEZING VAN DE SCHRIFTEN: 
 
Kinderen  - Kinderlied ‘ Licht’ 

 
 
Lukas 2:16-21 
 
Song Pentatonix ‘Mary did you know’ 
Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? 
Mary, did you know that your baby boy would save our sons and 
daughters? 
Did you know that your baby boy has come to make you new? 
This child that you've delivered, will soon deliver you. 
 

Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? 
Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? 
Did you know that your baby boy has walked where angels trod? 
When you kiss your little baby, you kiss the face of God. 
 

Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know?.. 
Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know?.. 
 

The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. 
The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the lamb! 
 

Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? 
Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? 
Did you know that your baby boy is heaven's perfect Lamb? 
That sleeping child you're holding is the great I am. 
 

Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know?.. 
Mary, did you know? 
sv vertaling: Maria, wist je dat hij over het water zou lopen? Onze zonen en 
dochters zou redden? Dat hij je zou vernieuwen? Dat hij blinden zou doen 
zien? De storm met zijn hand kalmeren? Dat hij heer is van de schepping? 
Ooit over de naties zal heersen? Het perfecte lam van de hemel is? Wist je dat 
Maria? 



 
Overweging  
 
Muziek 
 
Lied ‘De dromers’         t. A. Bronswijk, m. lied 665  F. Merthens 

1 De dromers gaan de mensheid voor. 
   Het morgenlicht breekt bij hen door 
   en wat zij zien zal toekomst zijn: 
   De smaak van honing, geur van wijn. 
 

2 De zangers zullen een nieuw lied 
   inzetten tegen het verdriet, 
   want zij bezingen wat zal zijn: 
   De smaak van honing, geur van wijn. 
 

3 De dichters leven van het woord 
   wat eens de schepping heeft gehoord, 
   dat nu al is wat straks zal zijn: 
   De smaak van honing, geur van wijn. 
 

4 Zo raakt uw Geest ons mensen aan 
   en wekt ons op op weg te gaan, 
   naar wat uw toekomst eens zal zijn: 
   De smaak van honing, geur van wijn. 
  
 
GEBEDEN: 
 
Morgengebed 

v: Eeuwige God, wij wensen U goede morgen  
a: Uw Naam worde geheiligd  
v: vroeg in de morgen, voor wij aan de dag beginnen,  
    prijzen wij uw glorie  
a: Vernieuw ons lichaam  
v: zo fris als de morgenbloemen  
a: Open onze innerlijke ogen  
v: als de zon nieuw licht geeft in het duister dat de nacht beheerste 
a: Verlos ons van elke vorm van gevangenschap 
v: geef ons vleugels van vrijheid, zoals de vogels in de lucht, 
    om een nieuwe reis te beginnen 
a: Herstel gerechtigheid en vrijheid 
v: als een machtige stroom, die van dag tot dag voortgaat 
a: Wij danken u voor de gave van deze ochtend 
v: en voor dit nieuwe jaar, deze nieuwe dag, om met U te werken. 
a: Amen

 



Voorbede  na ‘bidden wij zingend’: 

          
                          U-   bi  ca-   ri-    tas    et    a- - - - - mor,  

                        
                          u-   bi   ca- ri-    tas,       De-us    i-  bi est. 

              (vertaling:Daar waar zorgzaamheid is en liefde, daar is God) 

Stil Gebed - Onze Vader 
 
Mededelingen 
 
Inzameling van de gaven 1. Stichting De Brug. 
                                           2.Kosten kerkdiensten. 
 
Slotlied 425 ‘Vervuld van uw zegen’ 

 



 

Zegen 
v: In onze harten en in onze huizen 

a: de zegen van God 

v: in ons komen en in ons gaan 

a: de vrede van God 

v: In ons leven op onze zoektocht 

a: de liefde van God 

v: Bij het einde, nieuw begin 

a: de armen van God  

    om ons te ontvangen  

    en thuis te brengen 

 
 

Muziek  
 

 

 

   

 
Muziek 
 

Voorzijde: Maria, c.1594-1604  El Greco  

 
 

 


