
Overweging 

Orgelspel: Deo Gratias (Fr. Couperin) 

Dienst van het antwoord 

Zingen: Lied 845 

Dankgebed -   Voorbeden, met als acclamatie lied 368 g  

Voorbede: Onze voorbede wordt gevraagd voor de medewerkers 
van Global Aid Network. Het Global Aid Network helpt mensen in 
moeilijke situaties door noodhulp en opbouwprojecten wereldwijd. 
De medewerkers willen hun ogen niet sluiten voor de nood van 
anderen. Het is hun hartsverlangen om – zoals Jezus het zei – 
hongerigen te voeden, vreemdelingen onderdak te bieden, naakten 
te kleden en zieken en gevangenen te bezoeken. 

Stil gebed - Onze Vader  

Mededelingen  

Collecte 

1. Global Aid Network. Het Global Aid Network helpt mensen in 
moeilijke situaties door noodhulp en opbouwprojecten wereldwijd. 

2. Plaatselijk missionair werk. 

Slotlied: Lied 841: 1, 3 en 4 

Zending en zegen, besloten met gezongen Amen 

Orgelspel: Fuga (A. de Klerk) 

 

 

 

 

 

 

 

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie zeggen de mensen dat ik ben? 

Twaalfde zondag van de zomer 
 

  Zondag 8 september 2024  

  Voorganger: ds. Carel van der Meij 

  Organist: Henk Walvaart 

  Lector: Nico Jan de Rooij 

 

Dienst van de voorbereiding 

Orgelspel: Preludium en fuga (D. Buxtehude) 

Welkom 

Stilte (allen gaan staan) 

Bemoediging en groet  

V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 

A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 

A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon. 

  
 



V. De Heer zij met u! 

A.  

  

Drempelgebed  

v. Eeuwige, onze god, 

   wij die U nooit hebben gezien, 

a: zie ons hier staan. 

v: Wij die van U hebben gehoord, 

a: hoor Gij ons aan. 

v: Uw naam is dat Gij mensen helpt, 

a: wees onze hulp. 

v: en dat Gij alles hebt gemaakt. 

a: maak alles nieuw. 

v: En dat Gij ons bij namen kent, 

a: leer ons U kennen. 

v: die bron van leven wordt genoemd, 

a: doe ons weer leven. 

v: die hebt gezegd: Ik zal er zijn, 

a: wees hier aanwezig. Amen                    

Zingen: Psalm 57: 1 en 5 

Kyriëgebed, met als acclamatie Liedboek 301f 

 

Glorialied: Lied 863: 1, 4 en 5 

Dienst van het woord 

Gesprek met de kinderen  

Kinderlied: Liefde is weer durven dromen (Hanna Lam, Met andere 
woorden, 26: 1 en 3 

 

3  Telkens weer elkaar ontmoeten 
 niet verdwalen in de nacht, 
 handen die je warm begroeten 
 woorden waarop wordt gewacht 
Refrein:  
Als je trouw bent aan elkaar, 

 leef je in de gloria. 

Gebed bij de opening van de Schrift 

Schriftlezing: Jesaja 5: 20-24 

Zingen: Lied 992 

Schriftlezing: Marcus 8: 27-37 

Zingen: Lied 835: 1, 2 en 3 

 


