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Muziek 
 
Welkom 

(ds. Freek Bakker, Voorschoten) 

 
Zingen: ‘Als alles duister is’ (Chants de Taizé 2016-2017, nr.1): 

(versie: ‘Nederland zingt’, openluchtopname) 
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Uit de Psalmen: Psalm 31: 
 

Bij u, EEUWIGE, schuil ik, 
maak mij nooit te schande. 
Bevrijd mij en doe mij recht, 
hoor mij, 
haast u mij te helpen, 
wees voor mij een rots, een toevlucht, 
een vesting die mij redding biedt. 

 
Zingen: ‘Gospodi pomilui’ (Gospodi E, Chants de Taizé 2016-2017, nr.105): 

(versie Maria Rosenmöller en Jaap-Willem Westhoek, Dorpskerk, Voorschoten) 

 

                  Heer, ontferm U 

 
 
 

U bent mijn rots, mijn vesting, 
u zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam, 
mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen, 
u bent mijn toevlucht. 
In uw hand leg ik mijn leven, 
Eeuwige, trouwe God, u verlost mij. 

 
Zingen: ‘Gospodi pomilui’ (Gospodi E, Chants de Taizé 2016-2017, nr.105). 
 

Ik vertrouw op u, Eeuwige, 
ik zeg: U bent mijn God, 
in uw hand liggen mijn lot en mijn leven, bevrijd mij 
uit de greep van mijn vijanden en vervolgers. 
Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, 
toon uw trouw en red uw dienaar. 

 
Zingen: ‘Gospodi pomilui’ (Gospodi E, Chants de Taizé 2016-2017, nr.105). 
 
Zingen: ‘Herre visa mig vägen’ (nieuw 2020): 

(versie: Taizé New Songs, opgenomen in de grote kerk van Taizé. 
De tekst en de Engelse vertaling verschijnen op het scherm): 

Heer, wijs mij de weg, 
en maak mij gereed om die te gaan. 

Heer, wijs mij de weg, 
en geef vrede in mijn hart. 

 

 

Uit de profeten: Jesaja 52:13-15 en 53:5-7:  

Ja, mijn dienaar zal slagen, 
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hij zal groots zijn, hoog verheven in aanzien. 
Zoals hij velen deed huiveren 
– zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik, 
zijn uiterlijk had niets meer van een mens –, 
zo zal hij veel volken opschrikken, 
en koningen zullen sprakeloos staan. 
En zij aan wie niets was verteld, zullen zien, 
zij die niets hadden gehoord, zullen begrijpen. 

Om onze zonden werd hij doorboord, 
om onze wandaden gebroken. 
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, 
zijn striemen brachten ons genezing. 
Wij dwaalden rond als schapen, 
ieder zocht zijn eigen weg; 
maar de wandaden van ons allen 
liet de HEER op hem neerkomen. 
Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet 
en deed zijn mond niet open. 
Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, 
als een ooi die stil is bij haar scheerders 
deed hij zijn mond niet open. 

 

Zingen: ‘Aber du weißt den Weg für mich’ (Chants de Taizé 2016-2017, nr. 139): 
(versie opgenomen in de grote kerk van Taizé) 

           God, laat mijn gedachten zich richten op U. 
           Bij U is licht, U vergeet mij niet. 
           Bij U is hulp, bij U is geduld. 
           Ik begrijp uw wegen niet, 
           Maar U weet voor mij de weg. 

 

 

Zingen: ‘De noche’ (Taizé, liederen- en gebedenboek, nr. 38): 
 (versie Maria Rosenmöller en Jaap-Willem Westhoek, Dorpskerk, Voorschoten) 
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Soloverzen: 

1. In de nacht gaan wij om de bron te ontdekken. 
Alleen de dorst zal ons licht zijn. 

2. Zoals een hert naar water smacht, 
Zo smacht ik naar U, mijn God. 

3. Mijn ziel dorst naar God, de levende God. 
Wanneer zal ik zijn aanschijn zien? 

 
Stilte 
 
Voorbeden: 
 
Responsorium: 

(versie Maria Rosenmöller en Jaap-Willem Westhoek, Dorpskerk, Voorschoten) 
 

                      Heer, ontferm U 

 
 
Kruisgebed: 

Zingen: ‘Crucem tuam’ (Chants de Taizé 2016-2017, nr. 48): 
(versie tijdens de corona-pandemie opgenomen in de grote kerk van Taizé) 
 
            Wij aanbidden uw kruis, Heer, 
            wij prijzen uw opstanding. Heer, 
            wij prijzen en verheerlijken, 
            wij prijzen uw opstanding. Heer. 
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Zingen: ‘Jesus remember me’ (Chants de Taizé 2016-2017, nr. 48): 
(versie Maureen Theresa Ward): 
 
               Jezus, denk aan mij, 
               Als U in uw koninkrijk komt. 

 

 

Zegen 

(ds. Freek Bakker) 

 

Zingen: ‘Op U vertrouw ik’: 
(versie: ‘Nederland zingt’, openluchtopname) 

 
Mijn verlangen gaat uit naar U,  
Jezus Christus, 
Op U blijf ik steeds vertrouwen, 
Op U vertrouw ik. 
 
Ik bouw altijd op U,  
Jezus Christus, 
Heer, denk aan Uw barmhartigheid, 
Op U vertrouw ik. 
 
Mijn ogen zijn steeds gericht op de Heer,  
Jezus Christus, 
Hij zal mijn voeten uit de strik bevrijden, 
Op U vertrouw ik. 
 
Wie anders dan U heb ik in de hemel,  
Jezus Christus, 
Wie anders dan U wil ik hier op aarde. 
Op U vertrouw ik. 
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Al vergaat mijn lichaam en mijn hart, 
Jezus Christus, 
De rots van mijn hart blijft God voor altijd. 
Op U vertrouw ik. 

 


