
 

 

Vesper 
Maandag 25 maart 2024 
Voorgangster: ds. Anki Peper  
Lector: Babs van der Schoot 
organist: Henk Walvaart 
 

Schriftgeleerde  

met de Tora 
 

 
 
 
 
Muziek 
 
Welkom 
 
Stilte 
 
Opening (psalm 91:1) 

v. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont 
    en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende 
    zegt tegen de EEUWIGE: 
a. ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, 
    op U vertrouw ik’     
 
Psalmgebed: Psalm 91b  

 
 
Inleidend woord 
 
Schriftlezing Markus 12: 28-34 
28  Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd 
had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat Hij hun 
correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat 
is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ 29  Jezus 
antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De 
Heer, onze God, is de enige Heer; 30 heb de Heer, uw God, 
lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw 

verstand en met heel uw kracht.” 31  En daarna komt dit: 
“Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden 
belangrijker dan deze.’ 32  De schriftgeleerde zei tegen 
Hem: ‘Inderdaad, meester, wat U zegt is waar: Hij alleen 
is God en er is geen andere god dan Hij, 33  en Hem 
liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en 
met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als 
onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en 
andere offers.’ 34  Jezus vond dat hij verstandig had 
geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het 
koninkrijk van God.’ En niemand durfde Hem nog een 
vraag te stellen. 

 
Stilte 
 

 Voorbede met acclamatie 281:5 

 

Stil gebed 

 
Avondgebed 
 
Avondlied 244:1,2,3 

 

        2 Ik bid U, o Algoede, 
 vannacht mij te behoeden, 
 ik schuil weer aan uw hart. 
 Bezweer de boze machten 
   en alle duist're krachten; 
 weer van mij wat mijn ziel verwart. 

       3    O dat Gij heel mijn leven 
 met liefde blijft omgeven, 
 dat Gij mij binnennoodt, 
 dat het U nooit te vroeg is, – 
 geef dat het mij genoeg is; 
 Heer, uw nabijheid is mijn brood. 



 

 

  

Zegen   

 Over onze harten, over onze huizen 
 de zegen van God 
 in ons komen, in ons gaan 
 de vrede van God 
 in ons leven, in ons geloven 
 de liefde van God 
 Aan ons eind en nieuw beginnen 
 de barmhartigheid van God 
 om ons te ontvangen en thuis te brengen,                  
 amen  
 
 
 
 
 
 
 

Vesper 
Dinsdag 26 maart 2024 
Voorgangster: ds. Anki Peper,  
Lector: Peri Vos 
organist: Henk Walvaart 
 

Vrouw  

met wat muntstukken 
 

 

Muziek 
 
Welkom 
 
Stilte 
 
Opening (psalm 91:1) 

v. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont 
    en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende 
    zegt tegen de EEUWIGE: 
a. ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, 
    op U vertrouw ik’            
 
Psalmgebed: psalm 146 gelezen en gezongen 

 
 

   
Vertrouw niet op mensen met macht, 
op een sterveling, bij wie geen redding is. 
Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, 
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. 

Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, 
wie zijn hoop vestigt op de EEUWIGE, zijn God, 
die hemel en aarde heeft gemaakt, 
de zee en alles wat daar leeft, 

Hij die trouw is tot in eeuwigheid, 
recht doet aan de verdrukten, 
brood geeft aan de hongerigen. 
De EEUWIGE bevrijdt de gevangenen, 
de EEUWIGE opent de ogen van blinden, 
de EEUWIGE richt de gebogenen op, 

de EEUWIGE heeft de rechtvaardigen lief, 
de EEUWIGE beschermt de vreemdelingen, 
wezen en weduwen steunt Hij, 
maar goddelozen richt Hij te gronde. 

 
 

Inleidend woord 
 

Schriftlezing Markus 12: 41-44 

1  Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de 
mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld 
in de kist. 42 Er kwam ook een arme weduwe, die er twee 
muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een 
quadrans. 43 Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen 
hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in 
de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in 
hebben gegooid; 44 want die hebben gegeven van hun 
overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles 
gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’ 
 

Stilte 
 

Muziek 

 

Voorbede met acclamatie 281:5 

 

Stil gebed 

 
Avondgebed 
 



 

 

 

Avondlied 263 

 
2 Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 

   bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 

   de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 

   het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 
 

3 Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 

   een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 

   De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 

   wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.  
          

 
Zegen   

Over onze harten, over onze huizen 

de zegen van God 

in ons komen, in ons gaan  

de vrede van God 

in ons leven, in ons geloven 

de liefde van God 

Aan ons eind en nieuw beginnen 

de barmhartigheid van God 

om ons te ontvangen en thuis te brengen,                  

amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Vesper 
Woensdag 27 maart 2024 
voorgangster: ds. Anki Peper  
lector: Liesbeth Liesveld  
organist: Henk Walvaart 
 

Een vrouw 

met een flesje olie 

 

 

 

Muziek   
 
 
Welkom 
 
Stilte 
 
Opening (psalm 91:1) 

v. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont 
    en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende 
    zegt tegen de EEUWIGE: 
a. ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, 
    op U vertrouw ik’            
 
      
Psalmgebed: psalm 103e 

 

 
vertaling: Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam. 
                  Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven. 

Hij vergeeft je alle schuld, 
Hij geneest al het leed dat je lijdt; 
je leven koopt Hij vrij van het graf, 
Hij omringt je met liefde en goedheid. 

acclamatie  

De Heer is barmhartig en genadig, 
geduldig is Hij en groot is zijn liefde. 
Hij behandelt ons niet naar onze zonden, 
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 

acclamatie 

Zoals een vader van zijn kinderen houdt, 
zo houdt Hij van allen die Hem aanbidden. 

acclamatie 

De liefde van de Heer duurt eeuwig 
voor wie Hem aanbidden. 

 



 

 

 
Inleidend woord 
 

Schriftlezing Markus 14:3-9 

3 Toen Hij in Betanië in het huis van Simon – degene 
die aan een huidziekte had geleden – aanlag voor 
de maaltijd, kwam er een vrouw binnen. Ze had een 
albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer 
kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje open 
en goot de olie uit over zijn hoofd. 4 Sommige 
aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: ‘Waar is 
deze verkwisting goed voor? 5 Die olie had immers 
voor meer dan driehonderd denarie verkocht 
kunnen worden, en dat geld hadden we aan de 
armen kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. 6 
Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, waarom vallen 
jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor Mij 
gedaan. 7  Want de armen zijn altijd bij jullie, en 
jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer 
je maar wilt, maar Ik zal niet altijd bij jullie zijn. 8  
Wat ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam 
nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn 
begrafenis. 9 Ik verzeker jullie: waar ook maar ter 
wereld het goede nieuws verkondigd wordt, daar zal 
ter herinnering aan haar verteld worden wat zij 
heeft gedaan.’ 
 

Stilte 
 

Muziek 

 

Voorbede met acclamatie 281:5 

 

Stil gebed 

 
Avondgebed 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avondlied  

 

      2 Laat dagen in de nacht, 
waar wanhoop heerst en dood, 
geloof en hoop op U: 
U hebt uw schepping lief, 
U hebt uw schepping innig lief. 

      3 Kom, nacht, en troost ons zacht. 
Kom, God, genees ons hart. 
Kom, leg uw hand op ons 
en heel zo elke wond. 
Heel, Vader, ook de diepste wond. 

 

 Zegen   

 Over onze harten, over onze huizen 

 de zegen van God 

 in ons komen, in ons gaan 

 de vrede van God 

 in ons leven, in ons geloven 

 de liefde van God 

 Aan ons eind en nieuw beginnen 

 de barmhartigheid van God 

 om ons te ontvangen en thuis te brengen,                  

 amen 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


