
Alle workshops werden met enthousiasme gevolgd. 

 

Groene vingers kun je kweken. 
 

 
 

 

 
 

 

 



Milieuvriendelijk huishouden. 
 

 
 

 

 

Ruimte voor jezelf en de ander. 
 

 
 



Van afval tot klein kunstwerk. 
Kaarten van de wereldwinkel waren zó verschoten dat ze niet meer verkocht konden worden. Met 

afgedankte strookjes papier en bandjes werden er kunstwerkjes van gemaakt. 

 

 
 

 

Van het gas af stap voor stap. 
 

Bij het verslag in de kerkdienst werd gezegd hoe jammer het was dat niet iedereen hier bij was. Maar 

tegelijk klonk het: “Als ik de verslagen hoor van de andere workshops vind ik het jammer dat ik dáár 

niet ook bij kon zijn. 

 



Overdenking en lied. 
 

Bij de overdenking werd lied 880 ingestudeerd. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Lunch. 
Er werd heerlijk eten gedeeld bij de gezamenlijke lunch. Iedereen had wat meegenomen:  

fruitsalade, zelfgebakken olijvenbrood en quiche, verse salades, diverse broodjes, enz. 

 

Er was nog genoeg animo voor de workshops ná de lunch. 



Wandelen langs de kerktuin en op het kerkhof 
 

 
 

 
 

 
 

 



Mandala van afval. 

 

 
 

Dank voor alle ingeleverde afval. Er was te weinig tijd om alles te gebruiken. 

 

 



 

De mandala heeft vanouds een religieuze en meditatieve functie. Het vierkant kan symbool staan 

voor het nieuwe Jeruzalem of de vier uiteinden van de aarde. De cirkel verbeeldt de hemelboog (de 

muziek is van Bach van een uit elkaar gevallen orgelboek). Deze mandala is gemaakt van afval dat 

weggeworpen wordt als beeld van de vergankelijkheid. 


