Dankdienst voor het leven van

Margaretha Maan-Meijer

Margreeth
29 maart 1951 ¥ 2 oktober 2025

Vrijdag 10 oktober 2025, 12.30 uur, Dorpskerk Voorschoten
voorganger: ds. Hans Meijer; muzikale medewerking:
Herman Lodder, Maria Rosenmoller, gelegenheidskoor

Margreeth wordt binnengedragen bij:
‘Jesu bleibet meine Freude’ (Johann Sebastian Bach)

We luisteren naar Lied 598
‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

De familie start met een persoonlijke bijdrage
Aanvangslied 601: 1, 2

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan,
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.

Dat ik niet uitval, dat wij allen

zo zwaar en droevig als wij zijn

niet uit elkaars genade vallen

en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt

waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.



Stil gebed

Bemoediging en groet

Maria Rosenmbéller zingt ‘Pie Jesu’ (Requiem, Gabriel Fauré)
Woord van welkom

Gebed om vertroosting

Lied 791:1, 2

Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen

als geheim en zegening.

Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

Woorden van herinnering door Jaap

Koor ‘Bless the Lord, my soul’ (Psalm 103e - Taizé)

Woorden van herinnering door Anneke Feenstra

Koor ‘Laudate omnes gentes, laudate Dominum’ (Psalm 117d - Taizé)
Woorden van herinnering door de kleinkinderen

Muziek ‘Una Mattina’ (Ludovico Einaudi)

Woorden van herinnering door Pieter Jongstra

Koor ‘Agnus Dej’ uit ‘The armed man’ (Karl Jenkins)



Woorden van herinnering door de kinderen
Muziek ‘Hallelujah’ (Leonard Cohen)

Bijbellezing Prediker 3: 1-15 (Nieuwe Bijbelvertaling 2021)
door Arend Jan Eshuis

Gezang 487: 1, 3 (Liedboek 1973)

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

Gij geeft het uw beminden in de slaap,

Gij zaait uw naam in onze diepste dromen,
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt —
zoals de regen neerdaaltin de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Overweging
Lied 978:1,4

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,

de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren

om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.



Gebed
Slotlied 416

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden

over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen
Slotwoord

We brengen Margreeth naar haar laatste rustplaats bij:
‘The Lord bless you and keep you’ (John Rutter)

Tenzij anders vermeld, zijn de liederen uit
Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk (2013)



