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Paasmorgen 

 

  
      Paasmorgen – Marcia Hodges 
 



Orgelspel: ‘Adagio’ uit Osteroratorium, BWV 249 (J.S. Bach) 
 
Zingen: Lied 216 ‘Dit is een morgen …’ – vers 1 allen, vers 2 Cantorij, vers 3 allen 

 
 
 

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven,     
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 

Woord van welkom 
 
Stilte (staande) 
 
Bemoediging en Groet:  
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft.    
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. en niet loslaat wat Zijn hand begon.  
 
V. De Heer zij met u! 
A.    

   



Drempelgebed –   
K.: Vanmorgen, God,  

zingen de engelen,  
juichen de vogels,  
huppelen de bomen,  
dansen de narcissen,  
vanmorgen doen wij  
vrolijk mee, het is Pasen! 
 

K.: Vanmorgen, God,  
horen wij opnieuw: 

 

Allen:  Vanmorgen, God,  
laten we ons aanspreken  
door het voorgoed begonnen begin: 
de Heer is waarlijk opgestaan! 

  
 
 
 
Allen:  U bent tot licht en vrede,  
alle dagen, tot voorbij de dood. Amen.   

Zingen: Psalm 118 vers 1, 5 en 9 ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’  

 



5 De Heer is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof de Heer mijn leven lang. 
Hoor in hun kamp Gods knechten zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht: 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 
 

9 Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en wees verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in ’s Heren naam. 
Wij zegenen u uit ’s Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 
 

 
Gebed om ontferming met gezongen kyrie (Bert Matter) 

 
 
Zingen (staande): Lied 634 ‘U zij de glorie’ – vers 1 Cantorij, vers 2 allen 
 
1. U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 



 
 
Met de kinderen 
 
Zingen: ‘Wil je wel geloven dat het groeien gaat’ vers 1 en 2  
 
 Wil je wel geloven dat het groeien gaat,  

klein en ongelooflijk als een bloemenzaad,  
dat je had verborgen in de zwarte grond,  
en waaruit een mooie bloem ontstond. 
 
Wil je wel geloven het begin is klein,  
maar het zal een wonder boven wonder zijn  
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;  
dan gebeuren wondren om je heen. 
 

Gebed 
 
 



Zingen: Lied 625 ‘Groen ontluikt de aarde …’ – vers 1 Cantorij, vers 2 en 3 allen 
 
1 Groen ontluikt de aarde 
uit het slapend graan, 
nu de zon de zaden 
roept om op te staan. 
Liefde staat op, 
wordt wakker uit de dood. 
Liefde draagt, als koren, 
halmen, vol en groot. 
 
 

  
 
3 Zaad van God, verloren 
in de harde steen 
en ons hart, in doornen 
vruchteloos alleen – 
heen is de nacht, 
de derde dag breekt aan. 
Liefde staat te wuiven 
als het groene graan. 
 
Lezing: Johannes 20 vers 1 tot en met 18 
 



Zingen: Lied 628 ‘Nu moet gij allen vrolijk zijn’ – vers 1 en 3 Cantorij, vers 2, 4 tot 
en met 7 allen  
 
1 Nu moet gij allen vrolijk zijn. 
De bomen zingen in de tuin, 
het lege graf verzwijgt het niet, 
de mond geopend voor het lied, 
halleluja! 
 

 
 
3 Geen vlammend zwaard verspert de weg, 
de engel die het voerde zegt 
dat alle leed geleden is 
omdat de Heer verrezen is,  
halleluja! 
 
4 Hij heeft het zegel weggedaan, 
nu kunnen wij zijn woord verstaan, 
zijn graf is als een open boek, 
de windsels liggen in de hoek, halleluja! 
 

5 O dood, die Hem ontkomen liet, 
Hij neemt bezit van uw gebied, 
zijn heerschappij gaat in en uit 
door al de deuren die men sluit, halleluja! 
 



6 Wij willen zingen dat Hij leeft, 
Hij leeft die God gehoorzaamd heeft, 
zijn graf staat ledig in de tijd, 
het is een mond vol zaligheid, halleluja! 
 

7 O goede engel bij het graf, 
de lente lost de winter af, 
bewaak het jonge groen en wijs 
de ingang van het paradijs, halleluja! 

Overweging 
 
Orgelspel: ‘Fanfare on Easter Hymn’ (Patrick Hopper) 
 
Zingen: ‘Prijs de dag dat Hij verrees’ – vers 1 en 3 Cantorij, vers 2, 4 en 5 allen 
 

 
 
Blaas vandaag trompetten aan. – Halleluja! 
Vier het feest van volle maan – Halleluja! 
met het lied in ieders mond: – Halleluja! 
God vernieuwt zijn trouwverbond. Halleluja! 
 
Christus, uw getuigenis – Halleluja! 
dat Gods Naam bevrijder is, - Halleluja! 
bindt ons samen, vuurt ons aan – Halleluja! 
vrolijk met u mee te gaan. – Halleluja!  
 
Zing met opgeheven hoofd – Halleluja! 
van wat deze dag belooft: – Halleluja! 
hoe in Hem, dit nieuw begin, – Halleluja! 
alles zijn bestemming vindt. – Halleluja! 



Als de schepping wordt bekroond, – Halleluja! 
God zelf bij de mensen woont, – Halleluja! 
iedereen te bloeien staat: – Halleluja! 
prijs die dag die komen gaat. – Halleluja!  
 
Afkondiging van overlijden, gevolgd door het zingen van lied 961  

 
 
Gebeden – Dankgebed, voorbeden met als acclamatie Lied 117d   
                    stil gebed, ‘Onze Vader’  

 
 
 



Mededelingen 
 
Collecte – De opbrengst van de eerste collecte, de Paascollecte,  is bestemd voor  
het project van Kerk in Actie. Kansarme jongeren in Libanon, Beiroet. Gebrek 
aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - 
Syrische vluchtelingen, maar ook Libanese jeugd - elk perspectief op een betere 
toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend 
kwetsbare tieners op. Maher el Hajj, directeur van het centrum. “Wij bieden hen 
een veilige plek, ruimte om anderen te ontmoeten, tijd om met de Bijbel bezig 
te zijn, maar ook een opleiding waarmee ze praktisch aan de slag kunnen.”  U 
leest en ziet meer over de jongeren op www.dorpskerkvoorschoten.nl 
               –  De opbrengst van de tweede collecte is bestemd voor kerkpastoraat. 
 
Cantorij: ‘Surrexit Christus hodie’ (Samuel Scheidt)  

 
Surrexit Christus hodie. Alleluia!     (Christus is opgestaan vandaag. Halleluja! 
Humano pro solamine. Alleluia!      Voor het heil van alle mensen. Halleluja! 
In hoc Paschali gaudio. Alleluia!      Verheugt u over dit Paasfeest. Halleluja! 
Benedicamus Domino. Alleluia!       Laat ons God danken. Halleluja! 
Mortem qui passus pridie. Alleuia!  Hij heeft de dood ondergaan. Halleluja! 
Miserrimo pro homine. Alleuia!        Hij heeft geleden voor ons allen. Halleluja! 
Laudetur sancta Trinitas. Alleluia!    Loof de Heilige geest. Halleluja! 
Deo dicamus gratias. Alleluia!           Geef dank aan God. Halleluja!) 
 
Zingen: Lied 630 ‘Sta op! Een morgen ongedacht …’ 

http://www.dorpskerkvoorschoten.nl/


 
2 Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 
de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren. 
 

3 Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, – alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 

4 Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van ’t graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid, – 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 



 
Zegen   
 
Zingen:  

  
 
Orgelspel: Orgelconcert in g, deel 1 (J.G. Graun)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


