PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN

Zondag 10 augustus

Ouderling: Herman Scholten

Diaken: Hans van Kempen

Organist: Herman Lodder

Lector: Caroline Heijer

Preeklezer, Marthijs van der Spek

Aankondiger en gebeden: Marthijs van der Spek
Koster: Karel de Vries

Mediateam: Adrie Guldemond en Wim Faber

Dienst van de voorbereiding

Orgelspel: Concerto in D (RV 93) - Vivaldi

Welkom

Stilte (allen gaan staan)

Bemoediging en groet wordt gezongen:  Sela ‘Votum en groet’

Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon.
Genade en vrede van God, de Vader; door Jezus zijn Zoon, Immanuél.
Hij woont met zijn Geest in ons.
A. Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon.
Genade en vrede van God, de Vader; door Jezus zijn Zoon, Immanuél.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Halleluja, Halleluja, Amen!
A. Halleluja, Halleluja, Amen!



Drempelgebed
V: Heer, wij zijn mensen van U, op zoek naar inspiratie,
op zoek naar een nieuw begin.
A: VUUR ONS AAN MET UW LIEFDE.
V: Woon in ons hart als wij leeg zijn en zonder hoop. Breng ons terug bij U, als
wij U hebben verlaten.
A: VUUR ONS AAN MET UW LIEFDE. AMEN.
Zingen: Psalm 33: 1 (allen) 3 (hoge stemmen) 4 (lage stemmen) 5 (allen)
Kyriégebed, met als acclamatie lied 367D
Zingen: Glorialied 643: 1,2,3en 5
Voor de kinderen
Zingen: Lied 931 “Don’t build your house on a sandy land”
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing: Lucas 12:32-40
Zingen: Lied 737: 1, 5, 15-18, 21
Schriftlezing: Hebr 11:1-16
Zingen: Lied 803: 1,2,3en 6
Meditatie
Orgelspel: ‘Op U vertrouw ik, Heer der heren’ - Albert de Klerk
Dienst van het antwoord

Zingen: lied 885 “Groot is Uw trouw, o Heer”

Zingen lied 906: 1,6 en 7



Dankgebed,

Voorbeden met acclamatie Lied 427 “Vonkje van hoop, diep in mij”,
stil gebed en

gezongen Onze Vader, lied 191

Mededelingen

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie: Zomerzending Cuba
De tweede collecte is bestemd voor kosten onderhoud kerkhof

Orgelspel tijdens de collecte: Lied ohne Worte op.38 nr.6 - Mendelssohn

Slotlied: Irische Segenwiinsche

1. Moge die StralRe uns zusammen fuhren
und der Wind in deinem Rucken sein;
sanft falle Regen auf deine Felder
und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein.

Refr.: Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand;
und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand.

2. Fuihre die Strale, die du gehst,
immer nur zu deinem Ziel bergab;
hab', wenn es kihl wird warme Gedanken,
und den vollen Mond in dunkler Nacht.
Refr.

3. Hab' unterm Kopf ein weiches Kissen,
habe Kleidung und das taglich Brot;
sei Uber vierzig Jahre im Himmel,
bevor der Teufel merkt: du bist schon tot.
Refr.

4. Bis wir uns 'mal wiedersehen,
hoffe ich, dass Gott dich nicht verlasst;
er halte dich in seinen Handen,
doch drucke seine Faust dich nie zu fest.
Refr.



Zending en zegen (uit lona):

Voorganger : In ons hart en ons huis
allen : de zegen van God;
voorganger : in ons komen en ons gaan
allen : de vrede van God,;
voorganger : in ons leven, op onze zoektocht
allen : de liefde van God;
voorganger : bij het einde, nieuw begin
allen : de barmhartigheid van God
voorganger : om ons te ontvangen en thuis te brengen.
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Orgelspel: Kerksonate in F (KV 145) - Mozart



