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VOORBEREIDING: 

Muziek  
 
 

Welkom  
allen gaan staan 
 

Stilte                                                                                                                     
 

Groet en Bemoediging 

v.     De Eeuwige zij met u!  
 
a:  
 
              Ook met  u      zij   de    Eeuwige 

v. Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft 

v. God heeft beloofd ons nooit los te laten 

a. Op God hopen wij! 

voorgangster: ds. Anki Peper 
organist: Frank den Herder 
m.m.v. Maria Rosenmöller, zang 



 

Drempelgebed Lieve God 

                          Veel dingen gaan niet goed in de wereld 

We zorgen niet genoeg voor de aarde 

We denken aan onszelf en vergeten de ander 

Soms maakt ons dat verdrietig 

of een beetje bang of somber 

                 a:  Wakker de hoop in ons aan 

dat het anders kan, amen 

 
 
Intochtslied 276:1,2  ‘Zomaar een dak’ 

 
 

      2 Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 



 

Kyriëgebed acclamatie 367c 

 
Glorialied 883 

 
  

 Koning van de koningen, Heer van de heren, glorie halleluja 
 Jezus, prins van vrede, glorie, halleluja 
 

 
DE SCHRIFTEN 
 
Kinderen -  Kinderlied  

 

 

 

 

 
 
Gebed  



 
Gebed  
 
Inleiding    
 
Brigitte Kaandorp ‘Het komt allemaal wel weer goed’  
 

Als je midden op het woeste water, 
in een lekke roeiboot zit. 
En een riem is afgebroken, 
en de schuimkoppen zijn wit. 
 

En het is koud en bijna donker, 
en het word zwaar in je gemoed. 
Dan moet je toch gewoon maar 
denken: Het komt allemaal wel weer 
goed. 
 

Als je mee bent op safari, 
en je bent ineens je groepje kwijt. 
Want je was even gaan plassen, 
ergens in de openheid. 
 

En een kudde waterbuffels, 
draaft je plotseling te gemoed. 
Dan moet je rustig blijven zitten: 
Het komt allemaal wel weer goed. 
 

Het komt allemaal allemaal: 
Heus wel weer goed. 
 

Zit je midden in een midlife-crisis, 
Hangt je boezem op de grond 
Krijg je rimpels in je knieën 
En steeds slapper word je kont. 
 

 

En je word nooit meer nagefloten, 
Hoe hip en jeugdig je ook doet 
Dan moet je toch maar blijven hopen: 
Het komt allemaal wel weer goed. 
 

Als je ziek en bijna dood bent, 
en je hele lijf doet zeer. 
En je ligt aan twintig slangen, 
want je ademt haast niet meer. 
 

En je plas drupt in een stoms, 
en je spuugt voortdurend bloed. 
Dan moet je optimistisch blijven: 
Het komt allemaal wel weer goed. 
 

Het komt allemaal allemaal: 
Heus wel weer goed. 
 

Als je net nog hebt gezongen: 
Het komt allemaal wel weer goed, 
Maar je schiet zelf in een depressie, 
en in je schoenen zakt de moed. 
 

En de mensen gaan naar huis toe 
zodat je zelf ook wel moet 
Dan moet je toch maar blijven hopen: 
Het komt allemaal wel weer goed. 
 

Het komt allemaal allemaal  
Heus wel weer goed 

 

Tekst Vacla Havel  uit ‘Verhoor op afstand’  

“In de eerste plaats moet ik zeggen dat ik de hoop, waar ik vrij vaak over 
nadenk (met name in bijzonder uitzichtloze situaties, zoals in de 
gevangenis), ik vooral, oorspronkelijk en hoofdzakelijk beschouw als een 
toestand van de geest, niet als een toestand van de wereld. Hoop hebben 
wij of in onszelf of helemaal niet; het is een dimensie van onze ziel en in 
wezen onafhankelijk van onze kijk op de wereld of het inschatten van 
situaties. (---) 

De mate van hoop in deze diepe en intense zin is niet de mate van onze 
vreugde over een goede gang van zaken en van onze wil in 
ondernemingen te investeren die zichtbaar tot snel succes leiden, maar 
eerder de mate van ons vermogen ons voor iets in te zetten omdat het 



goed is, en niet alleen omdat het gegarandeerd succes heeft. Hoe 
ongunstiger de situatie waarin onze hoop overeind blijft, des te intenser is 
deze hoop. Hoop is niet hetzelfde als optimisme. Het is niet de overtuiging 
dat iets goed afloopt, maar de zekerheid dat iets zin heeft – ongeacht hoe 
het afloopt”. 
 

Muziek 
 

Schriftlezing psalm 25:1-7 
 

Lied 130:3,4 

 
      4 Gij al Gods bondgenoten, 
 zie naar zijn toekomst uit! 
 De Heer is vast besloten 
 tot goedertierenheid! 
 Hoort aan de goede tijding: 
 Hij geeft in zijn geduld 
 aan Israël bevrijding 
 van onrecht en van schuld. 



 
Overweging 

 
Solo  lied 427 Vonkje van hoop diep in mij, 
  lieve God, wakker het aan 
  tot een vlam van vertrouwen. 
  Wakker aan, wakker aan, 
  dat wij gaan in vurige liefde. 
  Vonken die overslaan. 

 
Lied  813 

         2  Niet voortijdig, hier geworteld, 
 voort en verder, niet gehecht aan 
 wat zich voordoet. 

 
 

        3 Spoor van mensen door de eeuwen, 
die gegaan zijn totdat alles 
eens volbracht is. 

        4 Wij die leven, wij verwachten 
met wie gingen, dat de hemel 
ooit zal aarden. 

 refrein 



        
        5  Waar de vrede glanst als daglicht, 

en God zelf woont bij de mensen, 
onze zon is. 

        6 Dageraad die ons dan toekomt, 
Godgegeven eindelijk zijn  
wij dan thuis! 

refrein 
 
Gedachtenis  

Lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’ 

 
 

 

GEBEDEN EN GAVEN: 

 
Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 
 

Mededelingen 

 
Inzameling gaven  

1. Epafras – pastoraat aan gevangen in het buitenland 

2. Activiteiten in het dorp 

                           
 



 

Slotlied 430 

Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige; 

zegene ons de grote naam 

 
Voor wie zoeken in de stilte, naar een vuur voor hart en handen: 

met vrede gegroet en gezegend met licht! 

Voor wie zingen op Gods adem, van de hoop die niet zal doven: 

met vrede gegroet en gezegend met licht! 

Voor wie roepen om vrede, van gerechtigheid dromen: 

met vrede gegroet en gezegend met licht! 

Voor wie wachten in vertrouwen, dat de liefde zal blijven: 

met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 

Het licht van Gods ogen gaat over u op! 

De zon van zijn vrede als een nieuwe dag! 

Met vrede gegroet en gezegend met licht! 

(3x)

 

Wegzending  

 
 
Zegen  

 
 

Muziek  

 
Welkom voor koffie of thee en ontmoeting! 

 

Meer info over onze gemeente vindt u op: 

Dorpskerkvoorschoten.nl 


